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Welkom door ouderling van dienst 
 
Lied 286: 1, 2 Waar de mensen dwalen in het donker 
 
1 Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
2 Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
Stilte, bemoediging en groet  
 
Lied als alles duister is 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Gebed 
 
Handelingen 6:8-15; 54-60 
8Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen 
onder het volk. 9Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe 
ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, 
kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 10maar ze konden 
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niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem bezielde. 11Daarop zetten 
ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en 
God had gelasterd. 12Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de 
schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor 
het Sanhedrin. 13Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: ‘Deze man 
keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 14want we hebben hem horen 
zeggen dat Jezus van Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die 
Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’ 15Alle leden van het Sanhedrin 
vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een 
engel. 
 
54Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. 
55Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en 
zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56en hij zei: ‘Ik 
zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 
57Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en 
stormden met zijn allen op hem af. 58Ze dreven hem de stad uit om hem te 
stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus 
heette. 59Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn 
geest.’ 60Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde 
niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.  
 
Moment met jong en oud 
 
Video  
 
Lied 968: 1, 3 De ware kerk des Heren 
 
1 De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
3 Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: O Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 
 
Overdenking 
 
 



Lied Ik bouw op U 
 
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
 
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 
 
Dankgebed, voorbede, onze Vader 
 
Collecte 
1e collecte voor het werk in en rond de Bron: Om kerk te zijn 
in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig. Voor 
diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor al het 
werk in en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10 INGB 0004 
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. 
Collecte De Bron of via de QR code. 
 
2e collecte: Open Doors. Hoe kom je aan een Bijbel als dat een 
verboden boek is in het land waar je woont? Waar word je 
opgebouwd in geloof als je op zondag niet naar de kerk kunt? 
Wie helpt je als je kampt met je trauma’s en gevoelens van 
angst en onzekerheid na een aanslag of bedreiging door 
vervolging? Open Doors helpt vervolgde christenen met 
Bijbels, training en praktische hulp. Voorbeelden daarvan zijn 
het toerusten van voorgangers het bieden van traumatherapie en microkrediet 
om ondernemingen te starten en in levensonderhoud te voorzien. Uw steun maakt 
een groot verschil in de levens van vervolgde christenen.   Overmaken op NL 10 
INGB 0004 622084 tnv Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer o.v.v. Open Doors 
Of via de QR code. 
 
Lied 939: 1, 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 



Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen 
 
Koffie, thee en ontmoeting na afloop 
 
Contact gegevens 
Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
 
Nieuwe korte Alpha cursus, start 10 juni  
De Alpha-cursus is een laagdrempelige kennismaking met het christelijk geloof. 
Tijdens de bijeenkomsten eten we samen en gaan we in gesprek over vragen als: 
Wie is God? Wat is bidden? En waarom zou je de Bijbel lezen? Daarbij is er alle 
ruimte voor vragen, twijfels en persoonlijke ervaringen. In de afgelopen jaren 
hebben we veel mooie ontmoetingen en gesprekken meegemaakt tijdens Alpha. 
Daarom organiseren we vóór de zomervakantie een verkorte Alpha-cursus van 
woensdag 10 juni tot en met woensdag 15 juli, inclusief een gezamenlijke 
zaterdagmiddag. Je bent van harte welkom om mee te doen, of je nu op zoek bent 
naar verdieping of juist voor het eerst kennis wilt maken met het christelijk 
geloof. Ook als je wilt helpen door een maaltijd te bereiden voor een van de 
avonden, horen we dat graag. Spreek René aan of stuur een e-mail 
naar buurtdominee@kerkdebron.org. Start: woensdag 10 juni Tijd: 18.30 – 21.00 
uur 
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