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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 212: 1, 2 en 3 – Laten wij zingend deze dag beginnen 

 

1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 

omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 

Zing Halleluja! 

 

2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 

ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 

roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 

Zing Halleluja! 

 

3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 

met lijf en leden wij hem dank toezingen. 

Zing Halleluja! 
 

Bemoediging en groet  

 

Aansteken van de kaars, moment van stilte en inkeer 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 212: 4 en 5  

 

4. Bron van het goede, die ons zo behoedde, 

blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 

ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 

Zing Halleluja! 

 

5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 

Al zal de hitte van de dag ons steken, 

wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 

Zing Halleluja 
 

Moment met de kinderen  

 
 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jesaja 41:17-20 
17Armen en behoeftigen zoeken water – niets! 

Hun tong verdroogt van de dorst. 

Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, 

Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. 
18Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen 

en bronnen in de valleien. 

De woestijn maak Ik tot een waterplas, 

dor gebied tot een bronrijke streek. 
19Ik plant in de woestijn 

ceder en acacia, mirte en olijfwilg, 

en Ik laat in de wildernis 

den, sneeuwbal en cipres opschieten. 
20Dan zullen zij zien en beseffen, 

begrijpen en erkennen 

dat de hand van de HEER dit heeft verricht, 

dat de Heilige van Israël dit alles schiep. 

 
Lied: psalm 107:17 en 19 

 

17. Maar waar geen gras wou groeien 

in 't hart van steen en zand, 

doet Hij fonteinen sproeien, 

glimlachend ligt het land. 

Hij richt een woonstee aan 

voor wie ontbering leden, 

daar geeft de aarde graan, 

de wereld bloeit van vrede. 

 

19. Wie nooddruft heeft, hij hope; 

een herder is de Heer. 

Hij doet de toekomst open, 

hun leven neemt een keer. 

Al wie het goede doet 

zal zien en zich verheugen; 

de waarheid spreekt voorgoed, 

verstommen zal de leugen. 

 

Schriftlezing: Johannes 16:16-24 
16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me 

terug.’17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu 

zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie 

Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat 

bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: 

‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie 

zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 20Werkelijk, Ik 

verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult 

bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21Ook een vrouw die 

baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren 

is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld 

is gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je 

blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. 23Dan hoeven jullie Mij niets 

meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn 

naam – Hij zal het je geven. 24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam 

gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen 

zijn. 

  
Lied 900 – Nada te turbe  (3 keer) 



Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Solo Dios basta 

 

Vertaling:  Laat niet je verontrusten of wanhopig maken, 

  Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 

  God alleen is genoeg. 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Luisterlied: Vreugde van mijn hart (Sela) 

 

Ziet U mijn rusteloze hart 

dat naar U vraagt, op antwoord wacht? 

Luister o Heer, waar moet ik heen? 

Ik heb U nodig, U alleen. 

  

Geef mij het levend water, Heer. 

Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. 

Houd mij met beide handen vast 

en troost mijn rusteloze hart. 

  

Jezus, laat uw aanwezigheid 

mijn diepste vreugde zijn. 

U die mij naar het water leidt; 

een bron in de woestijn. 

  

Vrede vervult mijn hart. 

Liefde stroomt bij mij binnen. 

Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. 

U, de vreugde van mijn hart. 

  

Water dat opwelt uit een bron; 

de plaats waar ik U tegenkom. 

Water dat sprankelt en dat leeft: 

het nieuwe leven door de Geest. 

 
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven – zie nieuwsbrief 

 

Lied 910: 1, 2 en 4 – Soms groet een licht van vreugde 

 

1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is 't die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons 't goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 



 

2. Goddank, wij overdenken 

't geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgeboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 
 

Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 

 
Collecte:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron, via Protestantse Gemeente 

Amsterdam-Watergraafsmeer NL 10 INGB 0004 622084 ovv. collecte kerk. Of via 

deze QR-code.  

 

2. Dokters van de Wereld -Nieuwe Herengracht 

Iedereen heeft recht op zorg. Maar voor veel mensen is dat recht niet 

vanzelfsprekend. De huisarts bellen, een bezoek aan de tandarts of toegang 

tot medicatie, het lijkt zo normaal, totdat het niet meer kan. Dokters van de 

Wereld helpen mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen zonder papieren, 

zonder verzekering, zonder vangnet. Mensen die pijn negeren omdat ze nergens 

terecht kunnen voor hulp. Ouders die hun kinderen niet naar de dokter durven 

brengen uit angst voor hoge kosten of ingewikkelde regels, mensen die de 

tandarts mijden totdat de pijn niet meer te dragen is, jongeren die geen 

anticonceptie kunnen betalen, zwangere vrouwen die nergens heen kunnen voor 

controle. Ziek zijn is ingrijpend. Maar ziek zijn én nergens terechtkunnen, dat 

maakt kwetsbaar. De gevolgen gaan verder dan alleen lichamelijke pijn — angst, 

schaamte en machteloosheid spelen vaak een grote rol. Mensen trekken zich 

terug, verliezen hun baan, raken verder geïsoleerd. Voor hen is Dokter van 

Wereld er. Met zorg, met steun, met een luisterend oor. In hun mobiele klinieken, 

via vrijwillige (tand)artsen, in spreekuren en medische spreekkamers. Dokters 

van de Wereld biedt niet alleen medische hulp, maar ook vertrouwen. Ze laten 

zien dat niemand vergeten mag worden. Wilt u met uw bijdrage dit belangrijke 



werk ondersteunen? Een bijdrage voor dit belangrijke project van Kerk in Actie 

kunt u geven door: Overmaken op NL 10 INGB 0004 622084 tnv Diac Protestantse 

Gem Watergraafsmeer o.v.v. Dokters van de Wereld. Of via onderstaande QR 

code. 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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