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Welkom door ouderling van dienst
Psalm 27:1, 2

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

Bemoediging en groet
Psalm 51c Create in me a clean heart

Create in me a clean heart. o God,

and renew a right spirit within me.

Create in me a clean heart. o God,

and renew a right spirit within me.

Cast me not away from thy presence, o Lord,
and take not thy holy Spirit from me.

Restore unto me the joy of thy salvation

and renew a right spirit within me.

Gebed



Johannes 20:19-23

®Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit
angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 2°Na deze woorden toonde Hij hun zijn
handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 2!Nog eens
zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik
jullie uit.”’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. 28Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Kindermoment
Lied 1010: 1, 3 Geef vrede Heer geef vrede

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Overdenking
Lied 709: 1, 4, 5 Nooit lichter ving de lente aan

1 Nooit lichter ving de lente aan

dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

4 O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid z6 gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,

in opstand tegen U, het meest

in eigen hart en geest.



5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,

en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

Dankgebed, voorbede, onze Vader

Collecte

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron: Om kerk te
zijn in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig.
Voor diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk
voor al het werk in en rond de Bron. Overmaken kan via:
NL10 INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via de QR
code.

2¢ collecte: Kerk in Actie: Myanmar: Op 5 mei vieren we
dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid leven! Veel mensen op
deze wereld leven in een situatie van oorlog of geweld.
Daarom collecteren wij vandaag voor mensen die lijden
onder het langdurige en vaak vergeten conflict in Myanmar
Sinds het leger in 2021 de machte overnam, neemt het
geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5
miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, het
over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid,
getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele
klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en
fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als
malaria tegen te gaan. Een bijdrage voor dit belangrijke project van Kerk in Actie
kunt u geven door: Overmaken op NL 10 INGB 0004 622084 tnv Diac Protestantse
Gem Watergraafsmeer o.v.v. KIA Myanmar

Of via de QR code.

Lied 675: 1 Geest van hierboven

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,



als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen
Koffie, thee en ontmoeting na afloop

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Mededelingen

Tentoonstelling ‘Oorlog van dichtbij’

Van 20 april t/m 6 mei is in Kerk de Bron de tentoonstelling Oorlog van dichtbij te
zien. Deze tentoonstelling is geinspireerd op het eerste Anti-Kriegsmuseum dat in
1925 werd opgericht door de Duitse activist Ernst Friedrich, die de gruwelen van
oorlog zichtbaar wilde maken. Met indringende beelden en verhalen nodigt de
tentoonstelling uit tot bezinning en gesprek over de impact van oorlog en de
waarde van vrede. De tentoonstelling is te bezoeken op maandag, woensdag en
vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zondag na de kerkdienst. In de ochtend (10.00-
13.00 uur) is bezoek mogelijk op afspraak.



