Orde van Dienst — 5 april 2026 — Eerste Paasdag

PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: René Visser

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren
Organist: Leo Kramer en Jurre Molenaar op trompet
Thema: Waarom zoek je de levende bij de doden
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Welkom door ouderling van dienst
Lied 216: 1, 3 Dit is een morgen als ooit de eerste

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte, bemoediging en groet
De Heer is waarlijk opgestaan

Lied 624: 1, 2, 3 Christus onze Heer verrees

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,

die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,

dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!



Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,

heeft verzoening ons bereid,
halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!

Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Gebed
Kindermoment
Kinderlied: De steen is weg

Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt

Maar kijk 'es wat er is gebeurd
De steen is weg

De weg is vrij

Het grafis leeg

De pijn voorbij

Want Jezus leeft

En de steen is weg weg
Helemaal weg

Een steen op mijn hart

Zo zwaar en zo zwart

Het komt nooit meer goed
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet
De steen is weg

Mijn hart is vrij

Ik voel me nieuw

God is bij mij

Wat Jezus leeft

En de steen is weg

Weg Helemaal weg
Foetsie

Lucas 24:1-12

I Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen zagen
ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 2 en toen ze naar binnen
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. * Ze wisten zich geen raad.
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. °Ze werden
door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? ® Hij is niet hier, Hij is uit de
dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea



was: ? de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn
woorden.

®De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen
vertellen wat er was gebeurd. !°Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria,
de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden.
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, !! maar die vonden het maar
Kkletspraat en geloofden hen niet. !2 Petrus echter stond op en rende naar het graf.
Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop
ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lied 642:1, 4, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.

Preek
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

1 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
Die galmt door gans Jeruzalem

Een heerlijk morgenlicht breekt aan

De Zoon van God is opgestaan

4 Want nu de Heer is opgestaan
Nu vangt het nieuwe leven aan
Een leven door zijn dood bereid
Een leven in zijn heerlijkheid

Dankgebed, voorbede, onze Vader

Collecte

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron Om kerk te
zijn in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig.
Voor diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor
al het werk in en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10
INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via de
bijgevoegde QR code.




2¢ collecte Kerk in Actie- India: Geeft kansarme kinderen een toekomst
Vandaag collecteren wij voor Dalit -kinderen in India. Dalits staan onderdaan de
maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen
komen op school niet m ee omdat ze met de nek worden
aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met
school om te werken. De organisatie Cards begeleidt
kinderen (terug) naar school. Cards helpt kinderen via
“balabata’s: buitenschoolse activiteiten waar kinderen via
huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen,
waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de
organisatie met ouders over het belang van onderwijs en
ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te
werken.Helpt u mee deze kinderen een betere toekomst te geven? U kunt uw gift
overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. KIA- India

of via onderstaande QR code

Slotllied 634: 1, 2 U zij de glorie

1 U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mensllijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Koffie, thee en ontmoeting na afloop

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org
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