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Orgelspel 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 
Intochtslied 216  – Dit is een morgen 

 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Drempelgebed en Bemoediging  

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 598 – Als alles duister is (3 keer) 

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft 
 

Evangelielezing Johannes 15:12-15 

 

12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is 

geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
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vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een 

slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat 

Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.  

 
Lied 289: 1, 3 –  Heer, het licht van uw liefde schittert 

 

1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 

schijnt in donkere diepten, schittert; 

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 

door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 

Schijn op mij, schijn op mij. 

 

Refrein: 

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 

blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 

stroom, overstroom alle naties met uw genade. 

Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 

en de weerglans op ons gezicht zien, -  

zal ons leven voor anderen stralen,  

het verhaal van uw liefde vertalen. 

Schijn in mij, schijn door mij.  Refr. 
 

Inleiding op het Deksels! Theater  

 
Evangelische Liedbundel 425 - Dit is de dag 

 

Dit is de dag / Dit is de dag 

Die de Heer ons geeft / Die de Heer ons geeft 

Weest daarom blij / Weest daarom blij 

En zingt verheugd / En zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 

Weest daarom blij en zingt verheugd 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft 

 
Voorstelling ‘Het geschenk’ – door Deksels! Theater 

 
Lied: ‘Wij dromen van een wereld’ 

 

1. Wij dromen van een wereld waar 't met onrecht is gedaan;  

waar de waap'nen zijn verdwenen, blank en zwart weer samengaan;  

waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan:  

het koninkrijk van God.  

 

Refrein:  

Glorie, glorie halleluja,  

Glorie, glorie halleluja  

Glorie, glorie halleluja. 

Gods koninkrijk breekt door!  

 

 



2. Wij dromen van een wereld waar geen rouw is en verdriet;  

waar protestsongs zijn vervangen door een juub'lend vreugdelied;  

waar geen mensen meer verhong'ren, maar de mens zijn broeder ziet: 

het koninkrijk van God.  refrein  

 

3. Die droom is geen illusie, nee die droom wordt werk'lijk waar.  

God belooft een nieuwe aarde, zijn ontwerp ligt kant en klaar.  

Samen naar zijn schema bouwend, God voltooit het, reken maar.  

het koninkrijk van God.  refrein 

 
Afscheid van Margrietha als dienaar des Woords 

Geliefde zuster, vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar des Woords van de 

kerngemeente Betondorp Bloeit. Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des 

Woords bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt 

als bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat u zich wilt 

verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen 

houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk. 

Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde 

waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld. Wij hopen 

dat u zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven dienen met de u geschonken 

gaven van hoofd en hart.  

Hierna volgen dankgebed, lofprijzing en zegening 
 

Lied 362:2 – Hij die jou in zijn dienstwerk heeft gewild 

 

2. Hij die jou in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft om je hand te vragen, 

die je uit angst en doem heeft weggetild 

en jou tot hier op handen heeft gedragen. 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 

Vrees niet, Hij gaat met jou, een weg van dagen. 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De 

Bron, of via de QR-code.  

 

2e collecte: Betondorp Bloeit is een kleine kerngemeente die voortgekomen is uit 

het pionieren met nieuwe, buurtgerichte vormen van kerk zijn. Haar doel is: 

gemeenschapsvorming waarin gastvrijheid  en vriendschap centraal staan. 

Mensen in de knel, in armoede of onrecht en isolement zijn daarbij onze eerste 

liefde. We zijn heel blij dat de gemeente van de BRON ons lange tijd gesteund 

heeft! Betondorp Bloeit, de buurtkerk, gaat verder met een andere voorganger, 

die verbonden is aan het Leger des Heils. We blijven onze eigen financiën bij 

elkaar brengen zoals we nu al jaren doen!  Dus we zijn heel erg blij met jullie 

kleine of grote gift!! Uw gift geven kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac 

Protestantse Gem.Watergraafsmeer o.v.v. Betondorp Bloeit, of via deze QR-code. 
 

Lied 425 - Vervuld van uw zegen 

 



Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen  

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord  

in Christus verbonden /tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord  

Om daar in genade / uw woorden als zaden  

te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven / om wie met ons leven  

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 

 
Zegen  

 
Slotlied: 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Toespraakjes van Oeds Blok, (Urban expressions), Albert Koot (Bestuur 

Betondorp Bloeit) en Ben Dragstra (Leger des heils) 

 

Meet & greet met koffie en broodjes 
 

 


