Orde van Dienst — 15 maart 2026

PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren
Orgel/piano: Tae-Young Kim

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Guus Westra

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm 134 - Gij dienaars aan de Heer gewijd

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.

Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.

Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Bemoediging en groet
Aansteken van de kaars, moment van stilte en inkeer
Lied 274 - Wij komen hier ter ere van uw naam

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison,

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,

dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed




Kinderen/tieners mogen naar hun eigen dienst

Schriftlezing: Johannes 9:1-12

'In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. ?Zijn
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren
werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ **Hij niet en zijn ouders ook niet,’
was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.
*Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heetft;
straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. *Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht voor de wereld.’ ®Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met
het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde ‘en
zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal
‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de
man die altijd zat te bedelen?’ °De een zei: ‘Ta, die is het,” en de ander: ‘Nee, maar
hij lijkt er wel op.” De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.” °Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn
je ogen opengegaan?’ ''Hij zei: ‘lemand die Jezus heet, maakte wat modder,
streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen,
en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ '?Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat
weet ik niet,’ zei hij.

Lied 534:1 en 2 - Hij die de blinden weer liet zien

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet,

hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenspad, de Zoon van God.

Schriftlezing: Efeziers 5: 8-14

Ga de weg van de kinderen van het licht. gHet licht brengt niets dan goedheid
voort en gerechtigheid en waarheid. ;Onderzoek wat de wil van de Heer is.
11Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar
ontmasker die juist, j;want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk
voor woorden. ;3Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,
1«€n alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,

sta op uit de dood,

en Christus zal over u stralen.’

Overdenking

Luisterlied 860 — Gij die ons hebt geschapen
https://www.youtube.com/watch?v=rilHi4dMRGI

Danken en bidden, stilte en Onze Vader

Inzameling van de gaven


https://www.youtube.com/watch?v=riIHi4dMRGI

1° collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via
NLI1OINGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De
Bron, of via de QR-code.

2° collecte: Kerk in Actie: Moldavié — kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze
nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania
worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een
warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde
maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke
activiteiten en een warme douche. Meer lezen kerkinactie.nl/opvangmoldavie
Dankzij uw steun kunnen deze kwetsbare kinderen en ouderen een warm
onderkomen krijgen. U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v.
Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. KIA Moldavie of via de QR-code.

Lied 970 - Vlammen zijn er vele

1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn €én in Christus.

2. Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn €én in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn €én in Christus.

4. Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,

velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn €én in Christus.

5. Leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn €én in Christus



Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org
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