Beste gemeenteleden en betrokkenen bij de Bron,
Zondag 1 maart, doopdienst OJ Aries en Sandra Idzinga

Deze zondag is het zover: de doopdienst van OJ en Sandra. Wat een geweldig voorrecht dat we
mogen dopen, en de haam van mensen voor goed verbonden wordt aan de Naam van de Vader,
Zoon en Heilige Geest. Een doopdienst is ook altijd een heel mooi moment om terug te denken
aan je eigen doop, als kind of op latere leeftijd, en te beseffen wat een geschenk datis! In de
preek staan we stil bij de doop van Jezus zelf, een belangrijke stap op weg naar zijn lijden en
sterven. In overleg met de dopelingen zal de doop op het plein plaatsvinden, zodat ze ook echt
onder water kunnen gaan. Het begin van de dienst en de preek vinden gewoon in de kerkzaal
plaats. Verder is er een muziekteam dat medewerking verleent aan de dienst.

Zondag 8 maart, 10.00u afscheid Margrietha Reinders

Na 37 jaar predikant en pionier in Amsterdam te zijn geweest gaat Margrietha met welverdiend
emeritaat! Als Bron hebben we Margrietha leren kennen als pionier van Betondorp Bloeit!
Margrietha’s betrokkenheid bij deze buurt is uitgegroeid tot een klei- ne, zelfstandige
gemeenschap. In haar werkzame leven als (pionierend) predikant heeft zij zich op allerlei
manieren ingezet voor mensen in de knel —zo ook in Betondorp. Als De Bron zijn wij getui- gen
geweest van Margrietha’s liefde voor mensen, haar creativiteit in het organiseren van laag-
drempelige bijeenkomsten, in het dorpshuis, in Café De Avonden, op De Brink —en ook van deur
tot deur. Dat was niet altijd makkelijk — een pionier staat er veelal alleen voor. Maar door alles
heen leefde Margrietha het Evangelie. In de dienst van 8 maart zal haar afscheid plaatsvinden en
krijgt zij de zegen mee. De dienst zal opgeluisterd worden met een optreden van het Deksels
Theater, en na afloop is er alle gelegenheid om Margrietha de hand te schudden.

Collectedoelen

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron: Om kerk te zijn in de Watergraafsmeer hebben we
van uw steun nodig. Voor diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor al het werk in
en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10 INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via de bijgevoegde QR code

2° collecte Sanyu Babies-Joy of learning Vandaag collecteren wij voor Sanyu Babies. Een
organisatie waar we vanuit de Bron al jaren door oud gemeentelid Truus Mentink aan zijn
verbonden. Truus Mentink was nauw betrokken bij het werk van Sanyu. In nagedachtenis aan
haar blijven we dit weeshuis in Kampala (Oeganda) ondersteunen. Sanyu Babies Home vangt
verlaten en verweesde baby’s op. De kinderen komen vaak uit schrijnende situaties en krijgen bij
Sanyu liefdevolle zorg, voeding, medische hulp en veiligheid. Het doel is altijd hereniging met
familie of plaatsing in een pleeg-of adoptiegezin. Sanyu betekent “vreugde” en dat is wat ze deze
kinderen willen teruggeven. U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac
Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Sanyu Babies of via de QR Code.

Met vriendelijke groet, ook namens de kerkenraad,

René Visser



