Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,
15 maart - 4e zondag van de 40 dagentijd

Deze zondag kijken we al een beetje vooruit naar wat komt: het licht van Pasen dat doorbreekt in
ons leven. We lezen het verhaal van een blindgeborene die door Jezus naar het licht wordt
geleid. Dat is ook onze weg: uit het donker naar het licht. In de tweede lezing uit Efeze 5 klinkt
helder de aansporing om te leven als kinderen van het licht. Maar wat is dat en hoe werkt dat?
Laten we dat samen onderzoeken, in het vertrouwen dat Hij die het Licht voor de wereld is, ons
de weg wijst.

Na afloop van de dienst wordt er door de kerkenraad een gemeentebijeenkomst georganiseerd
(tussen 11.15-12.30). Ditis een vervolg op de twee avonden in het najaar, waarin we met elkaar
spraken over het karakter van de gemeente en de financiéle uitdagingen. De kerkenraad deelt
haar bevindingen en conclusies, waarna we met elkaar doorspreken over deze uitkomsten. Kom
ook en praat/doe mee, om de toekomst van De Bron!

Collectedoelen deze zondag

1°¢ collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NLT10INGB 0004
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via de QR-code.

2° collecte: Kerk in Actie: Moldavié — kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee
opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na
schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen
thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke
activiteiten en een warme douche. Meer lezen kerkinactie.nl/opvangmoldavie.Dankzij uw steun
kunnen deze kwetsbare kinderen en ouderen een warm onderkomen krijgen. U kunt uw gift
overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. KIA
Moldavie of via de QR-code.

Een hartelijke groet,

Gerbrand Molenaar


http://kerkinactie.nl/opvangmoldavie.Dankzij

