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Welkom door ouderling van dienst
Lied 103c: 1, 3 Loof de koning heel mijn wezen

1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de koning, loof de koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.

Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Bemoediging en groet
Psalm 139:1, 3

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed

Lezen uit de Bijbel Romeinen 5:1-11

5 !Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op



de hoop om in zijn luister te delen. 3En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op
de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
*yolharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet
worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest,
die ons gegeven is. ®Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op
dat moment nog schuldig waren, gestorven. “Er is bijna niemand die voor een
rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn
leven te geven. 8Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren. °Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn
dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld.
1%Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de
dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered
zullen worden door diens leven. !'En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan
op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend.

Kindermoment

Luisterlied, Mijn Jezus, Mijn redder
https://voutu.be/5JDO9IRVxtOQ0?si=F9CzYRovj2bTyFkd

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,

veilige toren van kracht;

adem en stem, al wat ik ben

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Overdenking
Lied 575: 1, 6 Jezus leven van ons leven

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,


https://youtu.be/5JDO9RVxtQ0?si=F9CzYRovj2bTyFkd

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankgebed, voorbede, onze Vader

Collecte

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron: Om kerk te zijn
in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig. Voor
diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor al het
werk in en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10 INGB 0004
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v.
Collecte De Bron of via de bijgevoegde QR code.

2¢ collecte Surinamekalender is een stichting die jaarlijks een
kalender met foto's uit Suriname uitbrengt om met de opbrengst
in Suriname kleinschalige sociale projecten te ondersteunen.
Gemeentelid van De Bron, Dick Spijker, is bestuurder van de
Stichting. Hij deelt graag een update met ons:

Project "Lekker lezen" - MG]J Poolschool Van de MJG Poolschool
hebben wij een verzoek ontvangen een bijdrage te leveren voor
meubilair in hun bibliotheek. Zelf heeft de school niet de
middelen om dit te realiseren. De school heeft vijftien lokalen en één bibliotheek.
Ruim 430 leerlingen bezoeken de MGJ Poolschool. Het schoolbestuur is van mening
dat een passende omgeving voor de leerlingen bijdraagt aan hun
ontwikkelingskansen.Voor de inrichting van de bibliotheek zijn boekenrekken,
kasten, groepstafels en stoelen nodig. Deze zullen worden gemaakt door
medewerkers van Unu Pikin. Van Unu Pikin ontvangt de school voor de bibliotheek
ook Surinaamse kinderboeken en Nederlandse boeken.

De Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een beperking en is ook één van de
organisaties waar de Surinamekalender regelmatig een bijdrage aan levert. Door de
MG]J Poolschool en Unu Pikin met elkaar in contact te brengen, snijdt het mes aan twee
kanten.

Met de opbrengst van de verkoop van de Surinamekalender en met giften (onder
andere van de Bron) ondersteunt de Stichting Suriname Jaarkalender kleinschalige
projecten op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Wilt u meer informatie, zich
aanmelden voor de nieuwsbrief of wilt u de Surinamekalender aanschaffen, kijk dan op
www.surinamekalender.nl of neem contact op met Dick Spijker
(dickspijker@xs4all.nl).Uw gift geven kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac
Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Suriname kalendervia de QR Code.

Lied 838: 1, 4, 6 O Grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.



Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegen
Koffie, thee en ontmoeting na afloop

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Mededelingen

Samenvatting gemeentegesprek en oproep om mee te doen met de werkgroepen
(zie ook de bijlage in de mail, of per print beschikbaar

Na twee avonden in het najaar over het karakter en de financiéle situatie van de
gemeente, vond vorige week zondag de dienst het derde gesprek plaats. We keken
terug op de opbrengsten van de vorige gesprekken. In de eerste plaats bouwen we
voort op keuzes uit de afgelopen jaren: de openstelling naar de buurt en de inzet op
delen en verbinding. Dat draagt zichtbaar vrucht—nieuwe mensen weten de weg naar
De Bron te vinden. In de gesprekken werd opnieuw zichtbaar wat ons kenmerkt: we
willen een veilige gemeenschap zijn waar je jezelf kunt zijn, een plek van persoonlijke
spiritualiteit en ontmoeting met God, en we spreken waardering uit voor de zondagse
erediensten. Tegelijk werken we verder aan hoe we deze identiteit concreet
vormgeven in de toekomst.

Financieel zijn er drie hoofdlijnen vastgesteld: het verkopen van de woningen, het
(voorlopig) behouden van het kerkgebouw, en het op termijn verminderen van
betaalde uren. Voor nu blijft investeren in predikantsuren belangrijk, terwijl we
toewerken naar meer draagkracht vanuit de gemeente zelf. Daarom starten drie
werkgroepen rond woningen, kerkgebouw/financién en creatieve initiatieven. Juist nu
is er ruimte om bij te dragen en mee te bouwen aan de toekomst van De Bron. Voel je
je betrokken en wil je concreet verschil maken? Sluit je aan bij een van de
werkgroepen en help mee om richting te geven aan wat God hier aan het doen is.
Meld je aan via de predikanten, een lid van de kerkenraad of
kerkenraad@debron.org.



mailto:kerkenraad@debron.org

Concerten in De Bron

De komende weken vinden er twee bijzondere concerten plaats in Kerk de Bron. Op
zaterdag 28 maart (15.30 uur) is er een feestelijk concert van de More House School.
Deze school voor jongens van 8-19 jaar is gespecialiseerd in het lesgeven van
jongeren die moeilijk leren, om juist hen een goede toekomst te geven door passend
onderwijs. Daarnaast is er op woensdag 1 april om 14.30 uur een gratis concert van
eveneens een school orkest uit het Verenigd Koninkrijk. Van harte welkom om te
komen luisteren en anderen uit te nodigen.

Stille week en Pasen

We leven al een aantal weken toe naar Pasen, en over twee weken is het zover. We
zien uit naar een mooie stille week, waarin we stil zullen staan bij het lijden, sterven en
de opstanding van Jezus Christus. Zie hieronder het overzicht van de diensten

Witte Donderdag 2 april 19.30 met viering van het Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 3 april 19.30: waarbij we dit jaar ook de buurt uitnodigen om mee stil
te staan bij de betekenis van het lijden van Christus.

Stille Zaterdag 4 april 21.00: we staan stil bij de nacht waarin het Licht van de wereld
gaat schijnen

Eerste Paasdag 5 april 10.00: Eerste Paasdag, we vieren het feest dat Jezus is
opgestaan, Hij leeft! We zijn bezig met de organisatie van een Paasontbijt, daar hoort u
zo snel mogelijk van .

In de weken voor Pasen staan we iedere vrijdagmorgen van 11.00-12.00 bij de Albert
Heijn om mensen uit te nodigen om dit met ons mee te vieren. Het is bijzonder om te
zien wat een mooie gesprekken dit altijd weer oplevert. Je bent van harte welkom om
daar ook bij te zijn en mee te doen, ervaring is niet vereist ;).

Tentoonstelling ‘Oorlog van dichtbij’

Van 20 april t/m 6 mei is in Kerk de Bron de tentoonstelling Oorlog van dichtbij te zien.
Deze tentoonstelling is geinspireerd op het eerste Anti-Kriegsmuseum dat in 1925
werd opgericht door de Duitse activist Ernst Friedrich, die de gruwelen van oorlog
zichtbaar wilde maken. Met indringende beelden en verhalen nodigt de
tentoonstelling uit tot bezinning en gesprek over de impact van oorlog en de waarde
van vrede.

De tentoonstelling is te bezoeken op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00
uur en op zondag na de kerkdienst. In de ochtend (10.00-13.00 uur) is bezoek mogelijk
op afspraak. De opening vindt plaats op zaterdag 18 april om 11.00 uur, met bijdragen
van o.a. medisch historicus dr. Leo van Bergen, auteur Peter Lenssen en Chris de
Ploeg, die spreken over de militarisering van de samenleving.



