Orde van Dienst - 1 maart 2026, doop OJ Aries en Sandra Idzinga

PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: René Visser

Ouderling van dienst: Hans Teerds
Organist: Chris van der Veer & Muziekteam
Thema: De naam van Jezus en jouw leven

.

Welkom door ouderling van dienst
Bemoediging en groet

Opwekking 559 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Refrein:

Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;

wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Schijn met uw licht... (Refrein 2x)

Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water

Zo verlangt mijn ziel naar U

U alleen kunt mijn hart vervullen

Mijn aanbidding is voor U

U alleen bent mijn Kracht mijn Schild

Aan U alleen geef ik mij geheel

U alleen kunt mijn hart vervullen

Mijn aanbidding is voor U

Uitleg over de doop

Bij zijn hemelvaart heeft onze Heer Jezus Christus zijn apostelen de opdracht gegeven:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mt. 28:19). Gehoorzaam aan
deze opdracht dopen we vandaag ook jullie O] en Sandra

In de eerste plaats, in de doop zien we dat we van nature zondige mensen zijn en dat
we uit onszelf niet kunnen leven in het koninkrijk van God. We hebben een nieuw
leven nodig dat alleen Hij kan geven. Het doopwater laat ons dit zien: het herinnert ons
eraan hoe diep Gods vergeving en vernieuwing voor ons is. We sterven met Jezus
Christus en staan met Hem op in een nieuw leven.



In de tweede plaats word je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Als we dopen in de naam van de Vader, denken we aan de woorden van de
apostel Johannes: ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh. 3:1).
Wie gedoopt wordt in de naam van de Vader, wordt verbonden met God, je gaat horen
bij Gods familie en je wordt zijn kind.

Als we dopen in de Naam van de Zoon denken we aan het woord van de apostel
Paulus, die zegt: ‘Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam
aanroept’ (Hnd. 22:16). Wie gedoopt worden in de naam van de Zoon, ontvangt de
afwassing van al zijn zonden door het bloed van Jezus Christus: we sterven met Hem en
staan op in een nieuw leven als zonen en dochters van God.

Als we dopen in de naam van de Heilige Geest denken we aan het woord van de
apostel Petrus op de allereerste Pinksterdag: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave
van de Heilige Geest ontvangen’ (Hnd. 2:38-39). Wie gedoopt wordt in de naam van
de heilige Geest, ontvangt de belofte dat de heilige Geest in je wil wonen: Hij geeft
ons een nieuw hart en een nieuwe Geest die God kan liefhebben en Hem gaat volgen.

Ten slotte roept de doop ons ook op tot een nieuwe manier van leven. We worden
uitgenodigd om God — Vader, Zoon en Heilige Geest — te volgen, te vertrouwen en
lief te hebben met alles wat in ons is. We mogen loskomen van ons oude leven en leren
wandelen in gehoorzaamheid en toewijding aan Hem. En als we struikelen, herinnert
de doop ons eraan dat Gods genade vast en zeker blijft. De doop is het teken van het
eeuwige verbond van Zijn liefde.

Korte getuigenis

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt door de klank van uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht

Waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning



En de machten van de hel weten Wie er regeert
Naam boven alle namen hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar (2x)

Naam boven alle namen (herhalen)

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar

Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar

Gebed
Laten we samen ons geloof belijden,

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,

die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,

de wederopstanding des vleses,

en het eeuwige leven.

Vraag aan de gemeente

Gemeente, wilt u OJ Aries en Sandra Idzinga naar uw vermogen helpen groeien in dit
geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

Ja, dat willen wij.

Gemeente gaat zitten, dopeling blijft staan

Tot de dopelingen:

Belijd je het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Wil jij je aandeel hebben in de gemeente die hier samenkomt
rondom het Woord en de Tafel, het lied en het gebed,

en wil je je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?

Doop - handoplegging en gebed om de Heilige Geest
De doop vindt buiten plaats zodat O] en Sandra letterlijk onder kunnen gaan in het water.

U bent van harte welkom mee naar buiten te gaan, bij slecht weer is er een tent.

Ontvangen doopkaars en doopkaart



Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.

Welkom, kind van God,

welkom in de kerk van Christus,

wereldwijd en in ons midden.

Lied Opwekking 720 God maakt vrij

In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

(2%)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

(Refrein)

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.



Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
(Refrein)

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Lezen uit de Bijbel Mattheiis 3:13-17

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te
worden. 14 Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U
gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15 Maar Jezus antwoordde: ‘Toch
moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te
brengen.’ Toen deed Johannes het. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als
een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Overdenking
Lied 868: 1, 2, 3 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

1 Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,

psalmzingt de Heilige Naam,

looft al wat ademt de Heere.

2 Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft uin 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft Zijn woord u gegeven.

3 Lof zij de Heer' die Uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.

Hij heeft u lief,

die tot Zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.

Dankgebed, voorbede, onze Vader

Collecte

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron: Om kerk te zijn
in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig. Voor
diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor al het
werk in en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10 INGB 0004
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v.
Collecte De Bron of via de bijgevoegde QR code.




2¢ collecte Sanyu Babies-Joy of learning

Vandaag collecteren wij voor Sanyu Babies. Een organisatie
waar we vanuit de Bron al jaren door oud gemeentelid Truus
Mentink aan zijn verbonden. Truus Mentink was nauw betrokken
bij het werk van Sanyu. In nagedachtenis aan haar blijven we dit
weeshuis in Kampala (Oeganda) ondersteunen. Sanyu Babies
Home vangt verlaten en verweesde baby’s op. De kinderen
komen vaak uit schrijnende situaties en krijgen bij Sanyu
liefdevolle zorg, voeding, medische hulp en veiligheid. Het doel is altijd hereniging
met familie of plaatsing in een pleeg-of adoptiegezin. Sanyu betekent “vreugde” en
dat is wat ze deze kinderen willen teruggeven. U kunt uw gift overmaken via NL 10
INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Sanyu Babies
of via de QR Code.

Lied Opwekking 764 Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:

Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon,;

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,



want U draagt de zegekroon.
(Refrein)

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon,;

U overwon, U overwon

Zegen
Koffie, thee en ontmoeting na afloop

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Mededelingen

Zondag 8 maart, 10.00u afscheid Margrietha Reinders

Na 37 jaar predikant en pionier in Amsterdam te zijn geweest gaat Margrietha met
welverdiend emeritaat! Als Bron hebben we Margrietha leren kennen als pionier van
Betondorp Bloeit! Margrietha’s betrokkenheid bij deze buurt is uitgegroeid tot een
klei- ne, zelfstandige gemeenschap. In haar werkzame leven als (pionierend)
predikant heeft zij zich op allerlei manieren ingezet voor mensen in de knel — zo ook in
Betondorp. Als De Bron zijn wij getui- gen geweest van Margrietha’s liefde voor
mensen, haar creativiteit in het organiseren van laag- drempelige bijeenkomsten, in
het dorpshuis, in Café De Avonden, op De Brink — en ook van deur tot deur. Dat was
niet altijd makkelijk — een pionier staat er veelal alleen voor. Maar door alles heen
leefde Margrietha het Evangelie. In de dienst van 8 maart zal haar afscheid
plaatsvinden en krijgt zij de zegen mee. De dienst zal opgeluisterd worden met een
optreden van het Deksels Theater, en na afloop is er alle gelegenheid om Margrietha
de hand te schudden.



