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Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst

Lied 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen

dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Bemoediging en groet
Aansteken van de kaars, moment van stilte en inkeer

Lied 547 - Met de boom des levens

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.



Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,

dat de lieve vrede ons bewaren zal,

Kyrie eleison,wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.

Kyrie eleison,wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,

Kyrie eleison,wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Kyrie eleison,wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed
Moment met de kinderen: Luisterlied — Steeds dichterbij (Trinity)
Kinderen/tieners mogen naar hun eigen dienst

Evangelielezing Matteiis 4:1-11

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de
duivel op de proef gesteld te worden. ;,Nadat Hij veertig dagen en veertig
nachten had gevast, had Hij grote honger. ;Toen kwam de beproever naar Hem
toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te
veranderen.’ JMaar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van
God.”’ sVervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op
het hoogste punt van de tempel gen zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hijj
opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten
aan een steen.”’ ;Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw
God, niet op de proef.”” gDe duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer
hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht gen
zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’
10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid
de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ ;;Daarna liet de duivel Hem met rust, en
meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.



Lied 538 — Een mens te zijn op aarde

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden
die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 't ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is komen uit het water

en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,

een mens in wind en vuur.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,

de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

Overdenking

Lied 942 - Ik sta voor U in leegte en gemis

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis

dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,



zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Open die wereld die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Danken en bidden, stilte en Onze Vader

Inzameling van de gaven

De maand februari staat in het teken van de Actie Kerkbalans. Deze (landelijke)
actie is bedoeld om de plaatselijke kerken financieel te steunen. Door middel van
de brief die deze maand aan alle leden is verstuurd, doen we als Kerk De Bron
een beroep op ieders vrijgevigheid. Want uw financiéle bijdrage is broodnodig
om ook in de toekomst de kostbare plek te blijven die we nu al zijn. Om iedereen
zoveel mogelijk bij de Actie Kerkbalans te betrekken, collecteren we alle
zondagen in februari voor De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraaismeer o.v.v. Collecte De Bron of via de QR
code.

Lied 542 - God roept de mens op weg te gaan

1. God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:

'Verlaat wat gij bezit en ga

naar 't land dat Ik u wijs.’'

2. Het volk van God was veertig jaar
- een mensenleven lang -

op weg naar het beloofde land,

het land van Kanaan.

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn

en laat uw Zoon een laaiend vuur,

een nieuwe Mozes zijn.

4. Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,

God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Heenzending en zegen



Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.
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Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer
Kerkgebouw De Bron

Hugo de Vrieslaan 2

1097 ED Amsterdam

info@kerkdebron.org

020-665 55 32


mailto:molenaargt@gmail.com
mailto:buurtdominee@kerkdebron.org
mailto:scriba@kerkdebron.org

