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Altaarstuk uit tableau 
van Hubert en Jan van Eyck 

St. Bavo Kathedraal te Gent (1432) 
 

 

Orgelspel 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 
Intochtslied Psalm 145: 1, 5 en 6 – O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 

 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht, 

Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 

Gij opent uwe hand, en al wat leeft 

vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 

Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 

in al zijn daden is Hij ons genegen. 

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 

wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
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6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 

zijn redding is elk die Hem roept nabij. 

Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 

maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 

Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 

mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 

Laat al wat leeft Gods heilige naam belijden, 

Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 
 

Stil gebed – Bemoediging - Groet 

 

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
Allen:  Amen 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
Allen:  en laat ons weer in vrede leven 

Voorganger: Amen 
 

Zingen  767: 1, 2, 3, 4 – De toekomst van de Heer is daar 

 

1. De toekomst van de Heer is daar 

en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid. 

 

2. De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 

 

3. Voorwaar, het heil is nu nabij, 

uw goedertierenheid. 

En vol verwachting zingen wij: 

God roept de vrede uit! 

 

4. Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 

 
Kyriegebed 

 

Inleiding op de viering 

 

Zingen 767: 5, 6, 7– De toekomst van de Heer is daar 

 

5. Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 

 

6. Gij hebt de groeve toegedekt 

waarin de korrel viel 

om weer te worden opgewekt: 

Adam met hart en ziel. 

 



7. Nu is de dag van oogsten daar, 

het hoogste van de tijd; 

een koning als een korenaar 

staat op in majesteit. 

 
Kindermoment -  Kinderen gaan naar de Ark 

 

Zingen 246b: 1, 2, 3 – De maan is opgekomen 

 

1. De maan is opgekomen. 

De aarde ligt in dromen. 

De nacht is stil en klaar. 

De donkere bossen zwijgen 

en van de beemden stijgen 

de nevels wit en wonderbaar. 

 

2. De wereld die verstilde 

en zich in schemer hulde, 

wordt inniger vertrouwd 

en houdt u zo geborgen, 

dat gij verdriet en zorgen 

van heel de dag vergeten zoudt. 

 

3. Ziet gij de maan? De schone 

wil zich maar half vertonen, 

toch is hij er geheel. 

Zo zijn er grote zaken 

waar wij geen ernst mee maken: 

ons oog ziet enkel maar een deel. 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Schriftlezing – Openbaring 7: 9-17 

9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en 

volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden 

ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die 

op de troon zit, en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de 

vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God 12met de 

woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze 

God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 

vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die 

de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het 

bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn 

tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze 

geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet 

bevangen. 17Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de 

waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 
Zingen 246b: 4, 5, 6 en 7 – De maan is opgekomen 

 

4. Wij mensen, arm en zondig, 

onmachtig en onmondig, 

wat denken wij dan wel? 

Of wij ons al vermeten 

te menen iets te weten, 

't is maar een droom, een schaduwspel. 

 



5. Doe ons uw heil aanschouwen, 

niet op ons oog vertrouwen, 

niet blij zijn met de schijn. 

Doe ons de eenvoud vinden, 

en, God, voor U als kinderen 

op aarde vroom en vrolijk zijn. 

 

6. Geef dat wij zonder lijden 

uit deze wereld scheiden, 

geef ons een zachte dood. 

Hebt Gij ons weggenomen, 

doe ons dan tot U komen, 

o onze Heer en onze God! 

 

7. Laten wij amen zeggen 

en ons te slapen leggen. 

Kil wordt de avondwind. 

God, weer van ons het kwade 

en wees in uw genade 

met ieder eenzaam mensenkind. 

 
Verkondiging – ‘Moed houden in sombere tijden’ 

 

Muzikaal intermezzo 

 
Zingen 971 – Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus' kerk. 

 

2. God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is 't grote werk gedaan. 

't Zal om onszelve gaan. 

 

3. De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

De maand februari staat in het teken van de Actie Kerkbalans. Deze (landelijke) actie is 

bedoeld om de plaatselijke kerken financieel te steunen. Door middel van de brief die 

deze maand aan alle leden is verstuurd, doen we als Kerk De Bron een beroep op ieders 

vrijgevigheid. Want uw financiële bijdrage is broodnodig om ook in de toekomst de 



kostbare plek te blijven die we nu al zijn. Om iedereen zoveel mogelijk bij de Actie 

Kerkbalans te betrekken, collecteren we alle zondagen in februari voor De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer 

o.v.v. Collecte De Bron of via de QR code. 

 

Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Heenzending en zegen 

 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk. 

 

 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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