
Zondag 4 januari 2026 – WELKE STER VOLG JIJ? 

In deze dienst gaat Marja van Gaalen voor. Ter introductie schrijft zij het volgende: 

Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar ontmoeten wij elkaar weer, wensen elkaar zegen en 
alle goeds. We kijken hoopvol vooruit en vragen ons af: “wat brengt de toekomst? Waar vinden 
we houvast? Waar richten wij ons op in een die wereld onzeker aanvoelt?” 
We horen voorspellingen van trendwatchers, economen en wetenschappers, de sterrenkijkers 
van nu. Er is hoop: er zijn nieuwe medische doorbraken, meer aandacht voor duurzaamheid, 
groeiend besef van onderlinge verbondenheid. 
Toch staat geloof vaak ergens in de marge. Maar! Mensen blijven zoeken naar betekenis,hoop en 
inspiratie. Zo staan wij ook elke keer weer voor de uitdaging om de oeroude verhalen in de Bijbel, 
over geloop, hoop en liefde zó te verstaan dat ze ons anno 2026 raken. Hoe krijgen die woorden 
uit het Evangelie, over magiërs die een schitterend licht zien, nieuwe zeggingskracht? Wat 
betekent het om te knielen bij een kind in een kribbe? Wat nemen wij mee? 
Daarom een uitnodiging: Laten we met elkaar in deze dienst op zoek gaan naar wat ons in 
beweging zet en raakt. Ik vind het een voorrecht om u/jullie in die zoektocht een stukje voor te 
gaan…. Weet dat je welkom bent en graag tot ziens. 
Marja van Gaalen 

 

Collectedoelen deze zondag: 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v.Collecte De Bron of via QR code op de 
liturgie . 

2e collecte: Barthimeus Sonneheerd – blinden 

Het Bartiméus Fonds maakt veel extra’s mogelijk voor onze bewoners met een meervoudige 
beperking. In Nederland zijn 300.000 mensen met een visuele beperking. Zij willen zo zelfstandig 
mogelijk meedoen in onze samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat 
om hoeveel procent je leeft: 100% leven. Het Bartiméus Fonds maakt zich daar sterk voor. Naast 
het mogelijk maken van projecten voor Bartiméus, zetten zij ons in voor meer mobiliteit, betere 
kansen in onderwijs en werk, en goed toegankelijke vrijetijdsbesteding. Meer lezen: 
https://bartimeus.nl/bartimeus. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 
622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Barthimeus of via QR code op de 
liturgie. 

 

Anno Domini 2026 

Dat klinkt nogal formeel: anno domini - het jaar onzes Heren. Maar het geeft uitdrukking aan het 
geloof dat onze tijden in Gods hand zijn. Wat dat betekent? Misschien dit: dat de dingen die op 
ons pad komen niet zonder betekenis zijn. Ontmoetingen met mensen, een vraag om hulp, een 
lied of een preek die je raakt, trouwens ook moeilijke situaties, misschien zelf een crisis - als je je 
hart ervoor weet te openen, kunnen alle dingen mee gaan doen in jouw zoektocht naar het 
Leven, naar God. Ik wens ons als gemeente een open en onbevangen hart, nieuwsgierig, 
verlangend om te zien hoe Christus ons dit jaar nabij zal zijn. 

 

https://bartimeus.nl/bartimeus


Een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

Gerbrand Molenaar 

 


