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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 435: 1, 2 - Hef op uw hoofden, poorten wijd 

 

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat. 

 

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 
 

Bemoediging en groet  

Voorganger:  We begroeten elkaar in de naam van die God, 

die sprak: “Er zij licht"  
Allen:    en er was licht 

Voorganger:  in de naam van Jezus 
Allen:    Gods licht in de duisternis 

Voorganger:  en in de naam van de Heilige Geest 
Allen:    die mensen aan het licht brengt. Amen. 

              

Aansteken van de 3e Adventskaars door een van de kinderen  

 

Dit licht zegt: Bijna is 't zover, 

het Kerstfeest komt dichtbij. 

En wijst ons naar het Jezuskind, 

het Licht voor jou en mij." 

 
Moment van stilte  

                  

Lied (als gebed om ontferming): 466: 1, 3 en 5 

 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 

op aarde plant het kwaad zich voort, 

de waanzin voert het hoogste woord. 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

3. Ja kom, Gij wortel Isai, 

verlos ons van de tirannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o herder, sla de boze leeuw! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

5. Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 

verjaag de nacht van onze nood 

en maak uw toekomst rozerood! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
Gebed om Gods Geest  

 
Kinderen/tieners mogen naar hun eigen dienst  

 

Schriftlezing: Jesaja 7: 10 - 15 

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw 

God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz 

antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef 

stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg 

mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een 

teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem 

Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade 

te verwerpen en het goede te kiezen. 

 
Lied 444:1,2,3 - Nu daagt het in het oosten 

 

1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten 't morgenrood. 
 

Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38 

 



In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 

naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 

afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar 

huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze 

schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting 

te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God 

heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon 

baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van 

de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn 

vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, 

en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe 

zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ De engel 

antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat 

geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je 

familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 

ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 

zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik 

dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 

weer alleen. 
 

Lied 443 - De engel Gabriel komt aangesneld 

 

1. De engel Gabriel komt aangesneld, 

de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 

jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 

en alle mensen danken jou de eeuwen door; 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 

en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort 

in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 

voor allen die geloven zal zij altijd zijn 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Overweging 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt, De aankondiging aan Maria 

Tekening met pen en inkt 
 

 



Luisterlied: Maria, had je door (Sela) 

 

Maria had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water 

Maria had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou 

Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou 

 

Maria had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen 

Maria had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt 

Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat 

 

Maria had je door 

Kon je het al zien 

 

De blinde ziet de dove hoort de doden leven op 

De lamme springt en alles zingt alle eer aan God 

 

Maria had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen 

Maria had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen 

Kon jij al zien hoe die dag zal zijn jouw zoon als lam van God 

De baby in je armen is waarlijk God met ons 
 

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  

 
Collecten 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De 

Bron, of via de QR-code. 

 

 
 

2. Kerk in Actie adventscollecte India – Alle kinderen naar school 

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen 

met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen 

aan hun lot overgelaten. Doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar 

school. SAVE, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt tweehonderd 

migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een 

jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor 

voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten. Wilt u met uw gift dit 

werk ondersteunen? Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderenindia 

Overmaken kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem 

Watergraafsmeer o.v.v. KIA India, of via de QR-code.  

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/kinderenindia


Lied 423 - Nu wij uiteengaan 

 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3.Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 

 

 

 

 

 
 


