Orde van Dienst — 9 november 2025

PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: Marja van Gaalen

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren
Orgel/piano: Chris van der Veer

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Guus Westra

Thema: “Wandelen met God?!”

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 283: 1,2,3 —In de veelheid van geluiden
1. In de veelheid van geluiden,

in het stormen van de tijd,

zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Bemoediging: en groet

voorganger: Onze hulp is de Naam van de HEER
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: De Eeuwige: Bron van ons bestaan

grond onder onze voeten
hand boven ons hoofd
allen: ZIJN TROUW DUURT EEUWIG!

voorganger: Vrede voor U,
met uw blijdschap en zorgen
Vrede voor jou met dat eigen verhaal van je leven.
De genade van God, de liefde van Christus
en de kracht van de heilige Geest
draagt je in tijd en eeuwigheid.
allen: AMEN




Vervolg aanvangslied: lied 283: 4 en 5 — Laat uw dauw van vrede dalen

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee.

Aansteken van kaars, moment van stilte en inkeer

Gedachte bij het thema van de dienst en
“Leefregels voor de reis van ons leven”

Zingen Lied 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Gebed voor de nood van de wereld,

Zingen lied 1008: 2 — Hoor de bittere gebeden

1. Hoor de bittere gebeden
Om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
Hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
Wat zij lijdt en duldt en draagt.

Lofprijzing
Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de Bijbel




Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 5: 1 en 2/18-24
Gelezen uit ‘Worden als een kind’, tekst ds. Okke Jager

God en Henoch waren kameraden

Dus God kwam vaak bij Henoch op bezoek.
Nadat zij samen voor de kwaden baden

las God nog een stukje uit zijn eigen boek.

Eens zei de Heer op een mooie morgen:

“Zeg Henoch ga je mee een eindje om?”

En Henoch ze “t is goed God ik kom”.

Hij durfde wel zijn kinderen achterlaten

En riep: “tot straks”, en deed de deur op slot.

Wat hadden ze samen veel te bepraten,

dus Henoch wandelde aldoor met God.

Totdat opeens, “O Heer”, zei hij geschrokken

wij zijn al veel te ver!

Daar staat uw huis, 't is lang geleden al dat we vertrokken
hoe kom ik ooit alleen weer thuis”.

“Och Henoch”, zei de Heer,
“je komt toch later bij mij thuis,
ga nu gelijk met mij naar binnen”

En Henoch was niet meetr.....
bij God mocht hij nu wonen.

Zingen lied 913: 1 en 2 - Wat de toekomst brengen moge
1. Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand,

moedig sla ik dus de ogen,

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,

Vader wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen,

met een rustig, kalme moed.

2. Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom.

Evangelielezing: Johannes 14:1 t/m 1

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal
maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar
waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid



en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen
zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben
Hem zelf gezien.’

Zingen lied 905: 4 - Zing maar en bid, en ga Gods wegen
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,

doe wat uw hand vindt om te doen.

Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.

Uitleg en verkondiging: “Wandelen met God ....?!*
Luisterlied: U kennen uit en tot U leven (lied 653)

Dankzegging, Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader
(gezamenlijk)

Inzameling van de gaven

le collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB
0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.

2e collecte: Oeganda — Sanyu Babies Home. Sanyu Babies-Joy of learning

Vandaag collecteren wij voor Sanyu Babies. Een organisatie waar we vanuit de Bron al
jaren door oud gemeentelid Truus Mentink aan zijn verbonden. Truus Mentink was nauw
betrokken bij het werk van Sanyu. In nagedachtenis aan haar blijven we dit weeshuis in
Kampala (Oeganda) ondersteunen. Sanyu Babies Home vangt verlaten en verweesde
baby’s op. De kinderen komen vaak uit schrijnende situaties en krijgen bij Sanyu
liefdevolle zorg, voeding, medische hulp en veiligheid. Het doel is altijd hereniging met
familie of plaatsing in een pleeg-of adoptiegezin. Sanyu betekent “vreugde” en dat is wat
ze deze kinderen willen teruggeven. Helpt u mee dit goede werk te ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac. Protestantse Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Sanyu Babies, of via onderstaande QR code.




Slotlied 423 - Nu wij uiteengaan vragen wij God

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vé6r hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Heenzending en zegen
gedachte voor ‘onderweg’
dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt
dat je mens mag worden in Gods ogen
en in die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt
dat je gaat in het Licht

en de wind je omgeeft

dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.

(tekst: Andries Govaart,
Liedboek, p.1335)

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org
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