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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 612 Wij komen als geroepen 

 

1. Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht. 

Wij komen als geroepen, getekend met een naam 

van ongeweten toekomst, de mede-erfgenaam 

 

2. Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord. 

Herboren, uitgetogen, uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, het donker al voorbij! 

 

3. Getekend voor ons leven, als kinderen van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht. 

God, breng ons zelf op adem, en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde hier met uw eigen Naam! 
 

Bemoediging en groet  

 

Aansteken van de kaars - moment van stilte en inkeer 

 

Lied 887 Wees stil en weet: Ik ben uw God 

 

1. Wees stil en weet: Ik ben uw God 

Wees stil en weet: Ik ben uw God 

Wees stil en weet: Ik ben uw God 

 

2. Ik ben het die u helen zal 

Ik ben het die u helen zal 

Ik ben het die u helen zal 

 

3. Op U vertrouw ik, goede God 

Op U vertrouw ik, goede God 

Op U vertrouw ik, goede God 
 

Woorden ten leven (Spreuken 4,23-27) 

 

Psalm 86: 4 en 5  Leer mij naar uw wil te handelen 
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4. Leer mij naar uw wil te handlen, 

laat mij in uw waarheid wandlen. 

Voeg geheel mijn hart tezaam 

tot de vrees van uwen naam. 

Heer mijn God, ik zal U loven, 

heffen 't ganse hart naar boven. 

Ja, uw naam en majesteit 

loof ik tot in eeuwigheid. 

 

5. Gij zijt groot en zeer verheven, 

Gij doet wondren aan ons leven. 

Gij zijt God, ja Gij alleen, 

goedertieren om ons heen. 

Heer, Gij hebt mij aangenomen, 

mij weer tot het licht doen komen 

uit de diepten van de dood. 

Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 
Moment met de kinderen 

 

Schriftlezing: Matteüs 25,1-13  

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun 

olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van 

hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun 

lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen 

ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze 

allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 

“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” De meisjes werden wakker en 

brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef 

ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” De wijze meisjes 

antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek 

liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de 

bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het 

bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de 

andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” Maar hij 

antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want 

jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt. 
 

Lied 751: 1, 2, 4 De Heer verschijnt te middernacht 

1. De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil, 

maar zalig hij die toch reeds wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt 

noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 

Hij heeft het zelf beloofd. 

 

4. Zijn onze lampen wel gereed 

en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 



 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 825: 3, 4, 5 De wereld is van Hem vervuld 

 

3. Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 

 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 

 

5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 
 

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  

 
Inzameling van de gaven  

 

Lied 801: 1-6 Door de nacht van strijd en zorgen 

 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

2. Liederen zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 

in elk ander mens aanschouwen 

’t lichten van Gods aangezicht. 

 

3. Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 

4. In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

 



5. Met één lied uit duizend monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door één Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht. 

 

6. Eén van hart en één van zinnen, 

één in onze aardse strijd, 

in ons hemels overwinnen, 

één in tijd en eeuwigheid. 

 
Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 

 

 

 
Collectedoelen van deze zondag:  

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De 

Bron, of via de QR-code. 

 

2. De Give&Get kast: Vandaag collecteren wij voor ons eigen project op de 

maandagavonden waar mensen die aan de rand van de samenleving staan bij 

elkaar komen in de kerk voor gezelligheid, een goed gesprek en een kop koffie. 

Iedere bezoeker van de maandagavond kan iets meenemen uit de Give & Get 

kast om thuis een maaltijd te maken. Uw gift is van harte welkom zodat we de 

Give & Get kast gevuld kunnen houden en zo uit kunnen delen van wat wij 

hebben. We zijn ook blij als u op zondag houdbare levensmiddelen meeneemt 

voor de kast. Helpt u mee dit project te ondersteunen? U kunt uw gift overmaken 

via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. 

Give & Get. Of via onderstaande QR code. 

 

 


