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Potje verdriet 

Ik heb thuis een potje.                                                                                       

Op het potje staat "verdriet",           

Ik doe er vaak verdrietjes in. 

Want als ze klein zijn huil ik niet. 

Steeds als er iets tegenzit,            

er iets gebeurt wat ik niet wil. 

Open ik het potje…                    

gooi het erin, heel stil. 

Maar gisteren was de laatste 

druppel iets teveel.                     

Van al die stukjes klein verdriet,               

kreeg ik een brok in mijn keel. 

Mijn hand begon te trillen, 

verdriet vloog met ,               

golven uit de pot.                                                

Een traan begon te rollen,                            

ik voelde me erg rot.                     

Een onbedaarlijk snikken,                       

deed me trillen overal.                  

Ik zat echt tot mijn haren               

in het diepste, diepe dal. 

Het was met roodomrande ogen, 

dat ik mezelf weer rustig kreeg.                                

Opgelucht keek ik naar mijn 

potje, het potje……….dat was 

leeg. 

Dus zie je iemand lopen, met rode 

ogen heel bedeesd.                    

Dan weet je, haar                           

potje is pas vol geweest 
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Inhoud dit nummer 

nov 2025 

    Het eerst volgende nummer digitaal verschijnen maand 5 jan  2026 

 Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op donderdag 30 dec 2025  

email: meerzicht@kerkdebron.org 

 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en 

hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 

dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, 

tot aan de voltooiing van deze wereld. 

Matteüs 28:19-20 

God zoekt mensen voor 
buitengewoon werk. 
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Cindy, ambtenaar Werk en Inkomen bij de gemeente 

Utrecht, ondersteunt buurtbewoners tijdens de 

Inschrijfformulier: Protestantse Kerk in Nederland  

Protestantse Gemeente Watergraafsmeer 'De Bron'  

     

Achternaam:    

Voornamen:    

Roepnaam:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats/land:    

Adres:    

Postcode:    

Plaats:    

Tel.nr.    

Mob.nr:    

e-mail adres:    

     

Burgerlijke staat:    

gehuwd / naam echtgenoot    

ongehuwd    

parnterschap / naam partner    

huwelijks- parnerschaps datum/ 
plaats    

     

kerkelijke gegevens:    

gezindte:    

gedoopt: datum, plaats en kerk    

belijdenis: datum en plaats    

kerkelijk huwelijk: datum en plaats    
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Wat simpele dingen:                                                                                    

een bloemknop, een lied,                                                                                    

geluid, van de branding                                                                                        

Wat simpele vreugden:                                                                                   

de lach van een kind,                                                                                           

een strak blauwe hemel,                                                                                   

Wat simpele schoonheid:                                                                               

een schelp op het strand,                                                                                          

en slootje  vol kroos,                                                                                                

Wat kleine gebaren:                                                                                               

een handdruk, een groet,                                                                                    

't zijn gaven waarin ik                                                                                                  

 

Onderwerp: Kerkblad Meer-Zicht 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Ons kerkblad Meer-Zicht is een belangrijk communicatiemiddel. Daarin wordt u geïnformeerd 

over vele uiteenlopende zaken, zoals de komende kerkdiensten, activiteiten naast de 

kerkdiensten, geboorte, huwelijk en overlijden van gemeenteleden.Verder wordt geschreven 

over de financiën van de kerk het besprokene in de diaconie en de kerkenraad enz. enz. 

Ook is het kerkblad voor sommige mensen die niet of heel moeilijk meer naar de kerk kunnen 

komen een teken van: ik hoor er ook bij. Via Meer-Zicht kunnen we heel veel met elkaar delen 

en blijven we met elkaar verbonden. 

De artikelen worden deels geschreven door vrijwilligers. De opmaak, het drukwerk en de 

verspreiding wordt helemaal door vrijwilligers en mij gedaan. Dat scheelt heel veel in de kosten 

We hebben natuurlijk wel kosten voor papier, inkt, apparatuur, enzovoort.  

Als u Meer-Zicht per e-mail krijgt toegezonden, hebben we veel minder kosten; maar ook dat 

kan nu nog gratis, denk maar aan de internetapparatuur en -aansluiting. Per adres dat Meer-

Zicht digitaal ontvangt, vragen wij nog geen  bijdrage in 2026, wel stopt in januari 2026 de 

papieren versie van Meer-Zicht voor de mensen welke deze ontvangen in de brievenbus en zal 

digitaal verstuurd worden naar het ons bekende e-mail adres. 

U bijdrage kunt U vrijwillig eventueel overmaken naar Protestantse Gemeente Amsterdam 

rekeningnummer: IBAN ING NL78INGB78000461209 o.v.v Meer-Zicht 

Voor nadere informatie E-mail meerzicht@knabe.nl of telefoon 0654290673 

Met vriendelijke groet, 

Wim Knabe 

Gemeenteavond 24 november 2025 Aanvang 19.30 uur  

Maandag 24 november hebben we een gemeenteavond gepland. Deze avond staat in het teken van de vraag: Hoe willen we 

in de komende jaren kerk zijn in De Bron? We doen dat samen met Bert Bakker, die veel ervaring heeft met het begeleiden 

van kerken die zoeken naar richting voor de toekomst. Bert helpt ons om de verschillende inzichten en ideeën die in de kerk 

leven zichtbaar te maken. Tijdens de avond ontdekken we welke richtingwijzers we als gemeente belangrijk vinden – wat we 

willen bewaren, waar we in willen groeien, en wat we misschien los mogen laten. De uitkomsten van deze avond vormen een 

belangrijk kompas voor de keuzes die we in de komende tijd samen gaan maken. Op maandag 24 november, verkennen we 

de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan. Zo hopen we stap voor stap de richting te vinden die goed is voor 

De Bron. Zie de vorige mail voor de inzichten die we gaan bespreken.                                            Gerbrand Molenaar 

1996-2026 30 jaar        

Meer-Zicht 

mailto:meerzicht@knabe.nl
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Uit de kerkenraad 

Dit najaar hebben we twee avonden georganiseerd, waarbij we als kerkelijke gemeenschap nadenken 
over onze toekomst. We doen dat in het kader van de financiële uitdagingen: onze begroting is op 
langere termijn niet houdbaar (jaarlijks hebben we een tekort van € 180.000,-). Dat kunnen we nog heel 
even volhouden, maar niet lang meer. Daarom moeten we nu, met elkaar, nadenken over hoe we de 
toekomst ingaan. Voordat we de financiën induiken, stond de eerste avond – afgelopen maandagavond 
27 oktober – in het teken van het nadenken over wat we belangrijk vinden voor de kerk in de komende 
jaren. Beide avonden organiseren we in samenwerking met Bert Bakker, een ‘begeleider van 
verandering’, zoals hij zichzelf introduceerde. Bakker is zelf predikant geweest, maar begeleidt nu 
veranderingsprocessen in kerken (en daarbuiten) (zie: https://www.ekklesia.nl/bert-bakker). De 
ongeveer 35 aanwezigen (een heel diversie groep betrokkenen: van ouderen tot enkelen die nog maar 
een paar zondagen aanwezig waren geweest, en van mensen van de zondag als ook mensen die juist op 
maandagavond deel zijn van de gemeenschap). Aan de hand van 12 stellingen – kernboodschappen uit 
verschillende boeken die over de toekomst van kerk zijn geschreven – werd in groepjes van 3 nagedacht 
over wat we nu echt belangrijk vinden. De stellingen waren zowel ‘geestelijk’ als ‘praktisch’. Dat maakte 
het gesprek in de groepjes ook tegelijkertijd concreet als rakend aan de kern van het kerk-zijn. Na de 
gespreksronden werd geïnventariseerd welke top 3 elke groep naar voren schoof. Het meest genoemd 
was een stelling over de kerk als veilige haven, waarin je samen optrekt van hart tot hart, in alle 
diversiteit en kwetsbaarheid. Goede tweede was daarnaast het belang van Geestelijke inspiratie, al dan 
niet op zondag tijdens de eredienst. Een derde belangrijke gedachte was dat we ook moeten durven 
loslaten wat we niet meer kunnen bolwerken. Dat betekent niet het einde van De Bron, maar wel dat we 
soms in andere vorm verder moeten durven gaan. 

Bewust hebben we ervoor gekozen om eerst na te denken over wat echt belangrijk is, nog zonder meteen 
over de financieren te spreken. De eerste avond levert zo de piketpaaltjes of kompasnaald op (in de 
woorden van Bakker), die we meenemen naar de volgende sessie, maandagavond 24 november. Dan 
gaan we heel concreet in op de financiële kant van het kerk-zijn. Aan de hand van een regelpaneel, dat 
door Noud Paanakker is opgesteld (dank daarvoor!) wordt inzichtelijke gemaakt welke mogelijke keuzes 
we hebben, omdat de begroting weer in balans te krijgen. Op de avond zelf wordt uitgelegd op welke 
manier we met dit regelpaneel het gesprek over de financiën willen gaan voeren. Kom vooral, want dit is 
een heel belangrijke avond. Elke maatregel doet pijn, en daarom is het des te belangrijker voor ons, als 
kerkenraad, om hierover met elkaar fundamenteel na te denken. Welke beslissing we ook nemen, het 
moet een gedragen beslissing zijn.  

Wij merken dat ook gemeenteleden die niet naar de avonden kunnen komen, toch meedenken, 
meebidden. Uiteindelijk is dat cruciaal. Natuurlijk moeten wij goed nadenken over hoe we de inkomsten 
en uitgaven in balans moeten brengen. Maar we moeten ook voor ogen houden dat dit niet enkel een 
eenvoudige rekensom is: het is uiteindelijk een zaak van gebed: hoe roept God ons hier, als gemeenschap 
die aan elkaar is gegeven? Hoe antwoorden wij aan zijn roeping? Kom vooral naar de volgende avond, 
maar neem deze uitdaging ook mee in gebed. Er is bij God veel meer mogelijk dan wij voor ogen hebben. 
antwoorden wij aan zijn roeping? Kom vooral naar de volgende avond, maar neem deze uitdaging ook 
mee in gebed. Er is bij God veel meer mogelijk dan wij voor ogen hebben.  

Namens de kerkenraad,  

Hans Teerds, voorzitter  
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We zijn al rijk 

Precies een jaar geleden reisde ik naar Nigeria om voorgangers te ontmoeten die vervolgd worden vanwege hun geloof. Het 
was een indrukwekkende reis – en eerlijk gezegd: wat ik daar zag, draagt me tot op de dag van vandaag. Want vervolging stopt 
niet. Toch vroegen deze broeders en zusters niet om medelijden. Wat ze deelden, was iets anders. 

Tijdens een gezamenlijke maaltijd noemde een jonge voorganger zichzelf “arm”. Begrijpelijk, zou je zeggen: weinig bezit, een 
broze gezondheid, en voortdurend gevaar. Maar een oudere collega onderbrak hem vriendelijk maar beslist: “Wacht even, wij 
zijn niet arm. Kijk eens wat je hebt. Je bent geliefd door God. Je leeft in gemeenschap met broeders en zusters. En vandaag is 
er genoeg te eten. Wij zijn rijk.” 

Die woorden raakten mij diep. Want – laat ik bij mezelf beginnen – hoe snel koppel ik ‘rijk zijn’ aan mijn bankrekening, aan 
zekerheid en toekomstplannen? Hoe snel zie ik wat er ontbreekt, in plaats van wat er al is? En dat geldt soms ook voor ons als 
kerk. We maken verstandige keuzes, kijken kritisch naar de cijfers, maar vergeten dan 
misschien: hoeveel hebben we al niet ontvangen? De Engelse theoloog Samuel Wells 
stelde eens dat de kerk moet leren denken vanuit genoeg. Niet vanuit tekort, maar 
vanuit wat haar gegeven is. En na die ontmoeting in Nigeria zou ik daaraan willen 
toevoegen: denken vanuit de overvloed in God. Want als we zien wat we in Christus 
hebben, zijn we misschien wel rijker dan we denken? Want als we zo kijken, dan zien we 
ineens verrassend veel. 

We vieren iedere zondag dienst met een bloeiende, en zelfs licht groeiende 
gemeenschap. 

We zien hoe levens veranderen op de Alpha-cursus – hoe mensen geraakt worden door 
Jezus. 

We bouwen aan relaties, ook met andere gemeentes. Zoals in Dirksland, waar een 
delegatie op zondag 30 november naar ons toe komt om samen een feestelijke 
adventsdienst te vieren. 

En we ontdekken nieuwe wegen, zoals het duurzaamheidsdiner dat we met de buurt 
organiseren en waarvoor een subsidie krijgen van de gemeente.  

We mogen de mensen in de buurt op maandagavond bedienen met een warme maaltijd en de benodigde boodschappen.  

Het betekent niet dat alles vanzelf gaat. We staan voor keuzes, we kennen onze beperkingen. Maar het verandert 
onze blikrichting. In plaats van met zorg te kijken naar  

wat ontbreekt, mogen we met vertrouwen kijken naar wat al gegeven is. Wil je trouwens meer weten van de vervolgde kerk? 
Kijk dan eens op de website van Open Doors, dat is meer dan de moeite waard! 

Komende activiteiten: 

Alpha-cursus: Bid je mee? 
We zijn inmiddels bij avond 7 van de Alpha-cursus, en wat een mooie gesprekken vinden er plaats. De een is al overtuigd 
gelovig, de ander nog zoekend, maar we zien God aan het werk. Binnenkort gaan we samen een dag op stap rondom het 
thema van de Heilige Geest. Wil je meebidden? Dat mensen Gods liefde mogen ervaren en zich mogen openen voor Zijn werk? 

Zondag 30 november – 1e Advent met Dirksland 

Een groep gemeenteleden uit Dirksland komt naar De Bron voor een feestelijke dienst 
mét muziekgroep, lunch en ontmoeting. Een uitgelezen kans om ook mensen uit te 
nodigen die nog niet bekend zijn met kerk en geloof. Iedereen is welkom! 

Vrijdag 12 december – Duurzaamheidsdiner 
Samen eten, elkaar ontmoeten, én in gesprek over duurzaamheid in huis, kerk en 
buurt. De Bron organiseert een duurzaamheidsdiner in het kader van het 
buurtbespaarfonds. Kom ook en neem je beste tips mee! 
Aanmelden: buurtdominee@kerkdebron.org 

Woensdag 24 december – Kerstviering 
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor een vrolijke kerst. Denk aan een 
kindermoment, zoals een kleine speurtocht in de middag en een kerstnachtdienst in de 
avond. Wil je meedenken of meehelpen? Stuur een mailtje 
naar: buurtdominee@kerkdebron.org 

Tot slot  

Of je nu veel hebt of weinig, zeker weet of nog zoekt: in Christus zijn we rijk. Laten we 
vanuit die rijkdom leven, geven en delen – in deze mooie periode richting advent en 
kerst. Rene Visser 
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Koffieochtenden de Bron 

Bijbelkring  kerk de Bron november december 2025 

Uitnodiging high tea 

Zin in een gezellige middag met lekkere hapjes, thee en fijne 

gesprekken? Kom dan naar de high tea in De Bron op vrijdag 14 

november 2025 om.14.30 uur. 

Iedereen is van harte welkom! 

Opgeven kan bij: 

-Edith Woldring: ejwoldring@hotmail.com 

-Paola Castronuovo: pcastronuovo45@gmail.com 

zondag 2 november 2025       Gerbrand Molenaar                 Aanvang 10.00 uur   

zondag 9 november 2025       Marja van Gaalen     

zondag 16 november 2025       Gerbrand Molenaar     

zondag 23 november 2025       Gerbrand Molenaar          laatste zondag kerkelijk jaar   

zondag 30 november 2025       René Visser                  1e advent   

zondag 7 december 2025       Gerbrand Molenaar                  2e advent   

zondag 14 december 2025       Gerbrand Molenaar                  3e advent  + Heilig Avondmaal   

zondag 21 december 2025       ? /Gerbrand 4e advent   Kerstviering Philadelphia  10.30 

woensdag 24 december 2025       René Visser                  kerstavond   

donderdag 25 december 2025       Gerbrand Molenaar             eerste kerstdag   

zondag 28 december 2025                      ?     

                        

                zondag 4 januari 2026       

              zondag 11 januari 2026       Gerbrand Molenaar     

              Zondag 18 januari 2025       
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IBAN NL10INGB0004622084 

     Diaconale collectes  november en december 2025  (wijzigingen voorbehouden) 

                                 Verantwoording Diaconale collectes 2025 

Datum collecte: Diaconaal doel 

2 november Drugspastoraat Amsterdam 

9 november Sanyu Babier Home - Uganda 

16 november Give en Get Project 

23 november Flame Foundation 

30 november Immanuël – Joods Hospice 

7 december KIA-adventscollecte - Libanon 

14 december KIA - adventscollecte - India - alle kinderen naar school 

21 december Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten 

24 en 25 
december 

KIA – Kinderen in de Knel 

28 december Give en Get Project 

Datum collecte: Diaconaal doel   

7 september Give en Get project 166 

14 september Kerk in Actie-Werelddiaconaat- opvang 
straatkinderen Indonesië 

  
145 

21 september Oecumenische dienst in de Hofkerk om 
10.30 uur 

Collecte doel: het Rode Kruis 

  
nvt 

28 september Protestantse Kerk Nederland – missionair 
werk 

  
200 

5 oktober Kerk in Actie – Israëlzondag 84 

12 oktober Exodus – ex gedetineerden 170 

19 oktober Diaconie Amsterdam- maaltijden voor 
ongedocumenteerden 

141 

  

26 oktober Stichting Surinamekalender 115 
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Vanuit de Diaconie: 

Al jarenlang bestelt de Diaconie de Dag in Dag uit kalender van het Leger des Heils voor 

gemeenteleden die dit graag willen gebruiken om dagelijks een Bijbeltekst te lezen. Deze 

kalender wordt gratis aangeboden.  

De laatste jaren wordt er steeds minder gebruik van 

gemaakt. Daarom vragen wij u ons op te geven of u hiervan 

gebruik wilt maken zodat we het juiste aantal kunnen 

bestellen. Het is jammer als er boekjes in de kast ongelezen 

blijven liggen. 

U kunt dit op een zondag doorgeven aan één van de 

Diaken; Vincent, Paola, Nel of per mail aan 

ans.deschan@live.nl. 

Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Tel.     020.6184658 

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen 

gebeden wordt, dat er smeekbeden, 

voorbeden en dankgebeden voor hen worden 

uitgesproken. Bid voor alle koningen en 

gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord 

kunnen leven, in alle vroomheid en 

waardigheid. — 1 Timoteus 2:1-2 

mailto:ans.deschan@live.nl
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De inbreker 

We zijn lopend onderweg naar de gymzaal: de klas en ik. De kinderen zijn druk in gesprek over hetzelfde onderwerp. Ik vang 
flarden op van wat ze zeggen: "Ik heb 'm in het echt gezien en jij?' 'Hij zag er eng uit, die grote hoed en zo'n lange jas, brr ...''Een 
portemonnee van juf Willemsen en haar mobiel weg, hoe durft 'ie!'. Jammer dat meester Vogelaar hem niet te pakken heeft 
gekregen. Ik had..?' 

De kinderen hebben gelijk. De middagpauze is net voorbij en er is een inbreker op school geweest. Een echte, niet eentje uit een 
spannend verhaal voorgelezen uit een boek, maar een echte! 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik onderweg naar de gymzaal ook steeds aan die man moet denken. Zomaar het schoolplein 
oplopen, naar binnen wandelen, doen alsof je je kind komt aangeven en dat dan ook nog brutaal zeggen. 

Het is dat er bijmeester Vogelaar een nietpluisgevoel-lampje ging branden, maar toen was het kwaad al geschied. 

De meester is er met zijn lange benen nog achteraan gerend-hoe spannend was dat-, maar de inbreker is verdwenen. 

Inmiddels zijn we bij het sportcomplex aangekomen en terwijl de kinderen zich omkleden, maak ik snel de gymzaal klaar voor 
mijn les. Als iedereen aangekleed en wel op de gele lijn zit, voel ik wel aan dat ik zo niet gelijk kan beginnen voor de middag. We 
zullen toch eerst even moeten praten over wat er gebeurd is. Die man moest eens weten wat hij uitwerkt bijde kinderen. Zou hij 
daar wel erg in hebben? 

Wat bezielt zo'n man? Zielig eigenlijk... 

Ik zeg het maar gelijk: 'Jongens, luister, weet je dat ik eigenlijk medelijden heb met die inbreker van ons? Grote ogen kijken me 
aan. 

Het wordt nu helemaal stil. 'Waarom gaat iemand iets stelen? Waarschijnlijk heeft hij geen geld en zit hij in grote problemen. 
Anders ga je toch zoiets niet doen? Wat naar voor zo'n man. Dom eigenlijk, we hadden die inbreker koffie moeten aanbieden 
met een koekje. En we hadden met hem moeten gaan praten. 

Misschien zouden we hem wel kunnen helpen? En wat we ook vergeten zijn? 

Een Bijbel, ja natuurlijk: die hadden we hem moeten geven.' De meeste ogen kijken nu minder verbaasd, maar eerder een beetje 
peinzend. Net als ik op het punt sta om te gaan bidden komt de vinger: gelukkig! 'Juf, zullen we voor de inbreker bidden?' 
Opgelucht, dat we toch iets voor die man kunnen doen, vouwt iedereen zijn handen 

sluit de ogen. En ik weet zeker dat ze deze keer allemaal zachtjes hebben meegebeden. 

Dus als u de inbreker toevallig nog tegenkomt in Ede en omgeving (bruinehoed, lange leren jas 

 

Wilt u dan tegen die man zeggen dat er kinderen zijn die voor hem bidden? 

 

Uit: Daniël 

de wereldwinkel is op 16 november in de kerk  de Bron 

Pinnen en contant mogelijk. 
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Afscheid nemen  

Misschien hebben jullie al gehoord dat wij, Paul en Harda, zijn verhuisd naar Weesp. Het was 

een grote stap om na 31 jaar uit onze geliefde Watergraafsmeer weg te gaan. We hebben, 

nadat eerst Paul’s moeder was verhuisd naar de Nieuwe Jacob in de Plantagebuurt, de sprong 

gewaagd en zijn inmiddels al weer een paar maanden Weespenaren. Omdat de Meerzicht van 

september/oktober al was uitgekomen, horen jullie nu pas iets van ons. Naast het loslaten van 

onze buurt is er ook het vertrek uit de gemeente “De Bron”. Na zoveel jaren van betrokkenheid, 

van het samen optrekken en het delen van lief en leed, voelt dit misschien nog wel meer als een 

afscheid dan al het andere. Nu kan ‘afscheid’ snel als iets negatiefs in onze oren klinken. Gaat 

het om een breuk? Gaat het om dingen die je liever achter je wilt laten? Een gedwongen vertrek 

misschien? Sommige mensen associëren afscheid met weemoed en verdriet en willen zo 

weinig mogelijk aandacht voor hun vertrek. Maar dat hoeft natuurlijk allemaal niet zo te zijn. 

Afscheid kan een oprecht ‘vaarwel’ inhouden, of zelfs een zegenbede dat het beide 

‘scheidende’ partijen wel mag gaan. Voor ons is het in elk geval een moment om terug te 

denken aan de gelukkige momenten; om stil te staan bij de mooie ervaringen en nog eens de 

mooie belevenissen op te halen die we samen hebben meegemaakt. Zo nemen we graag 

afscheid van de Bron: Dankbaar voor al de jaren dat we deel mochten uitmaken van deze 

gemeenschap; blij met wat we mochten ontvangen in vriendschappen, in het samen optrekken, 

in het ondernemen en opzetten van activiteiten. Gezegend met vele mooie momenten in de 

afgelopen jaren. We hebben gezien hoe de beide kerken, de Konings- en de Emmakerk, samen 

kwamen. Hoe er gepoogd werd een nieuwe identiteit te vinden en er te zijn voor de 

Watergraafsmeer. De ongemakkelijkheid in het begin en hoe ieder het ‘anders’ gewend was, en 

hoe er toch langzaam iets is ontstaan dat inderdaad nieuw is; een gastvrije, diverse en open 

gemeenschap waar mensen terecht kunnen en verder geholpen. Ja, ons vertrek, ons afscheid, 

roept vele herinneringen op, ook aan mensen die er niet meer zijn, een hele generatie is het 

bijna, en aan hun toewijding en liefde voor De Bron. Er zijn gelukkig steeds opnieuw mensen 

geweest die positief waren en die -om het maar in Bijbelse termen te zeggen- ‘het licht 

brandende hielden’. Als je omkijkt zie je een ander landschap dan dat waar je doorheen bent 

getrokken. Zo vergaat het ons althans. We hebben prachtige momenten beleefd met de tieners, 

de Beleveniskerk was inderdaad een belevenis om nooit te vergeten, de High-Tea’s, de 

bijbelstudieavonden, de kerstvieringen en de paasmaaltijden, de missionaire activiteiten, de 

muziekgroep en de rouwgroepen, het meedenken in de kerkenraad, de brainstormdagen over 

hoe het verder moest… We zien, terugkijkend, een landschap van ontmoetingen en 

zegeningen; “een dal van dauw en lofgezang” (naar Psalm 84). Dit landschap ligt nu weliswaar 

achter ons, maar vergezelt ons ook naar onze nieuwe plek, in Weesp. Met veel dankbaarheid 

houden we jullie in ons hart. Daarom nemen we eigenlijk geen afscheid maar zeggen: Tot ziens, 

adieu, vaarwel!  
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IBAN NL10INGB0004622084 o.v.v Give&Get 

                                           zondag   2 nov 2025 

                                         9 nov 2025 

                                       16 nov 2025 

                                       23 nov 2025 

                                       30 nov 2025 

                                         7 dec 2025 

                                       14 dec 2025 

                                       21 dec 2025 

                                       28 dec 2025 

In alle vier de evangeliën lezen we over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van 
broden en vissen. Jezus weet daar een kleine hoeveelheid brood en vis zo te 
vermenigvuldigen dat grote mensenmassa's daar van kunnen eten! Zo ontzettend 
bijzonder! In een kleine, maar niet minder bijzondere variant, maken we dit ook 
mee in De Bron. Inmiddels is al een paar jaar de Give&Get-kast open, waar elke 
maandag een groep van ongeveer 15 personen producten komt halen. Op 
wonderbaarlijke wijze blijkt de kast toch elke keer weer gevuld te zijn! U hebt daar 
een groot aandeel is. Dankzij alle spulletjes die elke keer binnenkomen, kunnen 
we veel mensen elke week van een klein extraatje voorzien. 

 

Sinds een aantal maanden zamelen we op de zondagen spullen voor de kast in. 
Elke keer levert dat twee volle kratten op. Ontzettend mooi! Ook dit jaar gaan we 
daarmee verder. U kunt vast de volgende zondagen in uw agenda noteren: 

                                           

 

              

 

 

 

 

                

 

              

 

                     Veel dank namens de Diaconie en het Missionaire Team!  

 

= feestmaand 
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BROOD&VISKRING 

"Klussen, versieren, loslaten…." 

Wat was het een fantastisch weer in oktober, het leek wel zomer en we hadden een primeur: brood met vis in de moestuin … 

en inmiddels regent het volop … gaan we op naar de winter … loslaten al dat moois om af te sterven en herboren te worden … 

op naar kerst …  

Ja (leren) loslaten! schoot door mijn hoofd na de gemeenteavond afgelopen 27 oktober: wat hebben of hadden we veel en 

wat een uitdaging daar goed mee om te gaan de toekomst in met minder middelen en mensen, zoals het zich nu voordoet. In 

tuinen zie je dat proces in de natuur: de bladeren vallen en zijn voeding voor de toekomst, en de tuinier weet: snoeien doet 

bloeien 

Op een andere manier zie je dat dwars door de Bijbelverhalen: Abraham die zijn land verliet en God volgde, Jezus die zijn 

discipelen uit hun familie- en werkverband haalde om hem te volgen, Jezus die afscheid nam van de stad Jeruzalem als heilige 

plaats, Jezus die ons verliet en de Geest zond …  

Maar nu de winter door. Daarvoor doen we de eerstvolgende keer op 15 november de nodige klussen en gaan we op 13 

december traditioneel kerstversieren. Beide data zo vanaf 10.00 uur 

Ik verheug me erop, groet, ook van Mirjam en John, Mari 

En, let op!: de boom op de hoek van het kerkplein is met al zijn (regenboog)kleuren de mooiste van de hele Middenweg 
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Dank 

Het is  al weer een tijdje geleden, maar ik wil iedereen hartelijk danken voor de telefoontjes, 

kaarten en de aanwezigheid bij de afscheidsdienst op 8 augustus in kerk " De Bron". 

De belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Kees heeft mij veel 

steun gegeven. 

Hannie de Zwart 

 

In Memoriam Paula Boers 

Op 18 augustus overleed Paula Boers in de leeftijd van 82 jaar. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid 

over haar dood, omdat zij door familie in haar huis is gevonden en vervolgens door de politie werd 

meegenomen voor onderzoek en identificatie. Dat nam veel tijd in beslag. Uiteindelijk vond op zaterdag 

20 september de uitvaart plaats in de kleine aula van de Nieuw Ooster. De afgelopen 7 jaar kwam Paula 

trouw bij ons naar de kerk en bezocht zij ook de bijbelkring en de koffieochtenden. Dit betekende veel 

voor haar. Ze waardeerde De Bron als een plek waar ze welkom was en waar ze vriendschap vond. Haar 

aanwezigheid kon je niet missen. Met haar spontaniteit nam ze nadrukkelijk haar plek in en vertelde ze 

wat ze had meegemaakt. Een van de laatste kerkdiensten die zij bijwoonde aan het begin van de zomer 

deelde ze nog dat ze weer een muziekreis ging maken, iets wat ze jaarlijks deed. Want muziek was 

misschien wel haar grootste passie. Op de rouwkaart hebben Hildo en Leonoor (zoon en schoondochter) 

haar getypeerd als 'eigenwijs, krachtig en altijd haar eigen weg'. Voor velen zal dit herkenbaar zijn. Dat 

maakte het voor sommigen ook lastig om met haar om te gaan. Ze ging inderdaad eigenwijs haar eigen 

weg. Het leven heeft haar misschien ook wel in die hoek gedrukt. Op de bijbelkring vertelde ze vaak hoe 

zij als alleenstaande moeder in de jaren zestig een zoon kreeg, wat niet makkelijk was, zeker niet in die 

tijd. Ze heeft gevochten voor haar plek in deze wereld. Nu is haar strijd gestreden. We bidden om vrede 

voor haar ziel. Dat ze mag rusten in God en mag opgaan in de klanken van eeuwige liefde.  

 

Einde van het kerkelijk jaar – gedenken van de overledenen  

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw gedenken we dan de 

mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen, we steken kaarsen aan, we 

maken ruimte voor herinneringen en voor alles wat er op zo’n moment gevoeld wil worden. En we zoeken 

troost in het Bijbelse verhaal dat onze namen geschreven staan in de palm van Gods hand; niemand zal ze 

daaruit wissen. Over de grens van dood en leven blijft een eeuwige verbondenheid. In dit licht gedenken 

wij: 

 

Elisabeth Broers - Snieder   overleden op 23 april 2025  95 jaar 

Cornelis Maarten de Zwart  overleden op 2 augustus 2025  88 jaar 

Willemijntje van Veeren - van Es overleden op 16 augustus 2025  81 jaar 

Paula Boers                overleden op 18 augustus 2025  82 jaar 
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Vergeet-mij-nietjes 

Layla geeft het door lijnen doorgroefde gezicht van haar vader een kus en fluistert in zijn oor: ‘Lieve papa, straks zal de hemel 

goed voor jou zorgen zoals jij dat ook steeds voor mij hebt gedaan.’ 

Vanochtend raakte hij plotseling bewusteloos. ’s Middags zocht Layla hem op in het ziekenhuis en sprak de dienstdoende arts. 

Deze vertelde haar dat haar vader helaas niet zolang meer zal leven.  Daarop besloot ze voorlopig bij haar papa te blijven.  

Ze herinnert zich hem vooral uit haar kinderjaren: vrolijk  en vol energie. Ze was dol op hem. Na het overlijden van haar 

moeder kocht hij van de erfenis een zieltogend eethuisje en wist het tot bloei te brengen.  

Layla ging rechten studeren. Op maandag, als het restaurant gesloten was, ging ze haar papa thuis opzoeken. Bij haar laatste 

bezoek was hij een nieuw boek aan het lezen. De titel luidde: Was Adam toch een aap?  

Nu gaat ze de ziekenkamer uit om even een luchtje te scheppen. Buiten treft ze de arts. Hij vertelt haar dat hij vaak in het 

eethuisje van haar vader kwam eten. 

Ze glimlacht. ‘Ja, veel klanten komen graag terug..’ 

De arts vervolgt: ‘Onlangs zei uw vader mij na zijn dood gecremeerd te willen worden.’  

‘Mijn vader werd christen,’ zegt Layla, ‘om met mijn moeder te kunnen trouwen. Als zijn tijd gekomen is, wil ik dat ze samen in 

één graf liggen.’ 

‘Wat heeft u eigenlijk tegen cremeren?’ vraagt hij vriendelijk.  

  ‘Dan worden de doden dakloos,’antwoordt ze.  

  ‘Wat bedoelt u precies met dakloos?’ 

 ‘In de klassieke Oudheid ging bijna elke overledene naar de onderwereld, een rijk van sombere schimmen. Na de opkomst van 

het christendom vloog de ziel -- als hij of zij goed had geleefd -- naar het Rijk van eeuwige vrede. Tegenwoordig zien veel 

mensen de dood als het zwarte gat van Het Nietsde enige plek waar de duivel echt de baas is, zoals Shakespeare eens zei. Als 

de ziel zich echter zonder graf in het Niets bevindt, rouwen we om een afgesneden bloem zonder water. Een dakloze. Hoe 

denkt u zelf hierover?’  

 ‘Nou, ik voel meer voor reïncarnatie. Je hoeft niet per se als mens terug te keren,’ antwoordt de geneesheer. ‘Het kan ook een 

andere levensvorm zijn, bijvoorbeeld een roos. Een goed mens kan eventueel terugkomen als een gelukkige aap . Onze 

voorvader Adam bijvoorbeeld was een mensaap in het Aards Paradijs.’ 

 Layla zegt: ‘Naar mijn mening worden onze geliefde doden geen apen maar engelen in de hemel.’  

 ‘Mijn ouders dachten er net zo over,’ zegt de arts ‘ Maar zijn de ideeën van het christendom eigenlijk niet te mooi om waar te 

zijn?’ 

  ‘Over de hele wereld zien de mensen de hemel als hun toevlucht,’ zegt Layla. ‘Om samen te danken als het goed gaat en 

samen aan te roepen in tegenspoed. Later wil ik vergeet-mij-nietjes kunnen planten bij het graf van mijn ouders.’  

 ‘Die bloemen komen er vast en zeker,’ mompelt de dokter met een twinkeling in zijn ogen. Hij lijkt een beetje op een jeugdige 

uitvoering van haar vader. 

 Ze glimlacht en zegt: ‘Ook door uw geloof in reïncarnatie zie ik u als slachtoffer van de geest van de tijd.’    

Beiden gaan de ziekenkamer weer in. Op dat moment stokt de adem van haar vader. De dokter kijkt op de monitor met het 

hartfilmpje. Hij legt zijn hand op haar arm en zegt: ‘Ik laat u nu met hem alleen. Maar ik beloof u een rode roos te gaan planten 

bij het graf van uw ouders.’      

HeinHeijnen. 2025  

https://www.heinheijnen.nl/
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Rogier Schravendeel 

Terug naar de Bron 16:  

Zoals we in de vorige aflevering van Terug naar de Bron hebben gelezen, worstelt dominee van ’t Sant tijdens zijn 

Watergraafsmeerse periode met een klassiek calvinistisch probleem: als goede daden in principe de werken der 

dankbaarheid zijn, voortvloeiend uit de bekering tot Christus, wat moeten we dan vinden van de zogenaamde 

goede daden van andersdenkenden? Zijn die goede daden eigenlijk wel goede daden? Volgens van ’t Sant niet. 

Slechts hij is sociaal, die ten diepste religieus is. En alle religiositeit die buiten de ware God wortelt, is slechts een 

verzinsel van eigen maaksel. 

De daden van materialistische socialisten bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het verkeerde idee dat een klassenloze 

maatschappij nagestreefd zou moeten worden. Maar de sociale ongelijkheid is juist van God gewild. Het 

zogenaamd sociaal ageren der socialisten vindt daarom onder leiding van de Satan plaats. Satan heeft hele rijen 

raadslieden die hem behulpzaam zijn en die werkzaam zijn onder de theosofen, de spiritisten, de astrologen en 

alle mogelijk dwaalleren. De sociale daden die van dergelijke door Satan geleide groeperingen uitgaan, kunnen 

niet anders dan ten diepste slecht zijn, en al dan niet bewust bedoeld zijn om 

Satan dienen. 

Het is een wat moeizame koers in een maatschappij die na de Eerste 

Wereldoorlog sterk aan het veranderen is. Het is steeds moeilijker de eigen 

kudde te bewaken en isoleren van de wereld rondom. Inmiddels heeft in 1919 de 

eerste radiouitzending plaatsgevonden. Nieuwe niet-westerse religies hebben te 

maken met grote belangstelling in Nederland. Sinds 1922 is Krishnamurti 

gevestigd in Ommen en vanaf 1924 worden de zogenaamde sterkampen 

gehouden, die op grote aantallen bezoekers mogen rekenen. Het is geen 

gemakkelijke tijd voor de Gereformeerden, die al enige jaren hun grote voorman 

Abraham Kuyper missen en in een soort twijfel terechtkomen welke koers nu te 

gaan. Vasthouden aan het oude en de beginselen, maar wat te doen met het 

nieuwe dat zich steeds nadrukkelijker opdient? Ook de gemeentepolitiek en de 

politiek in het algemeen verandert in deze periode sterk van kleur, aangezien het 

algemeen kiesrecht voor mannen (1917) en vrouwen (1919) sterk gewijzigde 

verkiezingsuitslagen opleveren, waarbij de opkomst van het socialisme natuurlijk het meest opmerkelijk is. De 

opkomst van dat socialisme leek er overigens pijnlijk genoeg mee te 

maken te hebben, dat juist de door dominee van ’t Sant voorgestane 

alternatieve sociale oplossing voor armoede, de christelijke 

ondersteuning van de armen door de rijken, in de geseculariseerde, 

liberale en geïndustrialiseerde negentiende grootschalig niet meer 

bleek te werken.  

Hoe dit alles ook zij, dominee Willem van ’t Sant doet op zijn eigen 

manier zijn best de goede zaak te bevorderen en is dan ook lid van 

de A.R.P., waarvoor hij ook het land doortrekt. Grote kampioen en 

voorman van de A.R.P. is minister president Hendrik Colijn, die op dinsdag 30 juni 1925 op de radio spreekt. In 

Gereformeerd Watergraafsmeer zijn er twee lokaties ingericht waar deze toespraak beluisterd kan worden: de 
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waar van ’t Sant het nawoord zal verzorgen, en de Christelijke MULO aan de Hoogeweg. Hierbij sluit A.B. Roosjen 

af. De radiotoestellen worden voor de gelegenheid beschikbaar gesteld door de heer B.G. Miermans. Ook de bazar 

die in de Watergraafsmeer georganiseerd wordt later dat jaar, voor Huize Sonneheerdt te Ermelo, een 

opvanginrichtings voor Gefeformeerde blinden, is een groot succes. 

Inmiddels is in de Gereformeerde wereld een grote twist uitgebroken tussen voorstander en tegenstanders van 

predikant Johannes Geelkerken uit Amsterdam Zuid. De kwestie waar alles om draait is of de slang in het Paradijs 

werkelijk gesproken heeft, of dat de wijze van uitdrukken van de zondeval in Genesis 3 niet persé op letterlijke 

manier hoeft te worden gelezen. De verklaring van de Amsterdamse predikant Geelkerken, dat de tekst een 

werkelijk gebeurde gebeurtenis uitdrukte, maar dat de exacte gang van die gebeurtenis niet zonder meer een één-

op-één uit de tekst te halen valt, wordt in tweede instantie in februari 1926 niet door de Synode geaccepteerd en 

Geelkerken wordt geschorst en afgezet. In eerste instantie accepteert Geelkerken zijn schorsing niet en blijft hij, 

onder andere via het Comité tot herstel van de eenheid in de Gereformeerde kerk van Groot Amsterdam, pogen 

alsnog weer tot het predikambt toegelaten te worden. 

De kwestie Geelkerken gaat de Watergraafsmeer ook bepaald niet stilletjes voorbij. Nadat dominee van ’t Sant in 

maart 1926 een woord van vermaning tot de gemeente spreekt en zich blijkbaar zeer expliciet uitspreekt voor het 

Synodebesluit tegen Geelkerken, verlaten enige aanwezigen onder protest het gebouw. Zij zullen in de 

Watergraafsmeer ook een comité oprichten voor aanhangers van de richting Geelkerken. In de Standaard van 23 

maart 1925 is een bericht te vinden van de scriba van de kerkenraad van Gereformeerd Watergraafsmeer, dat als 

volgt luidt. 

Uit Watergraafsmeer 

De heer A. Verduyn, scriba van de Geref. Kerk van Watergraafsmeer, schrijft ons o.m., dat Zondagmorgen vier 

personen het kerkgebouw verlaten hebben, toen Ds. W. van ’t Sant zijn woord van vermaan tot de gemeente 

richtte. “Laat ik “men” meteen mogen mededeelen” – zoo meldt hij ons – “dat twee ervan Amsterdammers waren 

en er dus twee leden (een man en een vrouw) onzer gemeente heengingen. “Men” schijnt te weten waarom.” 

 

Een dergenen die het kerkgebouw verlieten, verzoekt ons te melden, dat dit protest niet voortsproot uit pro of 

contra Dr. Geelkerken, doch uitsluitend gericht was tegen de verklaring van Ds. van ’t Sant. Uit inlichtingen, door 

ons ingewonnen, blijkt, dat de pogingen om in Watergraafsmeer een comité-Dr. Geelkerken op te richten, uitgaan 

van een oud-lid der Geref. Kerk van Zandvoort, die voor eenigen tijd vandaar naar de Watergraafsmeer verhuisd is, 

doch zijn attestatie nog niet heeft ingeleverd. 

Het is met name de verketterij door dominee van ’t Sant van dominee Geelkerken die Petrus Johannes Osinga, het 

Watergraafsmeers lid dat wegliep, deed weglopen. In een ingezonden brief in de Standaard van 24 maart 1925 

schrijft Osinga, die boekhouder is en oorspronkelijk uit Aarlanderveen komt: 

Te Watergraafsmeer 

Hooggeachte Redactie, 

Naar aanleiding van uw berichtje onder Kerknieuws over Watergraafsmeer stel ik er prijs op in uw blad, mede 

namens hoorder, die uit protest het kerkgebouw verlieten, te verklaren dat dit niet voortsproot uit pro of contract 

dr Geelkerken, docht uitsluitend gericht was tegen de tendentieuse verklaring van ds. v. ‘t. Sant. 

Aanduidingen als ethisch, heidendom, wereld in de kerk brengers, hoera-roepers, vrienden der vijandelijke liberale 

en neutrale pers, zijn o.i. misplaatst ja misleiden tegenover onze broeders in Zui, die wel door de Synode, maar niet 

door ons Gereformeerde volk zijn uitgeworpen.  

De eerste vormen van verzet tegen Synodale dwang – een breekpunt voor de later Vrijgemaakten – is hier in de 

Watergraafsmeer zichtbaar. 

Wat Osinga ook moge vinden van de uitwerping van Geelkerken, de synode werkt hard door om Geelkerken te 

dumpen, en met hen dominee van ’t Sant. Deze stelt zich nogmaals zeer nadrukkelijk achter het besluit van de 

synode, en dat tegenover dominee J.J. Buskes, die bezwaar tegen de synodale opvattingen heeft en vraagt om 

meer bezinning. Buskes is zeer onlangs naast Geelkerken als twee predikant voor Amsterdam Zuid benoemd, 

komend van Texel. Dominee Willem van ’t Sant is echt een landelijk kampioen  
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in het anti-Geelkerken kamp en spreekt zich voortdurend en nadrukkelijk 

uit tegen de opvattingen van de binnen de Gereformeerde kerk tot 

zwijgen gebrachte predikant van Amsterdam Zuid. Inmiddels gaat men 

hier in de Watergraafsmeer niet zonder meer akkoord. Binnen de 

gemeente circuleren in april en mei 1926, lijsten, waarop bezwaarden 

tegen de gang van zaken hun handtekening kunnen zetten. De kerkeraad 

van de Watergraafsmeer spreekt hierover een ernstig woord van 

afkeuring uit in de Amsterdammer van 3 mei 1926.  

De Kerkeraad is ten volle bereid, gelijk hij reeds bewezen heeft, de 

moeilijkheden, waarmee een lif der gemeente ten aanzien van deze zaak 

mocht zitten, met hem of haar te bespreken, doch mag er niet aan 

denken met een comité of groep van “bezwaarden” in eenig verband te 

treden. Gezien de wijze van het verzamelen van handteekeningen en bekend met het feit dat er hier en daar overredend te 

werk gegaan wordt om tot teekenen te bewegen, zal de kerkeraad, mocht een dergelijk gemeenschappelijk “bezwaarschrift” 

ingediende worden, dit eenvoudig ter zijde leggen. 

De bezwaarden op hun beurt organiseren zich, geholpen door een sterke pro-Geelkerkenbeweging die tot stand is gekomen, 

meer en meer en houden op dinsdag 25 mei 1926 een vergadering in de bekende zaal “Oost-Indië” op de Middenweg, waarbij 

dominee Geelkerken (zie foto met zijn echtgenote) zelf aanwezig is. Wij nemen uit het Algemeen Handelsblad van woensdag 

26 mei 1926 de volgende tekst over. 

Bezwaarden te Watergraafsmeer 

Gisterenavond werd in de groote zaal van Café “Oost-Indië” aan den Middenweg onder Watergraafsmeer, een vergadering 

gehouden van bezwaarden. Voorzitter was de heer Wittsel, die mededeelde dat ds. Van den Brink bericht van verhindering 

gezonden heeft in verband met bespreking met een commissie uit de classis Haarlem, die hij denzelfden avond in Zandvoort 

moet houden. Intusschen is het bericht gekomen dat binnenkort weder in Watergraafsmeer een vergadering zal gehouden 

worden waar ds. Buskes […] Brussaard en ds. Van den Brink zullen spreken. Dr. Geelkerken zal nu het kerkrechtelijk en 

dogmatisch rapport des Synode behandelen. Dat noemt de voorzitter onjuist. Wij willen juist vereenigen wat bijeen hoort en 

nu door de Synode gescheiden is. 

Dr. Geelkerken begon met te zeggen dat hij niet is gekomen om te klagen over zijn 

behandeling, maar om onjuistheden te weerleggen. Als men zegt de Synode heeft 

heeft gesproken en nu is het uit, dan is men niet gereformeerd. Hij treedt niet op om 

woeling te veroorzaken maar om de zaken eerlijk voor het gereformeerde volk open te 

leggen. Juist is het in het belang der Geref. Kerken dat de toestand nu naar buiten 

wordt bekend gemaakt. Men moet geen leden van het lichaam laten amputeren en 

dan zeggen “wat gaat mij dat aan”. Hetgeen den laatsten tijd ook met andere 

predikanten in de Geref. Kerken gebeurt, schijnt een kerkelijk gebruik te worden. 

Verder betwist dr. G. dat hij, zooals verteld wordt, de wetenschap boven het Woord 

Gods zou stellen. Hij was van de Schrift niet disputabel stellen, hij tart ieder dit tot op 

den huidigen dag aan te toonen. Spreker had darrom werd gehoopt dat ds. Van ’t Sant 

hier hedenavond aanwezig was, in de eerste plaats om bij zijn kudde te zijn, in de 

tweede plaats om dr. Geelkerken van zijn dwaling te overtuigen. Men heeft, zooals uit 

verschillende uitlatingen blijkt, nog geen vakje gevonden waar dr. Geelkerken 

ondergebracht moet worden. Wel heeft men gezegd dat hij niet ethisch is. 

Dr. Geelkerken zette verder in den breede uiteen, dat hij tegen materialisme en 

naturalisme wil ingaan. Deze beweging is er een van geest en leven, en daar wil men 

heden niet aan. Spr. wees er nog op dat prof. Ridderbos in December ’25 in zijn 

brochure “Het verloren Paradijs” schreef, het is een exegetische questie, en in Februari ’26 werd het een geloofsquaestie. De 

kerk van Amsterdam-Zuid staat, zegt spr., als een levende getuige van het onrecht, dat de Synode heeft gedaan. 

Twaalf aanwezigen gaven zich op voor het stellen van vragen, die dr. Geelkerken uitvoerig beantwoordde. Om twaalf uur 

werd deze vergadering, die door pl.m. 350 werd bezocht, door dr. Geelkerken met gebed gesloten. 
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Tussen Geelkerken en van ’t Hoff is het niet meer goed gekomen, zoals uit bovenstaande wel te verwachten 

viel. Van een volgende vergadering in de Watergraafsmeer rond de kwestie Geelkerken is het voor zover ons 

bekend niet meer gekomen. Geelkerken richtte op zijn beurt de Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband) op 

en ging met zijn volgelingen in de Parkkerk kerken. Hoeveel Gereformeerde Watergraafsmeerders er met hem 

mee zijn gegaan, was voor ons niet te achterhalen, maar we vermoeden dat het er niet veel zullen zijn geweest.  

Wordt vervolgd. 

Rogier Schravendeel 

Gezegende kerstdagen en een gezond, en gelukkig 2026 

Namens de kerkenraad 
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Mijn wens is maar klein ik hoop dat je snel weer de oude mag zijn 

John Claassen, Elly Bakker, Rick Eggink,  

Ab Donselaar 

                                                                                                                                                                                                           

En die niet bij naam genoemd willen worden 
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Ik ga een kistje timmeren                                                                                                    

en hang hem buiten neer                                                                                                      

leg daar dan jou mobieltje in                                                                                                

dan praten we wat meer 

Want kom je bij mij op bezoek                                                                                                

dan geef ik  jou mijn tijd                                                                                                   

want jij komt toch naar mij                                                                                                  

voor wat gezelligheid 

Niet dat ik stil moet toezien                                                                                                

hoe jij met de buitenwereld praat                                                                                            

jou zien lachen en maar typen                                                                                                

niet wetend waar het over gaat 

Daar zit je dan stil en verloren                                                                                             

jou tijd gevend aan die persoon                                                                          

die geen aandacht voor je heeft                                                                                              

alleen maar voor zijn telefoon 

Vandaar mijn kistje bij de deur                                                                                              

leg daar de buiten wereld in                                                                                                 

want dan kom je echt voor mij                                                                                                

dan heeft mijn tijd voor jou ook echt zin 


