Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 12 oktober

Deze zondag lezen we Lukas 17,11-19. Een mooi verhaal met een schokkend einde. Een
groep van tien mensen met een besmettelijke ziekte wordt door Jezus genezen. Slechts
één van hen keert terug om God te danken. Waar zijn die andere negen gebleven, vraagt
Jezus? Het stelt ons voor de vraag welke plek dankbaarheid in ons leven inneemt. Hoe
werkt dat eigenlijk met dankbaarheid? Waarom komen we daar soms niet aan toe? Is dat
gewoon slordigheid, of gaat dat dieper? Van harte uitgenodigd om dit met elkaar te
onderzoeken.

Collectedoelen deze zondag

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB
0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via de QR-
code op de liturgie.

2¢ collecte: Stichting Exodus

Vandaag collecteren wij voor Stichting Exodus, een organisatie die ex-gedetineerden
ondersteunt bij hun terugkeer in de samenleving. Met begeleiding, huisvesting en
persoonlijke ondersteuning biedt Exodus mensen een nieuwe kans om hun leven op te
bouwen en weer mee te doen in de maatschappij. Uw gift helpt om hoop en perspectief
te geven aan wie opnieuw wil beginnen. U kunt uw gift geven via NL 10 INGB 0004
622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Exodus. Of via de QR code
op de liturgie.

Brood en Vis kring verplaatst naar 18 oktober 9:00 uur

De Brood en Vis kring die gepland stond voor zaterdagmorgen 11 oktober is een week
verplaatst naar zaterdag 18 oktober. Jaap Kranstauber is erbij om de heggen rond de kerk
te knippen en dan zijn er altijd handen nodig om blad te ruimen. We beginnen deze keer
al om 9:00 uur! Van harte welkom om lekker de handen uit de mouwen te steken en
natuurlijk een gezellig bakkie doen met elkaar.

Woensdag 15 oktober - Bijbelkring



A.s. woensdag 15 oktober is er weer Bijbelkring om 10:30 uur in de keuken van De Bron.

We lezen verder in de brief van Paulus aan de Filippenzen. ledereen van harte welkom,
ook als je nog niet eerder bent geweest!

Hartelijke groet!

Gerbrand Molenaar



