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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 975: 1, 2  – Jezus roept hier mensen samen 

 

1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2. Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus' glorie 

is op aarde neergedaald. 

 
Bemoediging en Groet 

 
Aansteken van de kaars - moment van stilte en inkeer   

 

Lied 16b – Behoed mij, o God (3x) 

 

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

U wijst mij de weg ten leven. 

Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 

Gebed om ontferming 

 

Lied 304 – Zing van de Vader die in den beginne 

 

1. Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
 

Moment met jong en oud 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Lukas 17, 11-19 

11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 

12Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet 

die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. 13Ze 

verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14Toen Hij 

hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen 

werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en 

loofde God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het 

was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de 

negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan 

alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof 

heeft u gered.’ 

 
Ps. 142: 1, 6, 7 – Tot God de Heer hief ik mijn stem 

 

1. Tot God de Heer hief ik mijn stem, 

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 

Alles, alles wat mij benauwt 

heb ik de Here toevertrouwd. 

 

6. Red mij van wie te sterk mij is, 

voer mij uit zijn gevangenis, 

dat ik U, Heer, dat ik U dan 

mijn Heer en God weer loven kan. 

 

7. Al uw getrouwen roep ik saam 

als Gij mij zo hebt welgedaan, 

zij zullen horen hoe ik zing 

uw naam en uw rechtvaardiging. 
 

Schriftlezing: 2 Timoteüs 2, 8-13 

8Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is 

opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9en omwille van dit evangelie heb ik veel te 

verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van 

God laat zich niet gevangenzetten. 10Daarom verdraag ik alles omwille van de 

uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister 

ontvangen. 11Deze boodschap is betrouwbaar: 



 3 

Als wij met Hem gestorven zijn, 

zullen we ook met Hem leven; 

12als wij volharden, 

zullen we ook met Hem heersen; 

als wij Hem verloochenen, 

zal Hij ons ook verloochenen; 

13als wij Hem ontrouw zijn, 

blijft Hij ons trouw, 

want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

 
Lied 344 – Wij geloven één voor één 

 

1. Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

2. Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 
 

Overdenking 

 

Luisterlied 880 – Het leven op aarde 

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader 
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Inzameling van de gaven  

 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, 

of via de QR-code.  

 

2e collecte: Stichting Exodus 

Vandaag collecteren wij voor Stichting Exodus, een organisatie die ex-

gedetineerden ondersteunt bij hun terugkeer in de samenleving. Met begeleiding, 

huisvesting en persoonlijke ondersteuning biedt Exodus mensen een nieuwe kans 

om hun leven op te bouwen en weer mee te doen in de maatschappij. Uw gift helpt 

om hoop en perspectief te geven aan wie opnieuw wil beginnen. 

U kunt uw gift geven via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Exodus. Of via onderstaande QR code  
 

Lied 713: 1, 2, 4, 5 – Wij moeten Gode zingen 

 

1. Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

 

2. Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

 

4. De lier hing aan de wilgen, 

misericordia, 

God zal ons niet verdelgen, 

aan God zij gloria. 

Zijn woord zal ons genezen, 

halleluja, 

zoals het was voor dezen 

in Galilea. 

 

5. Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 

Zending en zegen 

 

 

 
 

Contact gegevens 
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