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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 273: 1, 4, 5 - Loof God, die zegent al wat leeft 

1. Loof God, die zegent al wat leeft, 

der heem'len Heer is Hij, 

die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 

 

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal 

houdt Hij bij ons zijn hof. 

 

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 

Ik loof U die mijn leven draagt, 

o lieve God, ik kom. 
 

Bemoediging en groet  

 

Moment van stilte en inkeer, gebed van verootmoediging   

 

Lied 858 – Vernieuw in ons, o God 

1. Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk 

het kwaad uit ons gezicht. 

 

2. Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

 

3. Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 

4. Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 
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Moment met jong en oud 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Psalm 32  

1Van David, een kunstig lied. 

Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, 

wiens zonden worden bedekt. 

2Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, 

als in zijn geest geen spoor van bedrog is. 

3Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, 

kreunend leed ik, de hele dag. 

4Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, 

mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela 

5Toen beleed ik U mijn zonde, 

ik dekte mijn schuld niet toe, 

ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – 

en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela 

6Laten uw getrouwen dus tot U bidden 

als zij in zichzelf een zonde vinden. 

Stormt dan een vloed van water aan, 

die zal hen niet bereiken. 

7Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood 

en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela 

8‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. 

Ik geef raad, op jou rust mijn oog. 

9Wees niet redeloos als paarden of ezels, 

die met bit en toom worden bedwongen, 

dan zal geen kwaad je treffen.’ 

10Een slecht mens heeft veel leed te verduren, 

maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. 

11Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, 

zing het uit, u die oprecht bent van hart. 
 

Lied: ps. 32: 1, 3 – Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 

 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 

en toegedekt al wat hij had misdreven, 

God rekent hem zijn dwalingen niet aan 

heil hem, die recht voor God is komen staan! 

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 

in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 

mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

 

3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 

Gij zult aan mij al uw beloften staven. 

Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 

omringt met liederen van bevrijding mij! 

Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 

Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 

Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 

Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 



 
Overdenking 

 

Luisterlied: Gelukkig is een mens (Psalmen vrij – Huub Oosterhuis)  

Gelukkig is een mens 

wiens ontrouw is vergeven. 

Geluk voor haar en hem 

als God geen kwaad meer weegt. 

Geluk voor allen die bekennen durven: 

ik heb het slecht gedaan. 

 

Zolang ik Hem niet horen wou 

de stem van mijn geweten 

werd ik verteerd vanbinnen - 

uw hand woog zwaar op mij, 

mijn krachten kwijnden weg 

zoals een mens wegkwijnt 

onder de zomerhitte. 

 

En toen kon ik niet meer, 

ik dacht: ik ga naar Hem 

zeggen wat ik gedaan heb, 

vragen om vergeving. 

 

Laat daarom ieder mens 

die op uw naam vertrouwt 

deemoedig tot U gaan. 

 

Al breekt een zondvloed los 

niets zal je overkomen 

Gij hebt toch ook mijn angst 

bezworen -Gijzijt zelf 

de ark van mijn behoud. 

 

 

Zo spreekt lk-zal-er-zijn: 

 

Ik zal jou wegwijs maken, 

mijn ogen zijn op jou. 

Doe niet zo redeloos 

en koppig als een ezel, 

een paard dat men met sporen 

en teugels moet bedwingen - 

het zal je slecht vergaan. 

 

Ontvlucht Hem, en je vindt 

ballingschap overal. 

Dus geef je maar gewonnen. 

 

Hijzal genadig zijn. 

Hij maakt je leven nieuw. 

Voorbeden, Onze Vader  

 
Inleiding op de viering van het Avondmaal 

 
Inzameling van de gaven  

 

Lied 400  – Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 

1. Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 

en delen in de maaltijd van de Heer, 

erken ik wat er donker is in mij 

en leg dat neer. 

 

2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak, 

de hand die ik in trots niet reiken kon, 

de vriendschap die in drukte onderging - 

ik leg het neer. 

 

3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend, 

mijn wil zo fel aan anderen opgelegd, 

elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst - 

ik leg het neer. 

 

4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 

Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 

dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 

wordt neergelegd. 



 

5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 

ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 

naar U, naar alles wat U geven wilt 

in brood en wijn. 
 

Delen van brood en wijn  

 

Lied 993 – Samen op de aarde 

1. Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

 

2. wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

3. 't Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 

om zijn naam te troosten 

zijn zij aangebracht; 

 

4. om zijn naam te prijzen 

gaf Hij zon en maan, 

wijzen en onwijzen 

gunt Hij één bestaan. 

 

5. Israël, Egypte, 

stem en tegenstem, 

hoogtepunt en diepte 

alles zegent Hem, 

 

6. want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 

nieuwe namen noemen, 

voor een oud gemis. 

 

7. Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 
 

 

 

 

 

 

Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 

 

 
Collectes van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron, via Protestantse Gemeente 

Amsterdam-Watergraafsmeer NL78 INGB 0000 4612 09 ovv collecte kerk of via 

deze QR-code: 

 

 

 

2. Kerk in Actie: Indonesie - Opvang voor straatkinderen 

Vandaag collecteren wij voor opvang voor straatkinderen in Indonesie. In 

Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders bij 

de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. 

Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat op 

en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de ouders om de 



thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) naar school. 

Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het 

opvanghuis van Dreamhouse terecht. Meer lezen? kerkinactie.nl/ 

straatkinderenindonesie. U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 

t.n.v. Diac. Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. KiA Indonesie, of via 

onderstaande QR code. 

 

 

 
Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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