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Welkom door ouderling van dienst 
 
Lied 904: 1 Beveel gerust uw wegen 
 
Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Psalm 121: 1, 4 
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
Gebed 
 
Moment met jong en oud 
 
Luisterlied Stil, mijn ziel wees stil 
https://youtu.be/Yhv6xZbIG2I?si=zMmngPnJ8PWbpmzw  
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Jozua 5:13-6:5 
13Toen Jozua enige tijd later in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling 
een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem 
af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ 14De man antwoordde: ‘Bij geen van 
beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ 
Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben 
uw dienaar, wat beveelt u mij?’ 15De aanvoerder van het leger van de HEER zei 
tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.’ Jozua 
deed wat hem bevolen was.  
6 1Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten, er kon 
niemand in of uit. 2De HEER zei tegen Jozua: ‘Ik lever Jericho met zijn koning en al 
zijn dappere krijgslieden aan je uit. 3Jullie moeten om de stad trekken; alle 
weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter 
elkaar. 4Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het 
verbond uit gaan, terwijl ze op hun ramshoorn blazen. Maar op de zevende dag 
moeten jullie zevenmaal om de stad trekken, 5en als jullie dan de ramshoorns 
horen schallen, moet het volk uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad 
zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij 
zich bevindt.’  
 
2 Korinthe 10:1-5 
1Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en 
alleen uit de verte flink doe tegen u, ik doe een beroep op u in naam van de 
zachtmoedigheid en mildheid van Christus. 2Het ontbreekt mij allerminst aan 
zelfvertrouwen om, eenmaal bij u, streng te durven optreden tegen die paar 
mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Maar ik vraag u ervoor te 
zorgen dat dat niet nodig zal zijn. 3We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, 
maar we vechten niet met aardse middelen. 4De wapens waarmee wij ten strijde 
trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken 
kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5en iedere 
verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere 
gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.  
 
Lied 906: 1, 8 God is tegenwoordig 
 
1 God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
 
8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 



Preek  
 
Lied 939: 1, 2 Op U alleen 
 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2 U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Dankgebed, voorbede, onze Vader 
 
Collecte 
1e collecte voor het werk in en rond de Bron Om kerk te 
zijn in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun nodig. 
Voor diaconale en missionaire activiteiten en natuurlijk voor 
al het werk in en rond de Bron. Overmaken kan via: NL10 
INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte Kerk de Bron of via de 
bijgevoegde QR code. 
 
2e collecte voor Kerk in Actie: Missionair Werk. Vandaag 
collecteren wij voor een project van Kerk in Actie. In 
Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk 
gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel 
naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, 
retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij 
zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren 
of voor inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de Protestantse Kerk 
toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een vindplaats van geloof, 
hoop en liefde zijn. Overmaken kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac 
Protestantse Gem Watergraafsmeer o.v.v. Oude Zijds 100. Of via bijgevoegde QR 
code. 
 
 
 
 



Gezang God is getrouw, zijn plannen falen niet: 1, 2  
 
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen 
Die 't heden kent, de toekomst overziet 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen 
En 't werk der eeuwen dat zijn Geest omspant 
Volvoert Zijn hand 
 
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast 
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden 
En d'adem zijner lippen overmant 
de tegenstand 
 
Zegen 
  
Koffie, thee en ontmoeting na afloop 
 
Contact gegevens 
Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
 
Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer 
Kerkgebouw De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
info@kerkdebron.org 
020-665 55 32  
 
Mededelingen  
 
Save the date: Gemeenteavond maandag 29 oktober 
Als gemeente de Bron zijn we heel dankbaar voor al het mooie dat we van God 
ontvangen, maar we staan ook voor grote uitdagingen. Zo moeten we keuzes 
maken richting de toekomst, en staan we voor grote uitdagingen. Juist omdat we 
geloven dat we hier met elkaar voor staan, hebben we besloten om hierover het 
gesprek met elkaar aan te gaan. En we nodigen u en jou van harte uit om hierbij 
te zijn en jouw visie te geven, of je nu lang of kort op de kerk betrokken bent. Zet 
daarom maandagavond 29 oktober vast in je agenda. Meer informatie volgt 
spoedig. Wil je wel komen, maar heb je moeite bijvoorbeeld met vervoer. Laat 
het dan even weten bij de kerkenraad via scriba@kerkdebron.org 
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