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Welkom door ouderling van dienst 
 
Lied 632: 1, 3 Dit is de dag 
 
1 Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Lied 634: 1, 2 U zij de glorie 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Gebed om ontferming 
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Loflied 637: 1, 2, 3, 4 O vlam van Pasen 
 
1 O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
2 De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3 De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
4 Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Schriftlezing uit het Oude Testament, Jona 4:1-11 
 
1Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2Hij bad tot de HEER: ‘Ach 
HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis 
vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en 
trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3Laat mij maar sterven, HEER: ik ben 
liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: ‘Is het terecht 
dat je zo kwaad bent?’ 5Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant 
van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te 
wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6Nu liet de HEER God een 
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn 
ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. 7Maar de volgende 
morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm 
aanvreten, zodat hij verdorde. 8En toen de zon opkwam, liet God een 
verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat 
hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever 
dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht 
dat je zo kwaad bent over die boom?’ Jona antwoordde: ‘Ja, het is terecht dat ik 
kwaad ben. Was ik maar dood!’ 10Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om 
die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij 
niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer 
verging, 11zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer 
dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts 
niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’  
  



Lied 885: 1, 2 Groot is uw trouw 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament, Johannes 21:14-19 
 
14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de 
dood was opgestaan. 15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 
16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: 
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de 
derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus 
werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 
‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, 
je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden 
duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 
 
Lied 256 Blijf met uw genade bij ons (3x) 
 
Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte en muziek 
 
 
 



Lied 802: 1, 4, 5, 6 door de wereld gaat een woord 
 
1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
5 Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
6 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Dankgebed, voorbede, onze Vader 
 
Collecte 
1e collecte voor het werk in en rond de Bron Om kerk te 
zijn in de Watergraafsmeer hebben we van uw steun 
nodig. Voor diaconale en missionaire activiteiten en 
natuurlijk voor al het werk in en rond de Bron. Overmaken 
kan via: NL10 INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via de 
bijgevoegde QR code. 
 



2e collecte Jeanette Noëlhuis: Het Jeannette Noëlhuis in 
Amsterdam is een leefgemeenschap geïnspireerd door 
het evangelie, waar gastvrijheid, gebed en solidariteit 
centraal staan. Het huis biedt onderdak aan mensen 
zonder papieren die anders op straat zouden belanden. 
Bewoners en vrijwilligers leven samen in eenvoud, zonder 
loon en delen maaltijden, gebeden en het dagelijkse 
leven. Het huis ontvangt geen overheidssubsidie en draait 
volledig op giften en vrijwilligerswerk. Vanuit een 
christelijke en sociaal bewogen visie verbinden zij geloof met concrete hulp en 
maatschappelijke actie. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, religie of 
achtergrond. Met uw bijdrage ondersteunt u niet alleen onderdak en eten maar 
ook een plek van vrede, verbondenheid en hoop.  
U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse 
Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Jeanette Noëlhuis, Of via onderstaande QR code 
 
Lied 769: 1, 2, 3 Eens als de bazuinen klinken 
 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
3 Roep de doden tot getuigen 
dat Gij van oudsher regeert, 
roep hen die men dwong te zwijgen, 
die de wereld heeft geweerd, 
richt omhoog wat wist te buigen, 
kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 
Zegen 
  
Koffie, thee en ontmoeting na afloop 
 
Contact gegevens 
Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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Kerkgebouw De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
info@kerkdebron.org 
020-665 55 32  
 
Mededelingen  
 
Brood en Viskring zaterdag 2 augustus 
In verband met de vakanties is de Brood en Viskring deze maand op zaterdag 2 
augustus. Met dit mooie weer zijn er allerlei klusjes in en rond de kerk te doen, 
dus alle hulp is welkom! We starten om 10.00u bij de kerk.  
 
Er zit (weer meer) muziek in Kerk de Bron, 
Woensdag 30 augustus waren er weer  2 prachtige concerten in kerk de Bron. 
Er hebben ruim 50 mensen (live) geluisterd naar het optreden van Chris van der 
Veer en Hanneke en Frank Jonkhoff! Orgel en zang en gitaar, de aanwezigen 
hebben genoten! Helaas zijn de opnames van het middagconcert om technische 
redenen niet gelukt, maar het avondprogramma kunt u tergkijken op de 
YouTube- en/of Kerkdienstgemist pagina’s van Kerk de Bron! Woensdag 6 
augustus weer mogelijkheden concerten live te beleven! 
 
13u de Soulberries 
Een groep jonge musici die soulmuziek ten gehore gaan brengen. 
Op dit moment is er geen programma bekend, we laten ons graag verrassen. 
 
20u Frank en Stijn de Bruin 
Zij brengen jazz improvisaties  ten gehore op vleugel en trompet. 
Frank heeft in eerdere jaren al meegedaan, Stijn komt voor het eerst meedoen. 
  
Wij laten ons graag verrassen door hun bijdrage! 

- Wij verwelkomen u graag op 6 augustus; kerk open om 12.30 uur, resp. 
19.30 uur 

-  Kerk de Bron 
-  Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam. 

 
Nadere informatie; beheerder@kerkdebron.org 
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