Orde van Dienst — zondag 22 juni 2025

PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: Gerbrand Molenaar 4
Ouderling van dienst: Popko van Meekeren ‘ h
Orgel: Tae-Young Kim

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Guus Westra

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Lied 280: 1,2,3,4 — De vreugde voert ons naar dit huis

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Bemoediging en Groet
Aansteken van de kaars - moment van stilte en inkeer

Lied 1006 — Onze Vader

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.



Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Moment met jong en oud
Luisterlied - Kijk naar de sterren (Stef Bos)

Kijk naar de hemel

een wolk trekt voorbij.

Er schuilt zoveel schoonheid
in dat wat verdwijnt.

Als je iets loslaat,

komt het meestal terug.
Dat wat je najaagt,
slaat op de viucht.

Dus kijk naar de sterren,
die boven ons staan.

En geloof in een wonder,
maar geef het geen naam.

Struikel en val,

verblind door het licht,

want de waarheid woont in stilte,
en stilte spreekt voor zich.

Dus kijk naar de sterren,
die boven ons staan.

En geloof in een wonder,
maar geef het geen naam.

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-14

1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder
Timoteiis. ,Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één
zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor
u, swant we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde
voor alle heiligen; sbeide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u
klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en
het evangelie gu bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook
bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan
begreep. ;0Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van
Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. gEn hij heeft ons verteld over de
liefde die de Geest in u opwekt.

gDaarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord
hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en
het inzicht die zijn Geest u schenkt. ;pDan zult u leven zoals het past tegenover de
Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede datu
doet, uw kennis van God zal groeien ;;en u zult door zijn luisterrijke macht de
kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.



12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de
erfenis die alle heiligen wacht in het licht. ;3Hij heeft ons gered uit de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, ,die ons de
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Lied 723: 1 - Waar God de Heer zijn schreden zet

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

Overdenking
Lied 685 — Geest van God, zo vol van liefde

1. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.

Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

2. Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,

zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie

en je zet me op je schouders

zodat ik de wereld zie.

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.

Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.

Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader



Inzameling van de gaven
Lied 653: 1, 4, 7 - U kennen, uit en tot U leven

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4. Gijj zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidit,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is

voor wie U kent geen duisternis.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Zending en zegen

Collectedoel van deze zondag:

le collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via
NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron,
of via de QR-code.

2° collecte: Surinamekalender

Vandaag collecteren wij voor Stichting Suriname kalender die jaarlijks een
kalender met foto’s uit Suriname uitbrengt om met de opbrengst in Suriname
kleinschalige sociale projecten te ondersteunen. Gemeentelid van De Bron, Dick
Spijker, is bestuurder van de Stichting.

Toelichting op recente ontwikkelingen: De SurinameKalender 2026 is naar de
drukker gestuurd. Het was weer een hele klus om uit de vele inzendingen dertien
foto’s te selecteren die een mooi beeld geven van Suriname, de bewoners, de
natuur en de cultuur. We zijn ook zeer blij met de interessante achtergrondteksten
die een aantal kenners van het land voor de kalender hebben geschreven. En
natuurlijk heeft onze vormgever John Spruyt er weer een schitterend geheel van
gemaakt. Zondag 21 september presenteren we de nieuwe kalender. ledereen is



welkom, toegang gratis. De lokatie is nog niet vastgesteld, die maken we via onze
nieuwsbrief (aanmelden via dickspijker@xs4all.nl ), website en facebookpagina
bekend.

Onlangs hebben we de aanvraag van de mediatheek in Nieuw Amsterdam
goedgekeurd. Zo’n instelling is van groot belang voor het onderwijs en de
ontwikkeling van de jeugd (en natuurlijk ook volwassenen). Er wordt hard gewerkt
om het gebouw gereed te maken. Als dat zover is volgt de inhoud. Mede dankzij
uw giften kan onze stichting hieraan een bijdrage leveren! U kunt meer lezen over
de projecten van deze stichting op hun website en ze zijn te volgen via Facebook.
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Dan kun u zich bij
Dick Spijker aanmelden voor de nieuwsbrief (dickspijker@xs4all.nl)

Uw gift geven kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Suriname kalender. Of via onderstaande QR code.

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Kerkgebouw De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
info@kerkdebron.org
020-665 55 32



