
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron, 

 

Zondag 15 juni 

Vorige week vierden we Pinksteren met een hele vreugdevolle kerkdienst waarbij Aimée 
gedoopt werd. Bijzonder om dit ook samen te beleven met christenen uit Dirksland. Zij 
hadden heerlijk eten meegebracht, maar ook veel enthousiasme. Al met al een prachtig 
pinksterfeest! Maar de tijd gaat verder en er gebeurt veel in de wereld, in ons leven. Onze 
vreugde en enthousiasme kan zomaar worden aangetast en overschaduwd door zorgen. 
Hoe blijf je dan in contact met God en met de rijkdom van het Leven? Eigenlijk is dat een 
vraag naar wijsheid. Levenswijsheid. Daar gaat het zondag over, en we lezen uit het boek 
Spreuken, hoofdstuk 8. Zie je zondag! 

 

 

Collectedoelen van deze zondag: 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 
0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via de QR-
code op de liturgie. 

2e collecte: Suriname kalender 

Er is weet gestart met het samenstellen van de SurinameKalender 2026. De eerste foto’s 
zijn ingestuurd en er is contact gelegd met mogelijke tekstschrijvers. Als alles goed 
verloopt, wordt de nieuwe kalender gepresenteerd in het weekend van 21-22 september. 
Maar zover is het nog niet! Dick Spijker, ons eigen gemeentelid, is nauw betrokken bij 
Surinamekalender. Via deze weg wordt u hartelijk bedankt voor alle giften die via De Bron 
zijn gedaan aan Surinamekalender. Hiermee was het mogelijk om verschillende 
projecten te steunen. Momenteel zijn ze in gesprek over 2 mogelijke projecten : een 
bijdrage aan een mediatheek in Nieuw Amsterdam en het Suriname Museum, gevestigd 
in Fort Zeelandia in Paramaribo en geeft een overzicht van de geschiedenis van Surinam. 
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Dan kun u zich bij Dick 
Spijker aanmelden voor de nieuwsbrief (dickspijker@xs4all.nl). Overmaken kan via NL 
10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer o.v.v. Suriname 
Kalender. Of via de QR code op de liturgie. 

 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, 

Gerbrand Molenaar 
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