
Orde van Dienst – zondag 15 juni 2025 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger:   Gerbrand Molenaar  

Ouderling van dienst:  Hans Teerds 

Orgel:    Leo Kramer 

Koster, Beeld & Geluid:  Michael Mambote en Johannes Klijn 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 283: 1, 2, 3  – In de veelheid van geluiden 

  

1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging en Groet 

 
Aansteken van de kaars - moment van stilte en inkeer   

 

Lied 283: 4, 5 – Laat uw dauw van vrede dalen 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 
Woorden van bemoediging 

 

Lied 673: 1, 4 – Heilige liefdeskracht 

 

Protestantse Gemeente 
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1. Heilige liefdeskracht, 

bezoek mijn ziel die smacht, 

daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 

Kom Trooster, hartsvriendin, 

liefde die wondt en wint, 

in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 

 

4. Dood ben ik zonder U, 

mijn ziel verlangt naar U, 

een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren. 

Met liefde vormt U mij 

tot teken van uw heil. 

Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem. 
 

Gebed 

 

Moment met jong en oud 

 

Schriftlezing: Spreuken 8:22-36 

22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, 

toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling. 

23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, 

nog voor de aarde vorm kreeg. 

24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, 

nog voor de bronnen met hun waterstromen. 

25Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, 

nog voor er heuvels waren. 

26De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, 

geen korrel zand was nog gemaakt. 

27Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf 

en een cirkel om het water trok, 

28de wolken aan de hemelkoepel plaatste, 

de oceanen bruisend op liet wellen, 

29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, 

het water met zijn woord zijn plaats gaf, 

de fundamenten van de aarde legde. 

30Ik was zijn lieveling, 

een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 

31vond vreugde in zijn hele aarde 

en verheugde mij in de mensheid. 

32Nu dan, kinderen, luister naar mij, 

gelukkig is wie op mijn wegen blijft. 

33Luister naar wat ik je leer, en word wijs, 

negeer mijn lessen niet. 

34Gelukkig de mens die naar mij luistert, 

dag in dag uit bij mijn woning staat, 

de wacht houdt bij mijn deur. 

35Want wie mij vindt, vindt het leven, 

en ontvangt de gunst van de HEER. 

36Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 

wie mij haat, bemint de dood. 
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Lied 701 – Zij zit als een vogel 

 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

Overdenking 

 

Luisterlied 880 – Het leven op aarde 

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven 

 
Lied 704 – Dank, dank nu allen God 
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1. Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2. Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3. Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 
 

Zending en zegen 

 

 

 

 
Collectedoel van deze zondag:  

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, 

of via de QR-code.  

 

2e collecte: Suriname kalender 

Er is weet gestart met het samenstellen van de SurinameKalender 2026. De eerste 

foto’s zijn ingestuurd en er is contact gelegd met mogelijke tekstschrijvers. Als 

alles goed verloopt, wordt de nieuwe kalender gepresenteerd in het weekend van 

21-22 september. Maar zover is het nog niet! Dick Spijker, ons eigen gemeentelid, 

is nauw betrokken bij Surinamekalender. Via deze weg wordt u hartelijk bedankt 

voor alle giften die via De Bron zijn gedaan aan Surinamekalender. Hiermee was 

het mogelijk om verschillende projecten te steunen. Momenteel zijn ze in gesprek 
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over 2 mogelijke projecten : een bijdrage aan een mediatheek in Nieuw 

Amsterdam en het Suriname Museum, gevestigd in Fort Zeelandia in Paramaribo 

en geeft een overzicht van de geschiedenis van Surinam. Wilt u op de hoogte 

blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Dan kun u zich bij Dick Spijker 

aanmelden voor de nieuwsbrief (dickspijker@xs4all.nl) 

Overmaken kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem 

Watergraafsmeer o.v.v. Suriname Kalender. Of via onderstaande QR code. 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org 

020-665 55 32  

 


