
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron, 

 

Zondag 11 mei in De Bron 

Deze zondag lezen we een bijzonder verhaal uit het slot van het Johannesevangelie 
(21:1-14). Het is een verhaal over roeping. Een thema dat misschien ver van je bed lijkt, 
maar toch de moeite waard is om over na te denken. Het roept de vraag op waarom je de 
dingen doet die je doet. Waar word je door (voort)gedreven? In wat voor dingen ervaar je 
iets van bezieling en betekenis? Gisteren werd een nieuwe paus gekozen. Wat een 
roeping is dat! Maar ook wij mogen naar onszelf kijken en ons afvragen: waartoe roept de 
Heer mij? Wat heb ik met mijn bescheiden leven bij te dragen aan Gods nieuwe wereld? 

 

Collectedoelen van deze zondag: 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 
0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via de QR-
code op de liturgie. 

2e collecte: Betondorp Bloeit 

Betondorp Bloeit bestaat uit een hecht team van enthousiaste gelovige buurtbewoners 
met veel sociale inzet en liefde voor mensen. Zij willen graag iets betekenen voor de 
samenleving, actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen. Inmiddels is 
Betondorp Bloeit door de PKN erkend als zelfstandige kerkelijke gemeente met Ds. 
Margrietha Reinders als predikant. Wij willen Beton Bloeit graag steunen om het 
waardevolle werk voort te zetten. Helpt u mee? Uw gift geven kan via NL 10 INGB 0004 
622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Beton Dorp Bloeit. Of via de 
QR-code op de liturgie. 

 

Ontvang een hartelijke groet, 

Namens de kerkenraad 

 


