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PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER

Voorganger: René Visser

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren
Muziekteam: Stijn & Rosalien Overeem
Thema: Hij maakt alles goed

Welkom door ouderling van dienst

Gezang 515: 1, 3, 6 Jezus leven van ons leven
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Die gewillig waart ten dode,

in het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden,

hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Stilte, bemoediging en groet
Tijd van aanbidding

Lied: Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:




Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Lied Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Moment met jong en oud

Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen
'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer mijn God,

want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Schriftlezing Jesaja 61: 1-3



1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om
aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een
genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze
God, om allen die treuren te troosten,

3 om aan Sions treurenden te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats
van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van
verslagenheid. Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, geplant
door de HEER als teken van zijn luister.

Johannes 2: 1-12

10p de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft
uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 “Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.” 6 Nu stonden daar voor
het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee a drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten
met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde — hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept
hadden wisten het wel — riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem:
‘ledereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 12 Daarna ging Hij naar
Kafarnaiim, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven
Ze een paar dagen.

Welk een vriend is onze Jezus

1 Welk een vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neér,

Juist omdat wij 't al niet brengen

In’t gebed tot onzen Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beetft,

Gaan wij dan met al ons strijden

Tot Hem, die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing,

Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neér gedrukt door zorg!



Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!

Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Verkondiging

Luisterlied: stil mijn ziel wees stil

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

1¢ collecte voor het werk in en rond de Bron Om
kerk te zijn in de Watergraafsmeer hebben we van uw
steun nodig. Voor diaconale en missionaire
activiteiten en natuurlijk voor al het werk in en rond
de Bron. Overmaken kan via: NL10 INGB 0004 6220 84
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v.
Collecte De Bron of via de bijgevoegde QR code.




2¢ collecte Kerk in Actie: 40 dagentijdcollecte. Colombia - Kinderen in
achterstandswijk weerbaar maken

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel
kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het
buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze
terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk
jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding
volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen
leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar
gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier
een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is
het centrum hun tweede thuis. Meer lezen?
kerkinactie.nl/kinderencolombia. U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004
622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Colombia of via de
OR Code

Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde

Getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen

Nog meer naar U uit

Stralend van vreugde

Getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen

Nog meer naar U uit

Zegen

Koffie, thee en ontmoeting na afloop

Toegift: Opwekking 720 In de naam van de Vader
Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee @kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org
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Kookhulp gezocht - help je mee?

De woensdagavonden zijn weer gevuld met gesprekken, ontmoeting en... lekker
eten! Afgelopen week is de Alpha-cursus gestart met een groep van tien
enthousiaste deelnemers die wekelijks samenkomen rond de grote vragen van het
leven. Ook tijdens de open kerk op maandagavond willen we vaker samen eten.
Vind je het leuk om te koken of een keer te helpen in de keuken? Laat het weten
aan René Visser via buurtdominee@kerkdebron.nl.

Koningsdag - help je mee voor het goede doel?

Op zaterdag 26 april vieren we Koningsdag en als Kerk de Bron zijn we natuurlijk
weer van de partij! We delen soep uit, schenken koffie en maken ruimte voor
ontmoeting in de buurt. De opbrengst gaat naar een goed doel. Help je mee met
voorbereiden of op de dag zelf? Meld je aan bij René Visser.

Bezoek van leerlingen Cygnus College

De komende weken zullen er op zondagen leerlingen van het Cygnus Gymnasium
aanwezig zijn in de kerk. Voor een schoolopdracht willen zij kerkbezoekers
interviewen over hun geloof en kerkbeleving. Als je het leuk vindt om iets te delen,
neem gerust even de tijd om met hen te praten. Een mooie kans om iets van je
geloof door te geven aan een nieuwe generatie!



