
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron, 

 

Zondag 23 maart in De Bron - 3e zondag van de 40-dagentijd 

Doet het ertoe hoe je leeft en welke keuzes je maakt? Of komt het niet zo krap? Vragen 
die heel goed passen in deze 40-dagentijd van bezinning en inkeer. Ze worden 
opgeroepen door het gedeelte dat zondag centraal staat: Lukas 13,1-9. Het zijn heftige 
woorden die Jezus uitspreekt. Hij duidt de tijd waarin hij leeft, en volgens hem komt het 
er juist nu op aan hoe je leeft. Het doet ertoe! Wij leven 2000 jaar later. Wat vraagt deze 
tijd van ons? Welke keuzes? 

 

Collectedoel van deze zondag: 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 
0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via de QR-
code op de liturgie 

2e collecte: Classicale Commissie Pastorale Zorg verstandelijk gehandicapten. Deze 
commissie staat voor het bevorderen en onderhouden van contacten met mensen met 
een verstandelijke beperking. Zo worden er aangepaste kerkdiensten georganiseerd en 
ondersteunen zij Bijbelkringen en gespreksgroepen, evenals het bezoekwerk vanuit de 
kerken aan mensen met een verstandelijke beperking en/of hun ouders. Mensen met 
een verstandelijke beperking hebben een plaats in de kerkelijke gemeente. Ons 
gezamenlijk geloof geeft een onmisbare basis voor de omgang met elkaar. Wilt u dit 
goede werk ondersteunen? U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. 
Diac.Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Pastorale Zorg of via de QR-code op de 
liturgie.  

 

Woensdagochtend 10:30 uur – Bijbelkring 

A.s. woensdag 26 maart is er weer Bijbelkring van 10:30 tot ca. 12:00 uur in de keuken 
van de kerk. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. Voor vragen of informatie 
kun je mailen/bellen naar Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com / 06-13831450 

  

Nieuwe huisgenoten gezocht! 

  

Lieve toekomstige huisgenoot, 
 

mailto:molenaargt@gmail.com


Ben of ken jij een jongen/man die opzoek is naar een leuk actief studentenhuis in 
Amsterdam, heb je een christelijke achtergrond en studeer je nog minimaal 3 jaar in 
Amsterdam? Heb je elke woensdagavond vrij voor de wekelijkse huisavond en ben je 
klaar voor 18 huisgenoten?!! Dan zijn wij ook opzoek naar jou! Neem een kijkje op 
dehoogestoepofficial Instagram of of www.ruimzicht.nl om de sfeer te proeven! 
Lijkt dit je wat? Stuur dan een motivatiebrief via de website ruimzicht.nl voor het huis De 
Hooge Stoep! 
 
Liefs, 
Convivium De Hooge Stoep uit Amsterdam 

  

  

Een hartelijk groet, 

Namens de kerkenraad 

 

http://www.ruimzicht.nl/
http://ruimzicht.nl/

