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Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Psalm 62: 1, 5

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars - moment van stilte en inkeer
Lied 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Moment met jong en oud



Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 13,1-9

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over
de Galileeérs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun
offerdieren. Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeérs grotere zondaars
waren dan alle andere Galileeérs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker
niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde
wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel
— denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem
wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je

allemaal net zo sterven als zij.’

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘lemand had een vijgenboom in zijn wijngaard
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de
grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust,
tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal
hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog

omhakken.

Lied 841 - Wat zijn de goede vruchten

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd-uit;

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt -
hoezeer hij levend schijnt,

hij gaat voorgoed verloren,

het leven dat hij koos

is tevergeefs geboren

en eindigt vruchteloos.

Uitleg en verkondiging

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente

tot hij vruchtdragen zal.

Luisterlied 817 — O, Christus, bron van lentebloei

1. O Christus, bron van lentebloei
doop ons in u om onze groei;
vorm ons tot loten en doorstroom
de takken aan uw levensboom.

2. De zomergloed van jeugd en kracht
brengt opstand, twijfel, tranennacht —
Toch rijpt de oogst, een overvloed,
door Christus’ regen rijk gevoed.



3. De najaarskou, de jeugd gevlucht,
de takken dragen rijpe vrucht;

ons warmt nu Christus’ levensstroom
en maakt ons lief en wijs en schoon.

4. Het is zijn tijd, de winter komt,

we keren weer tot onze grond.

In Christus zijn wij, onze ziel

krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.

5. O Christus, wijnstok, levensbron
dank, dat Gij u met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

Lied 1005: 1, 2, 5 — Zoekend naar licht hier in het duister

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refr.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refr.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk




Collectedoel van deze zondag:

le collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via
NLI1OINGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De
Bron, of via deze QR-code:

2e collecte: Classicale Commissie Pastorale Zorg verstandelijk gehandicapten
Vandaag collecteren we voor de classicale commissie pastorale zorg
gehandicapten. Deze commissie staat voor het bevorderen en onderhouden van
contacten met mensen met een verstandelijke beperking. Zo worden er
aangepaste kerkdiensten georganiseerd en ondersteunen zij Bijbelkringen en
gespreksgroepen, evenals het bezoekwerk vanuit de kerken aan mensen met een
verstandelijke beperking en/of hun ouders. Mensen met een verstandelijke
beperking hebben een plaats in de kerkelijke gemeente. Ons gezamenlijk geloof
geeft een onmisbare basis voor de omgang met elkaar. Wilt u dit goede werk
ondersteunen? U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac
Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Pastorale Zorg of via de QR code:

Woensdagochtend 10:30 uur - Bijbelkring

A.s. woensdag 26 maart is er weer Bijbelkring van 10:30 tot ca. 12:00 uur in de
keuken van de kerk. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. Voor
vragen of informatie kun je mailen/bellen naar Gerbrand Molenaar:
molenaargt@gmail.com / 06-13831450

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org
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