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Orgelspel 

 

Welkom door ouderling van dienst  

 
Liedboek 286: 1 en 3 – Waar de mensen dwalen in het donker 

 

1. Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  

Zie de mens die ieder mens verlicht 

 

Refrein: 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt  

dat de vrede sterker is dan strijd.    Refrein 

 
Bemoediging en groet 

  

Ontsteken van het licht – moment van inkeer 

  

Liedboek 505 – In de nacht gekomen 

  

1. In de nacht gekomen 

Kind van hogerhand. 

Licht in blinde ogen, 

licht dat zingend brandt. 

Kom in onze dagen, 

kom in onze nacht.  

Hoor de aarde klagen, 

Heer, de wereld wacht.  

  

2. In de nacht gekomen 

Kind dat met geduld, 

eeuwenoude dromen 

eindelijk vervult.  

Kom in onze dagen,  

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



kom in onze nacht.  

Kom met uw gestage,  

milde overmacht.  

  

3. In de nacht gekomen,  

onmiskenbaar Kind.  

Kom, doorwaai de bomen, 

zachte zuidenwind.  

Kom in onze dagen,  

kom in onze nacht.  

Laat uw morgen dagen,  

kom, de wereld wacht. 
 

Moment met / voor de kinderen 

  

Liedboek 520 – De wijzen 

 

1. De wijzen, de wijzen 

Die gingen samen reizen 

Vertrouwend op een Koningsster 

Zij wisten niet hoe ver. 

 

2. Zij volgden het teken, 

De dagen werden weken, 

Dan klopt een rijke karavaan 

Bij de paleispoort aan. 

 

3. 'O koning, wil ons horen: 

er is een prins geboren, 

In 't Oosten is zijn ster gezien, 

Staat hier zijn wieg misschien?' 

 

4. Herodes, hij hoorde 

Verschrikt naar deze woorden. 

'Een koningskind bij mij in huis? 

U bent beslist abuis.' 

 

5. De wijzen, de wijzen, 

die moesten verder reizen, 

de ster ging als een lichtend spoor 

naar Bethlehem hen voor. 

 

6. Zij hebben gevonden, 

Het kind door God gezonden 

Dat koning en dat knecht wil zijn 

Voor ieder groot en klein. 

 

7. De wijzen, die weten 

van sterren en planeten, 

die baden nu in zonnelicht 

en doen hun ogen dicht. 

  
Kinderen naar de Ark / tieners naar tienerdienst 



  

Gebed 

  

Bijbellezing Matteüs 2: 1-11 

Toen Jezus geboren was, in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning 

Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2  Ze vroegen: ‘Waar 

is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster 

zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3 Koning Herodes schrok 

hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters 

en Schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de 

Messias  geboren zou worden. 5  ‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 

‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6  “En jij, Bethlehem in het land van 

Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een 

leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim 

de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel 

een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 

gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9 Nadat ze de 

koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 

zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind 

was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11  Ze gingen 

het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in 

aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden 

en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En omdat ze in een 

droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten 

gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

  
Liedboek 494: 1 en 2 – Vanwaar zijt Gij gekomen 

 

1. Vanwaar zijt Gij gekomen,  

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen,  

was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij,  

die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

  

2. Gij zijt ons doorgegeven,  

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven,  

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot,  

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

  

3. Gij zijt in ons verloren,  

wij durven U niet aan, 

Uw stem in onze oren,  

uw komst in ons bestaan. 

Een woord van vlees en bloed,  

een kind voor ons geboren, 

een mens die sterven moet. 
  



Overdenking 

  

Luisterlied Sela: ‘Naar het licht toe’ 

https://www.youtube.com/watch?v=MkTwvoH_Vzo 

 

Kom tevoorschijn uit de duisternis, doe gerust een stap vooruit 

En vertrouw maar dat het veilig is, Jezus zelf nodigt je uit 

Wij lopen naar het licht toe, wij lopen naar het licht toe 

  

Als je twijfelt hoe je verder moet, als je niet meer weet waarheen 

Kom dan bij ons, wij zijn ook op zoek, loop de weg toch niet alleen 

  

Wij lopen naar het licht toe 

Wij lopen naar het licht van God 

Wij lopen naar het licht toe,  

Het licht van de wereld… 

  

Er is vrijheid om op weg te gaan, te ontdekken wie God is 

Het mysterie van een God met ons, ook in onze duisternis 

  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

  

Liedboek 496: 1 en 3 - Een ster ging op uit Israël 

 

1. Een ster ging op uit Israël, na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot, die nacht begon zijn rijk. 

  

3. Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, –  

Dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria! 

  
Zegen 

  

Koffie, thee en ontmoeting na afloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkTwvoH_Vzo


Collectedoelen: 

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, 

of via deze QR-code: 

 

2e collecte: Barthiméus Sonneheerdt. Bartiméus helpt mensen die slechtziend of 

blind zijn. Wij stimuleren hen en hun familieleden om alles uit hun leven te halen 

wat erin zit. We zoeken samen naar de beste oplossingen en we delen onze kennis 

en ervaring. Met elkaar, binnen de organisatie, maar ook met andere organisaties 

in zorg en onderwijs, overheden en bedrijven. Zo werken we aan een samenleving 

waarin ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien.  
Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Barthimeus, of via deze QR-code: 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer 

Kerkgebouw De Bron 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org 

020-665 55 32  
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