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PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  
 
Voorganger: René Visser 
Ouderling van dienst: Popko van Meekeren 
Muziek: Stijn en Rosalien Overeem 
Koster, Beeld & Geluid: Michael Mambote, Cor Braam 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
O Kom O kom Immanuel: 1, 3 
 
1 O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israel, 
herstel het van ellende weer 
zodat het looft uw naam, o Heer. 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
3 O kom, o kom, Gij Orient, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Licht in de nacht (Opwekking 527) 
 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht,   ) 
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x 
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
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en geef Hem glorie ) 
in alle eeuwigheid. ) 2e 
 
Licht van de wereld (Opwekking 595) 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed    ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
 
(Refrein) 
 
Gebed 
 
Lezing Jesaja 60:1-6 
1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4  Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5  Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 



Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 
Johannes 1:1-9 
1   In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2 Het was in het begin bij God. 3  Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord 
is niets ontstaan van wat bestaat. 4  In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen. 6  Er kwam iemand die door God was gezonden; hij 
heette Johannes. 7  Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 
iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 
getuigen van het licht: 9  het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam.  
 
Psalm 27:1 
 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE ! 
Waar is het duister dat mij onheil baart ? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard ! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal ! 
 
Verkondiging 
 
Sela in het licht  
 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
  
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
  
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
  
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
  
In mijn donkere nacht 



verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
Gebed en voorbede  
 
Collecte  
 
Lied 601 – Licht dat ons aanstoot 
 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied 289: 1, 2, 3 Heer het licht van uw liefde schittert 
 
1 Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
 
Refrein  
Kom, Jezus, kom, vul dit  
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 



stroom, overstroom alle 
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer,  
ontsteek hier het licht. 
 
2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,   
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
 
Refrein 
 
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien   
en de weerglans op ons gezicht zien, 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen.   
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Heenzending en zegen 
 
Welkom voor koffie & thee achter in de kerk. 
 
Collectedoelen: 1e collecte:  
Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 
Overmaken kan via 
NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Watergraafsmeer o.v.v. 
Collecte De Bron. 

 

2e collecte: Oudezijds 100:  
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire 
Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van 
Amsterdam proberen zij in leven en werken het 
evangelie van Jezus Christus present te stellen. 
Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, 
begeleid wonen, algemeen maatschappelijk werk, 
trainingen en verschillende activiteiten. De 
woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin 
en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 
Meer lezen: https://oudezijds100.nl. Overmaken kan 
via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Watergraafsmeer o.v.v. 
Oudezijds 
 
 
Contact gegevens 
Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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Mededelingen 
 
Kerstactiviteiten 
In de komende weken zal het volop kerst zijn in en rond de Bron! We nodigen u 
en jou van harte uit om hieraan deel te nemen. Zie het overizcht van de 
activiteiten hieronder 
 
Woensdag 18 december - Bijbelkring 
A.s. woensdag is er weer Bijbelkring in de keuken van de kerk. Van 10:30-12:00 
uur. Omdat Kerstmis voor de deur staat, maken we er deze keer een speciale 
kerstaflevering van. Wie dat wil, mag iets meenemen wat hem/haar raakt met 
betrekking tot Kerst: een gedicht, een lied, een tekst, een beeld, foto, schilderij of 
voorwerp. Het kan van alles zijn. Let wel: het is niet verplicht om iets mee te 
nemen. Iedereen is van harte welkom, ook al ben je nog niet eerder geweest. 
Samen maken we er een mooie ochtend van! 
 
Zondag 22 december Kerstfeest met mensen met verstandelijke beperking 
Kerstfeest samen met mensen met een verstandelijke beperking. Het is een 
jaarlijks hoogtepunt om samen met de bewoners van de Anfieldroad en vele 
anderen het kerstfeest te kunnen vieren. Reken op een dienst met muziek, het 
kerstverhaal en natuurlijk de blijdschap die heel de wereld vervullen zal. 
Voorgangers zijn Margrietha Reinders en Gerbrand Molenaar en er is 
medewerking van de bewoners van Anfieldroad, de HJ Smitband en het 
Philakoor. Let op de dienst begint om 11.00u 
 
Dinsdag 24 december Kerstreis door de Watergraafsmeer 
Op de dag voor kerst kan jong en oud op reis gaan door de Watergraafsmeer om 
het kerstverhaal te leren kennen. We trekken langs herders, wijzen, engelen, op 
naar de stal. Het wordt georganiseerd met allerlei organisaties uit de buurt, dus 
we rekenen op een mooie middag! Maar daar kunnen we nog wel hulp bij 
gebruiken! Bent u, ben jij beschikbaar op 24 december tussen 15.00-18.30? Laat 
het weten bij buurtdominee@kerkdebron.org 
 
Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 21.30 
Op 24 december vindt de kerstnachtdienst plaats. Een prachtige tijd waarin we 
blij worden van het goede nieuws dat Jezus naar de wereld gekomen is. Mooie 
liederen, een gospelkoor en een mooie kerstboodschap! We nodigen je van harte 
uit!  
 
Woensdag 25 december Kerstontbijt en Kerstfeest voor jong en oud.  
We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen voor het kerstontbijt op 25 
december om 9 uur. Opgeven is nodig zodat we een inschatting kunnen maken 
voor de boodschappen. Graag vóór 21 december bij 
hardavanwageningen@gmail.com of 0620176773. Na een overheerlijk 
kerstontbijt is er een kerstfeest waarin we met alle leeftijden het kerstverhaal 
gaan vieren! Deze dienst start om 10.30 
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