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Orde van Dienst – Zondag 1 december 2024 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger: Gerbrand Molenaar  

Orgel/vleugel: Chris van der Veer  

Ouderling van dienst: Harda van Wageningen  

Koster, Beeld & Geluid: Paul Klijn en Michael Mambote 

 

 
Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
Orgelspel – ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 659) 

Liedboek 433 – Kom tot ons, de wereld wacht 

 

Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 

 

Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 

Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

   

Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 
Bemoediging en groet  

 
Aansteken van de kaars – moment van stilte en inkeer  

 

Liedboek 286 – Waar de mensen dwalen in het donker 

 

1. Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  

Zie de mens die ieder mens verlicht 
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Refrein: 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap  

er is licht dat alles overwint.       Refrein: 

 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt  

dat de vrede sterker is dan strijd.    Refrein 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Moment met de kinderen  

 
Schriftlezing: Lukas 21,25-31 

25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 

zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 

26de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, 

want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de 

Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28Wanneer dat alles 

staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 

29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere 

bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo 

moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk 

van God nabij is. 
 

Liedboek 462 – Zal er ooit een dag van vrede 

 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen, 

levenslang gebroken zijn? 

 

2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn, 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt, 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 
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5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is, 

zal de zoon der mensen komen 

die de boom des levens is. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is, 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Luisterlied 460 – De nacht loopt ten einde 

https://www.youtube.com/watch?v=vqNw48wCEJ0 

 

Refrein:  De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

1. Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 

Onverwacht komt van heinde en ver 

de mensenzoon, de morgenster. 

 

2. Tekens aan sterren, zon en maan, 

hoe zal de aarde dat bestaan? 

Zo spreekt de Heer: verhef u vrij 

want uw verlosser is nabij. 

 

3. Wanneer de zee bespringt uw land 

en slaat u 't leven uit de hand, 

weet in uw angst en stervenspijn: 

uw dood zal niet voor eeuwig zijn.       

 

4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt 

in weer en wind te schudden staat; 

de lente komt, een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit.                        

 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 

zonder gestalte, zonder naam. 

Maar wie gelooft verstaat het wel. 

Dat twijgje heet: Emmanuel.            

 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 

Open uw poorten metterdaad 

dat uw verlosser binnengaat. 

  
Dankgebed en voorbeden 

 

Nodiging tot de Maaltijd van de Heer 

 

Inzameling van de gaven 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqNw48wCEJ0


 4 

Liedboek 439: 1, 2 – Verwacht de komst des Heren 

 

1. Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

2. Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 
 

Tafelgebed: ‘Naar U zijn wij op weg’ – Onze Vader 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Dankgebed 

 
Liedboek 439: 3, 4 – Een hart dat wacht in ootmoed 

 

3. Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed 

ziet Hij in gramschap neer. 

Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken 

het heil, de Zoon van God. 

 

4. O Jezus, maak mij arme, 

in deze heil’ge tijd 

uit goedheid en erbarmen 

zelf voor uw komst bereid. 

Laat dit bestaan uw stal 

dit hart uw kribbe wezen, 

opdat nu en na dezen 

ik U lofzingen zal. 

 
Heenzending en zegen  

 
Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 
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Collectedoel van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron. 

 

2. Kerk in Actie - adventscollecte - Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 

Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze 

nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania 

worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten en 

drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en 

zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een 

warme douche. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Adventscollecte Moldavie 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org /020-665 55 32  

http://www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
mailto:info@kerkdebron.org

