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PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSMEER  
 
Voorganger:    René Visser  
Ouderling van dienst:   Harda van Wageningen 
Orgel/piano  Tae Young Kim 
Thema:     Je bent heilig!  
 
 
Welkom (ouderling van dienst) 
 
Lied 281 Als een hert  
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Votum, groet en welkom  
 
In memoriam Anne Duizendstra 
 
Psalm 84: 3, 4 
 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
Gebed 

Protestantse Gemeente 
Amsterdam Watergraafsmeer



 
Moment met jong & oud 
 
Lezing uit de Bijbel 1 Korinthe 6:12-20 
 
12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is 
mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het 
voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide 
een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te 
plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14 God heeft de 
Heer opgewekt, en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken. 15 Weet u niet dat 
uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de 
delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of 
weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam 
wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich met de 
Heer verenigt wordt met Hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele 
andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht 
pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een 
tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? 
Weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs 
God eer met uw lichaam.  
 
Liedboek: 891 Heer ik kom tot u (nederlands)  
 
Heer, ik kom bij U, 
neem mijn leven, maak mij nieuw 
door uw grote liefde. 
U houdt van mij. 
Heer, ik weet het nu: 
in mijn zwakte draagt U mij. 
Ik word overweldigd 
door de kracht van uw liefde. 
 
Draag mij, Heer. 
Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. 
Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, 
dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 
 
Geef dat ik kan zien. 
Laat mij uw gezicht zien, Heer, 
dan ken ik uw liefde. 
U woont in mij. 
Heer, vernieuw mijn hart, 
want dan kan ik leven, Heer, 



zoals U dat wilt: 
in de kracht van uw liefde. 
 
Draag mij, Heer. 
Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. 
Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, 
dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 
Omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 
 
Preek: je bent heilig 
 
Luisterlied Voor altijd heilig 
https://www.youtube.com/watch?v=V_iMgjSuP2o 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen 
van al het werk in en rond de kerk, kunt u uw gift 
overmaken op rekening NL10 INGB 0004 6220 84 
tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer, of via de 
QR code 

 
2e collecte Kerk in Actie - SurinameKalender 
2025 Zondag 22 september, theater De Omval in 
Diemen: presentatie van de SurinameKalender 
2025, de 32e editie. Aruna Sitaram, de winnares 
Heel Holland Bakt 2024, nam het eerste 
exemplaar in ontvangst uit handen van onze 
voorzitter Mark Zwaan. De kalender kost € 15,95, 
exclusief verzendkosten. Met de opbrengst ervan 
en met de giften die wij onder andere vanuit De 
Bron mogen ontvangen, kunnen wij weer een 
aantal projecten ondersteunen. Meestal zijn dat 
er vier of vijf per jaar.  
 
U kunt de Surinamekalender 2025 bestellen via 
www.surinamekalender.nl/bestellen of aanschaffen bij een van onze 
verkooppunten; in de Watergraafsmeer is dat de Linnaeus Boekhandel. En via 
ondergetekende kunt u een exemplaar bemachtigen, vandaag ook na dienst. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_iMgjSuP2o


Graag willen wij u allen hartelijk danken voor uw financiële ondersteuning van 
onze activiteiten door de collectes in de Bron! Namens Stichting Suriname 
Jaarkalender, Dick Spijker, dickspijker@xs4all.nl  
NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer ovv 
Surinamekalender, of via de QR Code 
 
Lied 868: 1, 2, 3 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
 
1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Heenzending en zegen met gezongen amen 
 
Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.  
 
 
Contact gegevens 
Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
 
Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer 
Kerkgebouw De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
info@kerkdebron.org 
020-665 55 32 
 
 
Mededelingen 
 
In memoriam Anne Duizendstra 
Vorige week zondag 20 oktober 2024 overleed Anne Duizendstra. Anne werd 
geboren op 15 maart 1933 als oudste zoon, later kreeg hij nog twee zussen. In de 
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oorlog verhuisde het gezin Duizendstra van Texel naar Amsterdam. Daar ging 
Anne na de oorlog aan het werk, 12 jaar oud. Aanvankelijk deed hij technisch 
werk (repareerde schrijfmachines), later deed hij meer logistiek werk. Hij 
trouwde met Wil Tap en samen kregen zij twee zonen: Bauke en Bert. Er waren 
veel zorgen rondom Bert, maar altijd stelde Anne alles in het werk om er als 
vader voor zijn kinderen het beste van te maken.  
 
Op zijn 55e kreeg hij een hartinfarct en daarna besloot hij om niet meer aan het 
werk te gaan, maar gebruik te maken van zijn vroegpensioen. Van het thuis zijn 
knapte hij op. Hij was een goede klusser, hielp anderen, en deed veel 
kerkenwerk in de Vrije Evangelische Gemeente waar zij toen lid waren. Samen 
met zijn vrouw Wil trok hij er geregeld op uit. Ze maakten tal van mooie reizen.  
 
Een jaar geleden werd Wil ziek en moest geopereerd worden. Anne kon niet 
meer alleen thuis zijn, dus verhuisde hij naar Vreugdehof. Intussen werd zijn 
vrouw niet meer beter en overleed op 3 april van dit jaar. Nu, ruim een half jaar 
later, is ook Anne heengegaan. Zijn lichaam en geest waren op. Hij verlangde 
ernaar om thuis te komen en rust te vinden bij God. Boven de kaart staan 
woorden uit Psalm 84: ‘Ik verlang naar uw heilige tempel.’ De afscheidsdienst 
vindt plaats op maandag 28 oktober om 11:15 uur in de grote aula van 
begraafplaats De Nieuwe Ooster. Eerder is er ook gelegenheid om afscheid te 
nemen: op zaterdag 26 oktober van 15:00-16:00 uur in uitvaartcentrum 
ArenApoort, Hoorneboeg 1 te Amsterdam. We wensen Bert, Bauke en Toos, klein- 
en achterkleinkinderen Gods hulp en nabijheid toe! 
 
Give en Getkast  
Iedere maandagavond is de Give & Getkast geopend. En steeds weer zien we 
nieuwe en vertrouwde buurtbewoners die van deze plek gebruikmaken. Wel 
hebben we steeds meer boodschappen nodig om iedereen te kunnen helpen. 
Zou u aan ons willen denken en een paar houdbare producten mee willen nemen? 
Er is altijd veel behoefte aan:  

- Pastasaus 
- Blikgroente 
- Koekjes / zoutjes 
- Soep 
- Crackers 
- Broodbeleg.  

En u bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kopje koffie op de 
maandagavond van 19.30-21.00.  
 
Petitie tegen windmolens Zuidoost 
Er is door Rick en Ingrid Eggink al een aantal keer aandacht gevraagd voor de 
petities tegen de hoge windmolens in Zuidoost vanwege de overlast die dit geeft. 
En met succes! Een van de geplande windmolens is reeds van de baan. Bedankt 
voor iedereen die heeft ondertekend! Tegelijkertijd zijn er nog steeds twee 
andere plekken voor windmolens gepland dichtbij woonwijken, en ze vragen 
daarvoor uw aandacht voor deze petitie.  
https://petities.nl/petitions/plaats-geen-windturbines-in-amsterdam-zuidoost-in-
het-groen-en-in-het-geingebied?locale=nl 
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