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Orde van Dienst – Zondag 8 september 2024 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger: Gerbrand Molenaar  

Orgel: Leo Kramer 

Piano en zang: Stijn en Rosalien Overeem 

Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan 

Koster, Beeld & Geluid: Paul Klijn en Michael Mambote 

 

 
Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
Lied 216 -  Dit is een morgen 

 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Bemoediging en groet  

 
Aansteken van de kaars – moment van stilte, inkeer en gebed 

 

Lied: Kyrie Eleison (Sela) 

 

Heer, U weet 

wat er binnen in ons leeft; 

onze dromen, onze zorgen. 

Voor U is niets verborgen. 

 

Kyrie, kyrie, 

kyrie eleison. 

Kyrie, kyrie. 

Heer, ontferm U over ons. 

  

Heer, U ziet dat 

wat we liever zelf niet zien. 

U kent onze zwakke plekken. 

We hoeven niets te zeggen. 

U kent ons door en door. 
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Christe, Christe, 

Christe eleison. 

Christe, Christe, 

Christus, ontferm U over ons. 

  

Heer, U geeft 

dat wat een mens nodig heeft. 

Neem ons aan de hand 

naar het beloofde land. 

Dan zingt het hemels koor. 

  

Kyrie, kyrie, 

kyrie eleison. 

Kyrie, kyrie. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Lied: Goed om hier te zijn (Sela) 

 

Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt; 

samengeroepen hier in deze kerk, 

waar wordt gedoopt, begraven en getrouwd; 

en wij belijden dat Hij van ons houdt. 

 

Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem: 

Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem! 

 

Het is goed om hier te zijn; 

zo goed om hier te zijn, 

want U bent in ons midden, Heer. 

Het is goed om hier te zijn 

in uw aanwezigheid. 

U bent in ons midden, Heer. 

 

Met hoofd en hart en ziel, met hoe het ons ook gaat, 

komen wij samen, hier op deze plaats. 

Met jong en oud, van ver en van dichtbij; 

iedereen welkom, dat geloven wij. 

 

Generaties mensen, 

op tal van dit soort plekken, 

ontmoeten U en leven op. 

Zij zijn ons voorgegaan. 

Wij sluiten ons bij hen aan. 

U bent van alle tijden, God. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Moment met de kinderen  

 
Schriftlezing: Psalm 127 

 

1Een pelgrimslied van Salomo. 

Als de HEER het huis niet bouwt, 
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vergeefs zwoegen de bouwers; 

als de HEER de stad niet bewaakt, 

vergeefs doet de wachter zijn ronde. 

2Vergeefs is het 

dat je vroeg opstaat, 

je laat te ruste legt, 

je aftobt voor wat brood – 

Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 

3Kinderen zijn een geschenk van de HEER, 

de vrucht van de schoot is een beloning van God. 

4Als pijlen in de hand van een schutter, 

zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. 

5Gelukkig de man 

wiens koker is gevuld 

met pijlen zoals zij. 

Hij staat niet te schande 

als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 
 

Psalm 122:1 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 

 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!" 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten.

Overdenking 

 

Lied 905:1, 4 – Wie zich door God alleen laat leiden 

 

1. Wie zich door God alleen laat leiden  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  

weet hem nabij, ook in de tijden  

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd  

 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegent,  

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat,  

weet dat Hij altijd met ons gaat 
 

Activiteit in De Bron 

 

Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven 
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Lied 423 – Nu wij uiteengaan 

 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3. Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

Heenzending en zegen  

 

Raak mij, raak mij aan. 

Leg Uw hand op mij. 

Geef mij Uw zegen. 

Dan zal ik leven. 
 

 
 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 
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Collectedoel van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via deze qr-code: 

 

2. De Give&Get kast:  

Elke maandagavond is de kerk geopend en zijn er mensen die daar hun 

broodnodige producten ophalen. Daarnaast functioneren deze avonden als een 

moment van ontmoeting, gezelligheid, en ook weleens als een moment van 

bezinning of gebed. Mooi dat we dit als kerk in onze buurt kunnen vormgeven. U 

kunt uw steentje bijdragen door houdbare producten mee te nemen naar de kerk. 

Denk aan: broodbeleg, pasta, shampoo of wat te drinken. U kunt het voor de dienst 

kwijt in de blauwe kratten bij de ingang. Daarnaast wordt er deze zondag ook 

gecollecteerd voor de Give&Get kast. Van dit geld kunnen we dan wat bijzondere/ 

duurdere producten aanschaffen. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. 

Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Give en Get; of via deze qr-code: 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org /020-665 55 32  

mailto:info@kerkdebron.org

