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PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger: Gerbrand Molenaar  

Orgel/piano: Chris van der Veer 

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren 

Koster, Beeld & Geluid: Paul Klijn en Michael Mambote 

 

 
Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
Lied 288  – Goedemorgen, welkom allemaal  (2 x) 

  

Goede morgen, welkom allemaal.  

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  

Alles mag er zijn.  

God ik vraag U, kom in onze kring.  

Wees er bij , wanneer ik bid en zing.  

Ik met mijn en U met uw verhaal,  

Verteld in mensentaal. 
 

Bemoediging en groet  

 
Aansteken van de kaars – moment van stilte, inkeer en gebed 

 

Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben (3 x) 

 

Neem mij aan zoals ik ben 

Wek in mij wie ik zal zijn 

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij 
 

Gebed  

 

Moment met de kinderen  

 
Schriftlezing: Prediker 3:1-8 

1Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

2Er is een tijd om geboren te worden 

en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten 

en een tijd om te rooien. 

3Er is een tijd om te doden 

en een tijd om te helen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 

4Er is een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen 

en een tijd om te dansen. 
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5Er is een tijd om te beminnen 

en een tijd om zich te onthouden, 

een tijd om te omhelzen 

en een tijd om af te weren. 

6Er is een tijd om te zoeken 

en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te gooien. 

7Er is een tijd om te scheuren 

en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te spreken. 

8Er is een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog 

en er is een tijd voor vrede. 
 

Luisterlied 845 – Tijd van vloek en tijd van zegen 

 

1. Tijd van vloek en tijd van zegen, 

tijd van droogte, tijd van regen, 

tijd van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood, 

tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 

 

2. Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen, nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3. Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 
 

De Tijd Van Mijn Leven – overdenking en gesprek 

 

Luisterlied: Kyrie Eleison (Sela) 

 

Heer, U weet 

wat er binnen in ons leeft; 

onze dromen, onze zorgen. 

Voor U is niets verborgen. 

 



Kyrie, kyrie, 

kyrie eleison. 

Kyrie, kyrie. 

Heer, ontferm U over ons. 

  

Heer, U ziet dat 

wat we liever zelf niet zien. 

U kent onze zwakke plekken. 

We hoeven niets te zeggen. 

U kent ons door en door. 

  

Christe, Christe, 

Christe eleison. 

Christe, Christe, 

Christus, ontferm U over ons. 

  

Heer, U geeft 

dat wat een mens nodig heeft. 

Neem ons aan de hand 

naar het beloofde land. 

Dan zingt het hemels koor. 

  

Kyrie, kyrie, 

kyrie eleison. 

Kyrie, kyrie. 

Heer, ontferm U over ons. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Lied 993 – Samen op de aarde  

 

1.Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

 

2.wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

3.’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 

om zijn naam te troosten 

zijn zij aangebracht; 

 

4.om zijn naam te prijzen 

gaf Hij zon en maan, 

wijzen en onwijzen 

gunt Hij één bestaan. 

5.Israël, Egypte, 

stem en tegenstem, 

hoogtepunt en diepte – 

alles zegent Hem 

 

6.want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 

nieuwe namen noemen, 

voor een oud gemis. 

 

7.Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 
 

 

 

 

 

Heenzending en zegen 

 



Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 

 

 

Collectedoel van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.  

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. 

Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron of via deze QR-

code > 

 

2. Stichting Suriname Kalender – contactpersoon Dick Spijker 

De Stichting Surinamekalender is in 1994 opgericht op initiatief van Nel Ton, een 

Nederlandse met persoonlijke banden met Suriname. Na een aantal vakanties in 

Suriname wilde zij haar foto’s aan een groter publiek laten zien, met name uit het 

oogpunt van voorlichting over Suriname en zijn bewoners. In navolging van de 

welbekende kalender van NOVIB is toen een kalender voor Suriname ontwikkeld. 

Deze komt sinds 1994 uit met jaarlijks een ander thema. De oplage is wisselend: ca. 

3.500 – 6.000 exemplaren. De opbrengst ervan wordt geïnvesteerd in kleinschalige 

sociale projecten in Suriname. Daarnaast verwerft de Stichting inkomsten uit 

incidentele giften e.d. die ook voor dit doel worden gebruikt. 

Per jaar is ca. 5.000 tot 10.000 Euro beschikbaar voor de projecten. De bijdrage 

per project bedraagt doorgaans ca. 500-1.000 Euro. In Suriname bestaan onder 

meer contacten met organisaties en instellingen als de Huber Stichting, Kennedy 

Stichting, Stichting Worian Uwaponaka, de Stichting Umari, de Nationale 

Vrouwenbeweging, de Rotary Club Paramaribo en de Nederlandse ambassade. De 

contacten zijn deels incidenteel, deels structureel / langdurig.  

U kunt meer lezen op de website: 

https://www.surinamekalender.nl/home/ 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie 

Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Surinamekalender of via 

deze QR-code > 

 

 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org /020-665 55 32  
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