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Orgelspel 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 
Zingen Lied 280: 1, 2, 3, 4 - De vreugde voert ons naar dit huis 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3.  dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 
Bemoediging en groet van God 

 

Zingen Lied 280: 5 en 7 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 
Inleiding op het thema. Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
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Zingen uit Liederen ter Bemoediging 51: 1, 2 en 3 (melodie van Lied 562)  

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 

dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 

2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 

wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 

3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 

dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 

dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
 

Gebed om ontferming 

 

Moment met kinderen 

 

Zingen Lied 666 – De Heer is opgetogen 

 

1. De Heer is opgetogen. 

Hij steeg boven ons uit. 

Wij staan met onze ogen 

voor een beslagen ruit. 

Daarop heeft Hij geschreven: 

Ik laat je niet alleen. 

Een glimlach van zijn vrede 

valt door die woorden heen. 

 

2. De Heer is in de wolken, 

onttrokken aan ons oog. 

Maar Hij heeft alle volken 

zijn Koninkrijk beloofd. 

Al blijft Hij nu verborgen 

in teken en in taal, 

straks, op de nieuwe morgen, 

zien wij Hem allemaal. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 
Lezen uit de Bijbel. Johannes 14:7-21 

7  Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen 

jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de 

Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9  Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij 

jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 

Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10  Geloof je niet dat Ik in de 

Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen 

jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11  Geloof 

Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan 

om wat Hij doet. 12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde 



doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13  En wat jullie 

dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de 

Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen. 

 15  Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader 

vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de 

Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet 

en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie 

zijn. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19  Nog een 

korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want 

Ik leef en ook jullie zullen leven. 20  Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, 

dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan 

houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij 

ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 
 

Zingen Lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem 

 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

2. Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 
Prediking 

 

Zingen Lied 982 - In de bloembol is de krokus 

 

1. In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 



 

2. Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

 

3. In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 

in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 

in de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herkent die tijd. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 
Zingen Lied 1014 - Geef vrede door van hand tot hand 

 

1. Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

2. Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 

Zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

Een schat om uit te delen. 

 
Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk! 



 

 

Collectedoel van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron 

 

2. De Give&Get kast:  

Elke maandagavond is de kerk geopend en zijn er mensen die daar hun 

broodnodige producten ophalen. Daarnaast functioneren deze avonden als een 

moment van ontmoeting, gezelligheid, en ook weleens als een moment van 

bezinning of gebed. Mooi dat we dit als kerk in onze buurt kunnen vormgeven. U 

kunt uw steentje bijdragen door houdbare producten mee te nemen naar de kerk. 

Denk aan: broodbeleg, pasta, shampoo of wat te drinken. U kunt het voor de 

dienst kwijt in de blauwe kratten bij de ingang. Daarnaast wordt er deze zondag 

ook gecollecteerd voor de Give&Get kast. Van dit geld kunnen we dan wat 

bijzondere/duurdere producten aanschaffen. Overmaken kan via NL10INGB 0004 

6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Give en Get 

 
Pinksteren - doop 

Volgende week zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. Feest van de Heilige 

Geest die wordt uitgestort op alle vlees, zoals Israels profeten al hadden 

voorzegd. Ieder schepsel doet hierin mee. Ieder mensenleven blijkt een tempel, 

een heilige ruimte voor Gods liefde. En waar die tempel wordt ingewijd, ontstaan 

de mooiste dingen: een leven in geloof, hoop en liefde. Dat leven wordt 

bekrachtigd en versterkt door de doop. We zien dat gebeuren op die allereerste 

Pinksterdag in Jeruzalem, maar zo gaat dat vandaag nog steeds. A.s. 

Pinksterzondag zal de doop worden bediend aan Danny Hogenkamp. Danny 

werd gegrepen door Gods liefde en komt nu al geruime tijd bij ons naar de kerk. 

Hij volgt ook de Alpha-cursus bij René en leeft met een groot verlangen om in ons 

midden de doop te ontvangen, als bezegeling en bekrachtiging van de nieuwe 

richting die hij is ingeslagen: een leven in verbondenheid met God en mensen.  

 
Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org  

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 
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