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PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger:   ds. Gerbrand Molenaar  

Ouderling van dienst:  Hans Teerds 

Orgel/piano:   Tae-Young Kim 

Koster, Beeld & Geluid:  Wim Knabe en Guus Westra 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Lied 212: 1, 2, 3 – Laten wij zingend deze dag beginnen! 

  

1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 

omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 

Zing Halleluja! 

 

2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 

ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 

roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 

Zing Halleluja! 

 

3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 

met lijf en leden wij hem dank toezingen. 

Zing Halleluja! 
 

Bemoediging en groet  

 

Aansteken van de kaars - moment van stilte, inkeer, gebed 

 

Lied 62b - Mon âme se repose  (4 keer) 

 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,  

Hij is mijn licht, mijn heil.  

Ja - alleen God geeft vrede aan mijn ziel;  

ik vind rust in Hem.    
 

Gebed om ontferming 

 

Lied 103c: 1, 2 - Loof de Koning, heel mijn wezen 

 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

2. Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

Moment met de kinderen 

 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-12 

1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen 

verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2door God, de 

Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het 

bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in 

overvloed. 

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood 

opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die 

vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een 

onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, 

die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. 6Verheug u 

hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen 

verduren. 7Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan 

vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer 

en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8U hebt Hem lief zonder Hem 

ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een 

onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw 

redding. 10Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze 

profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11Zij probeerden vast te 

stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen 

werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in 

Gods luister zou delen. 12Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor 

henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door hen 

die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de 

hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden 

doordringen. 
 

Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7 – De aarde is vervuld

 

1. De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

   

4. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

7. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

 

 

 

 

Overdenking 

 

Lied 910: 1, 2, 4 – Soms groet een licht van vreugde 

 

1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is 't die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons 't goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 

 



2. Goddank, wij overdenken 

't geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

Danken en bidden  

 

Inzameling van de gaven  

Ondertussen luisteren we naar het lied: Nobody knows the trouble I’ve seen 

https://www.youtube.com/watch?v=R_MHoTVAa0k 
 

Nobody knows the trouble I’ve seen, 

nobody knows but Jesus. 

Nobody knows the trouble I’ve seen, 

glory halleluja. 
 

Sometimes I'm standing crying  

Tears running down my face  

I cry to the Lord have mercy  

Help me to run this race  

Oh Lord, I have so many trials  

So many pains and woes  

I'm asking for faith and comfort Lord,  

help me to carry this load 
 

Lied 150a – Geprezen zij God 

 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

https://www.youtube.com/watch?v=R_MHoTVAa0k


 

Nieuwsbrief 28 april 2024 

 

 

Collectedoelen van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron 

 

2. Stap Verder Amsterdam Z.O. 

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) 

en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke 

organisaties willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het 

stadsdeel. Op de locatie Stap Verder ontwikkelen zij activiteiten en projecten om 

inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. Meer lezen: 

https://www.stapverder.info/stap-verder  

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. StapVerder 
 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org 

020-665 55 32  

 

 

https://www.stapverder.info/stap-verder

