
Orde van Dienst – Zondag 21 april 2024 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger:   ds. Gerbrand Molenaar  

Ouderling van dienst:  Vincent Lageweg 

Orgel/piano:   Marc Pels 

Koster, Beeld & Geluid:  Paul Klijn en Michael Mambote 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Psalm 118: 1, 10 – Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 

  

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 

ons oog en hart met vrolijk licht. 

Nu worde 't offer onzer vreugde 

op zijn altaren aangericht. 

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 

o God, U roemen wijd en zijd. 

Laat aller lof ten hemel rijzen; 

Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 

Bemoediging en groet  

 

Aansteken van de kaars - moment van stilte, inkeer, gebed 

 

Lied 275: 1, 2, 3  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer



Gebed om ontferming 

 

Lied 275: 4 en 5  Gij zijt in alles diep verscholen 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 
Moment met de kinderen: Luisterlied – Vertel het maar aan mij 

 

Schriftlezing: Johannes 21: 15-23 

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, 

heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat 

ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van 

Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus 

zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van 

Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer 

vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ 

Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je 

zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 

ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe 

wilt.’ 19Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. 

Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen 

volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te 

vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 

‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij 

in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23Op grond van 

deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet 

zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil 

dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’ 
 

Lied 645:1, 3, 4 – Zing ten hemel toe  

 

1. Zingt ten hemel toe, 

juicht en jubelt Gode, 

want Hij wordt niet moe 

voor ons uit te gaan 

als een vuur vooraan 

levenden en doden! 

 

3. Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij 

uit het doodsgeding, 

uit de wisseling 

van de lotgevallen. 

 



4. Maatslag der natuur, 

kringloop der getijden, 

luistert naar het uur 

dat zijn liefde slaat, 

Hij kwam ons te baat, 

Hij zal ons bevrijden! 

 
Overdenking 

 

Lied 654: 4, 5, 6 – Maar God heeft naar ons omgezien!

 

4. Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

 

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,  

Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, 

Gij herder die 't verlorene zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 

 

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in 't licht 

van zijn genadig aangezicht. 

in Christus is ons leven! 

Danken en bidden  

 

Inzameling van de gaven  

 

Lied 657: 1, 2 – Zolang wij ademhalen 

 

1. Zolang wij ademhalen, 

schept Gij in ons de kracht. 

Om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 



Nieuwsbrief 21 april 2024 

 

 

Collectedoelen van deze zondag:  

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron 

 

2. De Give&Get kast:  

Elke maandagavond is de kerk geopend en zijn er mensen die daar hun broodnodige 

producten ophalen. Daarnaast functioneren deze avonden als een moment van 

ontmoeting, gezelligheid, en ook weleens als een moment van bezinning of gebed. 

Mooi dat we dit als kerk in onze buurt kunnen vormgeven. U kunt uw steentje 

bijdragen door houdbare producten mee te nemen naar de kerk. Denk aan: 

broodbeleg, pasta, shampoo of wat te drinken. U kunt het voor de dienst kwijt in de 

blauwe kratten bij de ingang. Daarnaast wordt er deze zondag ook gecollecteerd 

voor de Give&Get kast. Van dit geld kunnen we dan wat bijzondere/duurdere 

producten aanschaffen. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie 

Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Give en Get 
 

Maandag 22 april: Gebed en stilte 

Welkom voor een moment van stilte en gebed! Maandag 22 april van 18:45–19:30 uur 

in de kerk. 
 

Koningsdag zaterdag 27 april 

Ook dit jaar vieren we koningsdag weer mee! De deuren staan open van 10:00-15:00 

uur, er is koffie en thee op het plein en de jarige Nel Westra gaat weer Koningssoep 

maken! Alles voor het goede doel, namelijk de Give en Getkast op maandagavond. 

Heb je gelegenheid om in de ochtend of middag te helpen? Het is altijd erg gezellig! 

Laat het even weten bij René: buurtdominee@kerkdebron.org 
 

Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

 

Kerkgebouw De Bron 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org 

020-665 55 32  
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