Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 24 maart in De Bron - AANVANG 11:00 UUR

Zondag is het Palmpasen. We vieren hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnenrijdt op
een ezel. Het is een verhaal vol tegenstellingen: er wordt gejuicht en met takken
gezwaaid; iedereen voelt aan dat Jezus verandering teweeg brengt. Gods nieuwe wereld
breekt door. En daarom: Hosanna voor de koning! Tegelijk weten we dat er een weg van
lijden en sterven voor hem ligt. Enkele dagen later roepen de omstanders: Kruisig hem!

We vieren deze Palmzondag net als voorgaande jaren met de Mee-Praters van
Anfieldroad en met de H.J. Smitband. En ds. Margrietha, onze pastor voor de deze
doelgroep, gaat voor. Een dienst die dus afgestemd is op mensen met een verstandelijke
beperking, en die onze onderlinge band als kinderen van God voelbaar en zichtbaar
maakt. Ben jij er ook?!

Omuwille van het vervoer (veel mensen van de doelgroep moeten met auto’s worden
gehaald en gebracht) begint deze dienst een uur later: 11:00 uur!

Collectedoel van deze zondag:

We collecteren voor het werk van de Classicale Commissie Pastorale Zorg Verstandelijk
Gehandicapten en voor de H.J. Smitband.

Er zit (weer meer) muziek in Kerk de Bron

Zaterdag 23 maart a.s. om 20.00u een gratis concert in de Bron! Het VS Choral koor komt
een concert verzorgen in onze prachtige kerk.

Op het programma onder andere en in willekeurige volgorde: Beatus Vir, Motetten van
Bruckner, Delen uit Karl Jenkins Miserere, een aantal populaire Engelse Chorals voor
Pasen, en de Magnificat Durante van Pergolesi. Wij verwelkomen u graag op 23 maart;
kerk open om 19.30 uur.

De Goede Week

Deze laatste week voor Pasen staat in het teken van Jezus’ laatste dagen. Alles waar wij
aan kunnen lijden in het leven, komt als het ware samen in deze laatste gebeurtenissen:
angst, eenzaambheid, verraad, pijn, verdriet, stervensnood. In Jezus zien we iemand die
door al deze duisternis heen een weg vindt naar het licht, naar Pasen. In onze vieringen



proberen we hem te volgen en moed te vinden voor onszelf en voor onze wereld.
Hopelijk lukt het je om erbij te zijn!

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur - Avondmaalsviering
Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur
Stille Zaterdag 30 maart 21.00 uur - Paaswake

1e Paasdag 31 maart 9.00 uur Paasontbijt, 10.30 uur Paasviering

Vasten met de Bron!

De chocoladereep of de lege hand? Misschien herinnert u zich dit voorbeeld nog van een
aantal weken geleden. Vasten betekent dat we onze handen, agenda en onszelf
leegmaken, zodat er meer ruimte komt voor God. Want de vervulling die God geeft, is
meer waard dan wat deze wereld ook te bieden heeft. Op woensdag 27 maart nodigen
we U en jou uit om een dag mee te vasten. Je kunt ervoor kiezen een maaltijd over te
slaan of iets anders te laten, om ruimte te maken voor God. Om 20.00u gaan we dan
gezamenlijk in gebed, delen we onze ervaringen en bemoedigen we elkaar. Daar ben je
welkom, of je mee vast of niet. Deze avond wordt georganiseerd door Popko van
Meekeren en René Visser. Heb je een vraag, mail

naar buurtdominee@kerkdebron.org. Woensdag 27 maart, 20.00u, in de ruimte boven
de keuken (1everdieping)

Paasontbijt in de Bron

Op 31 maart vieren we Pasen. Dit jaar willen we dat ook vieren met paasontbijt
voorafgaand aan de dienst. De dienst zal een half uurtje later beginnen(10.30 uur) zodat
we tijd hebben om samen te eten. Wij zorgen voor paasbrood, eieren en koffie en

thee. Wat mooi zou zijn is als iedereen die komt wat meeneemt voor op de ontbijttafel.
Denk aan bruinbrood/witbrood, jam, kaas croissantjes, taart of wat fruit. Neem mee wat
je kunt missen. Het hoeven geen grote hoeveelheden zijn en als je niks hebt is dat ook
geen probleem. Geef je op bij Harda voér 29

maart: Hardavanwageningen@gmail.com 0620176773

Zondag 31 maart: ontbijt 9.15-10.15, paasdienst 10.30

Namens de kerkenraad,

Ds. Gerbrand Molenaar
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