
Orde van Dienst – Palmzondag 24 maart 2024  
 

PROTESTANTSE GEMEENTE  

AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER  

 

Voorganger:   ds. Margrietha Reinders  

Met medewerking van: de Mee-Praters 

Muzikale begeleiding: H.J. Smitband 

Ouderling van dienst:  Nel Westra-Spijker 

Koster, Beeld & Geluid:  Paul Klijn en Michael Mambote 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aansteken van de Paaskaars - door Arthur, Norris en Dionne  

 

Het licht van de Paaskaars          

is een teken            

dat Jezus het licht van de wereld is.         

Zijn liefde en trouw           

schijnt voor ons            

hier in de kerk           

en voor alle mensen op deze wereld.       
 

Wij zingen: Dit is de dag 

 

 Dit is de dag / dit is de dag 

 Die de Heer ons geeft / die de Heer ons geeft . 

 Wees daarom blij / wees daarom blij 

En zingt verheugd / en zingt verheugd. 

 Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

 Wees daarom blij en zing verheugd. 

 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft. 
 

Stilte - Bemoediging en groet  

 

Wij zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen  

 

Dank U voor deze nieuwe morgen 

Dank u voor elke nieuwe dag. 

Dank u dat ik met al mijn zorgen 

Bij U komen mag. 

 

 Dank U dat alle vogels zingen, 

 Dank U voor elke bloem in bloei. 

 Dank U voor zoveel goede dingen, 

 Dank U dat ik groei. 

 

Dank U voor steun in moeilijkheden, 

Altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden 

Die ik tegenkom. 
 

 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam Watergraafsmeer

 



Gebed voor de nood van de wereld  (door Frans en Margrietha)  

 

 Trouwe God,  

 bij U mogen wij komen met onze zorgen en vragen  

 en met alle nood die er in de wereld is: 

 soms heel ver weg,  

maar ook vaak heel dicht bij huis. 
 Heer ontferm U!   

 

 Trouwe God, 

 ook vanmorgen,  

terwijl wij hier bidden en zingen 

 zijn er plekken op de wereld  

 waar het oorlog is, in Oekraine en Gaza.  

 de kinderen zijn bang 

de huizen zijn kapot 

ze moeten wonen in schuilkelders en op de puinhopen. 
 Heer ontferm U!   

 

Trouwe God,  

 vandaag bidden wij voor mensen  

 die moeten vluchten 

en zich onzeker voelen over hun toekomst in een vreemd land, 

bang zijn omdat zij de taal niet spreken 

omdat zij er anders uitzien 
 Heer ontferm U!   

 

 Trouwe God, 

 wij bidden ook voor onszelf 

 vergeef ons als wij iets niet goed doen  

troost  bij ons als wij verdriet hebben 

 help ons als wij het moeilijk hebben 

 blijf bij ons als wij ons alleen voelen 
 Heer ontferm U!  

 Amen   

 

Frans en Louise zingen een lied 

 

We zingen: Grote God, wij loven U 

 

1. Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

En bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid 

 

3. Heer, ontferm U over ons, 

Open Uwe Vader armen, 

Stort Uw zegen over ons, 

Neem ons op in Uw erbarmen! 

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 

Laat ons niet verloren gaan! 

 



 

Gebed bij het lezen van de Bijbel 

 

Verhaal: Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam  

 
We luisteren naar het liedje: ‘En toch is Hij koning’  

https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w 
 

Kinderen mogen naar hun eigen dienst 

 

Schriftlezing: Johannes 12:12-19 
12De volgende dag was er al een grote 

menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen 

ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 
13haalden ze palmtakken en liepen ze de 

stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: 

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de 

naam van de Heer, de koning van Israël.’ 
14Jezus zag een ezel staan en ging erop 

zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, 

en Hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, 

maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over 

Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij 

waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren 

van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte Hem tegemoet; 

ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19En de farizeeën zeiden tegen 

elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt 

achter Hem aan.’ 
  

Uitleg en verkondiging 

 

Wij zingen: Eens als de bazuinen klinken – lied 769: 1, 3, 5 

 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

3.  Roep de doden tot getuigen 

dat Gij van oudsher regeert, 

roep hen die men dwong te zwijgen, 

die de wereld heeft geweerd, 

richt omhoog wat wist te buigen, 

kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

 

5. Mensen, komt uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 

nieuw wordt alle creatuur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w


 

De kinderen komen terug - optocht door de kerk met palmpasenstokken 
 

Wij zingen: Dans en zing: Hosanna voor de koning - lied 555 

 

Refrein: 

Dans en zing: Hosanna voor de koning 

Dans en zing: Hosanna voor de Heer! 

 

1. Op een ezel komt Hij aan 

om naar Jeruzalem te gaan. 

Refrein 

 

2. Zwaai de takken heen en weer:  

Zegen en vrede voor de Heer! 

Refrein 
 

 

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader - 

Zegening van de buxustakjes 

 

Zingen: Abba Vader, U alleen – lied 886 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn. 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen.
 

Inzameling van de gaven – zie nieuwsbrief 

 

Wij zingen: U zij de glorie – lied 634  

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Heenzending en zegen 

 

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk 

 



Nieuwbrief 

 
Collectedoel:  

We collecteren vandaag voor het werk van de Classicale Commissie Pastorale 

Zorg Verstandelijk Gehandicapten en voor de H.J. Smitband. 

 
De Goede Week 

Deze laatste week voor Pasen staat in het teken van Jezus’ laatste dagen. Alles 

waar wij aan kunnen lijden in het leven, komt als het ware samen in deze laatste 

gebeurtenissen: angst, eenzaamheid, verraad, pijn, verdriet, stervensnood. In 

Jezus zien we iemand die door al deze duisternis heen een weg vindt naar het 

licht, naar Pasen. In onze vieringen proberen we hem te volgen en moed te 

vinden voor onszelf en voor onze wereld. Hopelijk lukt het je om erbij te zijn! 

 

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur - Avondmaalsviering 

Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur  

Stille Zaterdag 30 maart 21.00 uur - Paaswake 

1e Paasdag 31 maart 9.00 uur Paasontbijt, 10.30 uur Paasviering 

 
Vasten met de Bron! 

De chocoladereep of de lege hand? Misschien herinnert u zich dit voorbeeld nog 

van een aantal weken geleden. Vasten betekent dat we onze handen, agenda en 

onszelf leegmaken, zodat er meer ruimte komt voor God. Want de vervulling die 

God geeft, is meer waard dan wat deze wereld ook te bieden heeft. Op woensdag 

27 maart nodigen we u en jou uit om een dag mee te vasten. Je kunt ervoor kiezen 

een maaltijd over te slaan of iets anders te laten, om ruimte te maken voor God. 

Om 20.00u gaan we dan gezamenlijk in gebed, delen we onze ervaringen en 

bemoedigen we elkaar. Daar ben je welkom, of je mee vast of niet. Deze avond 

wordt georganiseerd door Popko van Meekeren en René Visser. Heb je een 
vraag, mail naar buurtdominee@kerkdebron.org. Woensdag 27 maart, 20.00u, 

in de ruimte boven de keuken (1everdieping)  

 
Paasontbijt in de Bron 

Op 31 maart vieren we Pasen. Dit jaar willen we dat ook vieren met paasontbijt 

voorafgaand aan de dienst. De dienst zal een half uurtje later beginnen(10.30 uur) 

zodat we tijd hebben om samen te eten. Wij zorgen voor paasbrood, eieren en 

koffie en thee. Wat mooi zou zijn is als iedereen die komt wat meeneemt voor op 

de ontbijttafel. Denk aan bruinbrood/witbrood, jam, kaas croissantjes, taart of wat 

fruit. Neem mee wat je kunt missen. Het hoeven geen grote hoeveelheden zijn en 

als je niks hebt is dat ook geen probleem. Geef je op bij Harda vóór 29 

maart: Hardavanwageningen@gmail.com 0620176773  
Zondag 31 maart: ontbijt 9.15-10.15, paasdienst 10.30 

 
Contact gegevens 

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org 

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org 

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org 

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer 

Kerkgebouw De Bron 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED Amsterdam 

info@kerkdebron.org 

020-665 55 32  

mailto:buurtdominee@kerkdebron.org
mailto:Hardavanwageningen@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie 

een fijne zondag 

een gezegende Stille Week 

en een vrolijk Paasfeest! 


