
Orde van Dienst – Zondag 17 maart 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSMEER  
 
Voorganger:   Rene Visser, buurtdominee 
Ouderling van dienst:  Vincent Lageweg 
Muziekteam Stijn en Rosalien Overeem 
Koster, Beeld & Geluid:  Wim Knabe, Cor Braam 
Thema:    De echte verlosser!   
 
 
Welkom, bemoediging en groet 
 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Heer ik prijs uw naam,  
uw mooie naam,  
de naam van Jezus 
Niemand is als U,  
zo wonderschoon,  
Uw naam is Jezus 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Genade zo oneindig groot (Amazing grace) 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
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En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 
Waardig is het Lam, dank U voor het kruis Heer 
 
Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld mijn pijn; 
nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon. 
 
Dank U voor offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 
 
Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegeavierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
 
Hoog verheven Heer 
Jezus, zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam 
Waardig is het Lam 
 
Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld mijn pijn; 
nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon. 
 
Dank U voor offer; 
vastgenageld aan het kruis . 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 
 



Refrein 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Jesaja 53: 1-7 
1  Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een scheut uit dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3  Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg 
en door ons werd verguisd en geminacht. 
4  Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
5   Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
De straf die hij onderging bracht ons vrede, 
zijn striemen gaven ons genezing. 
6  Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 
7  Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 
 
Mattheüs 8: 14-17 
14  Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens 
schoonmoeder met koorts in bed liggen. 15 Hij raakte haar hand aan en de koorts 
verliet haar. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen. 16 Bij het vallen van de 
avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel woord dreef Hij de 
geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij. 17  Zo moest in vervulling gaan wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze 
kwalen op zich heeft genomen.’ 
 
Psalm 139: 1, 2 
 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 



Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Preek 
 
Luisterlied Man van smarten (sela) 
Man van smarten, man van lijden, 
werd gemeden, werd veracht. 
Onopvallend, zonder schoonheid, 
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last. 
  
Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat. 
Lam dat naar de slacht wordt geleid. 
Door een onrechtvaardig vonnis, 
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 
 
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede. 
Gebroken en doorboord om onze zonden. 
  
Door zijn striemen werden wij genezen. 
Door een onrechtvaardig vonnis, 
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 
 
Gebed & Voorbede 
 
Collecte 
 
Jezus leven van ons leven: 1, 6 
 
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 



ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
 
Zegen 
 
 

Je bent van harte uitgenodigd voor koffie, thee en iets lekkers na de dienst 

Heeft u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de 
voorganger of de ouderling van dienst aan. Daarnaast zal er een gebedsteam 
beschikbaar zijn na de dienst.  

Contact gegevens  

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org Ds. Rene Visser: 
buurtdominee@kerkdebron.org Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org  
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1097 ED Amsterdam  

info@kerkdebron.org 020-665 55 32  

 
  



Collectedoel van deze zondag:  
1e collecte het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. 
Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron 
2e collecte SurinameKalender 
In de vorige aflevering van Meerzicht heb ik een overzicht gegeven van de 
projecten die wij in 2023 hebben ondersteund, onder andere door middel van 
bijdragen van gemeenteleden van De Bron. In 2024 zijn een aantal aanvragen 
ingediend. Drie daarvan hebben wij onlangs goedgekeurd.  
Rupsje Nooitgenoeg. Bijdrage aan Pedagogisch Instituut Nickerie in het kader 
van Boeken-Voorleesproject Rupsje Nooitgenoeg. Het doel is een 
voorleesbevorderingsprogramma voor de Opleiding leerkrachten, studenten en 
stagiaires onderbouw basisscholen. 
Hydrofoor Rankinschool. Voor de aanschaf van een hydrofoor wordt aan de 
Rankinschool een bijdrage verstrekt. Al lange tijd is er een probleem met de 
watervoorziening aan de school. Door plaatsen van een hydrofoor kan dit worden 
opgelost. De school heeft door middel van acties zelf ook een bijdrage bij elkaar 
gespaard. 
Schoolbenodigdheden. De meeste basisscholen in Suriname hebben een tekort 
aan pennen, schriften en tekenpapier. Vanuit de acht scholen in Zuid Suriname is 
hiervoor een verzoek gekomen. Het betreft onder andere de dorpen Palumeu, 
Kwamalasamoetoe en Apetina. Door de SuinameKalender wordt in Suriname het 
benodigde materiaal aangeschaft en wordt ook het transport geregeld. 
Voor meer informatie over de SurinameKalender: zie www.surinamekalender.nl. 
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar 
dickspijker@xs4all.nl.Met hartelijke groeten, Namens Stichting Suriname 
Jaarkalender, Dick Spijker 
NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. 
Surinamekalender 
 
Paasontbijt in de Bron 
Op 31 maart vieren we Pasen. Dit jaar willen we dat ook vieren met paasontbijt 
voorafgaand aan de dienst. De dienst zal een half uurtje later beginnen(10.30 uur) 
zodat we tijd hebben om samen te eten. Wij zorgen voor paasbrood, eieren en 
koffie en thee.  
Wat mooi zou zijn is als iedereen die komt wat meeneemt voor op de ontbijttafel. 
Denk aan bruinbrood/witbrood, jam, kaas croissantjes, taart of wat fruit. Neem 
mee wat je kunt missen. Het hoeven geen grote hoeveelheden zijn en als je niks 
hebt is dat ook geen probleem. Geef je op bij Harda vóór 29 maart, 
Hardavanwageningen@gmail.com, 0620176773 
Zondag 31 maart: ontbijt 9.15-10.15, paasdienst 10.30 
 
Er zit weer muziek in de Bron! Zaterdag 23 maart 
Gratis concert door The Village Singers op zaterdag 23 maart om 20.00u in de 
Bron! Amsterdam. Dit gemengde koor uit de omgeving van Chippenham, VK, 
actief sinds 2011, brengt een programma met onder meer Beatus Vir, Motetten 
van Bruckner, delen uit Karl Jenkins' Miserere, populaire Engelse Chorals voor 
Pasen, en Pergolesi's Magnificat Durante. Hun optredens, van lokale kerken tot 
Carnegie Hall en het Requiem van Fauré in Parijs, getuigen van hun liefde voor 
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muziek en plezier, verenigd door gedeelde ervaringen.Dit jaar is de keuze 
gevallen op Amsterdam en wordt u dit gratis concert aangeboden. 
U kunt genieten van onder andere en in willekeurige volgorde: 
Beatus Vir, Motetten van Bruckner, Delen uit Karl Jenkins Miserere, een aantal 
populaire Engelse Chorals voor Pasen, en de Magnificat Durante van Pergolesi. 
Zaterdag 23 maart, start om 20.00u (deuren open om 19.30) Kerk de Bron 
 
 

 

 


