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Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  

 
Adres Kerk De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
020-665 55 32  (kantooruren) 
E-mail info@kerkdebron.org 
Internet: www.kerkdebron.org 

Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL78INGB00004612 09 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL10INGB0004622084 
 
Stichting Betondorp Bloeit 
IBAN NL39 trio 0320258513 t.g.v. 
Betondorp Bloeit 
  

      Predikanten 
 
Ds. Gerbrand Molenaar  
gemeente predikant 
tel. 06 13831450 
molenaargt@gmail.com 
dominee@kerkdebron.org  
 
 

 
Ds. René Visser  
Buurtdominee 
tel. 06 53489239 
hnrvisser@gmail.com 
buurtdominee@kerkdebron.org  
 
 
Ds. Margrietha Reinders  
kerngemeente  Betondorp Bloeit 
tel. 06 10421819 
margriethareinders@gmail.com  

Jeugdwerker: 
Dominique Massyn                      

massyndominique55@gmail.com  

             Meer-Zicht  
       Is het blad van de 
       Protestantse Gemeente 
       Amsterdam-Watergraafsmeer. 

 
        Het is een platform voor berichten, 
        meningen en achtergronden. 
        Meer-Zicht wordt verzonden aan 
        gemeenteleden  
 
        De redactie behoudt zich het recht 
        Voor ingezonden artikelen te 
        Wijzigen, in te korten of in het 
        geheel niet te plaatsen. 

 
           Redactie: Wim Knabe 
   Kopij: meerzicht@kerkdebron.org   

                                                               

Meerzicht 
Wordt in digitale vorm gepubliceerd op 
              www.kerkdebron.org 
 
       Ledenadministratie 
      Ans van Raalte-Deschan 
      ledenadministratie@kerkdebron.org 

 

Kerkenraad 
Contact opnemen met de scriba, 
kerkenraad@kerkdebron.org  
 
Beheerder Chris van der Veer 

beheerder@kerkdebron.org 
tel.0625055481 
Aanwezig : maandag, woensdag, vrijdag 

Let op nieuw emailadres 

De Diaconie   

diaconie@kerkdebron.org  

En Hij...zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. 

Openbaring21:5a 

mrt-apr 2024 



4 

 
mrt-apr 2024 

Van de kerkrentmeesters,  

 

Net als afgelopen jaar staat februari in het teken van de financiën van de kerk. We collec-
teren voor de kerk, en aan alle gemeenteleden wordt gevraagd om na te denken over de 
financiële bijdrage voor dit jaar. Onze kerk is een prachtige gemeenschap, die zondag aan 
zondag, en maandag op maandag, en op tal van andere momenten bijeenkomt, met el-
kaar meeleeft, met elkaar handen en voeten probeert te geven aan het leven in navolging 
van onze Heer Jezus Christus en het Koninkrijk dat komt. Zo mogen we met elkaar crea-
tief bezig zijn, tot zegen voor elkaar, voor de Watergraafsmeer, en voor alle plaatsen waar 
we geroepen zijn. Maar het instant houden van de gemeenschap kost veel inzet en finan-
ciële middelen: voor de predikanten in dienst, voor het tienerwerk, voor het beheer en 
onderhoud van het kerkgebouw. Een kerk vraagt geen lidmaatschapsbijdrage, maar is vol-
ledig afhankelijk van de gaven van leden en belangstellenden. Vandaar deze oproep aan 
het begin van het jaar: wat kunt u dit jaar voor de kerk missen?  

Nu kan het natuurlijk lastig zijn te bepalen wat u wilt en kunt geven. Sommige kerken 
hanteren wel richtlijnen (variërend van 2% van het inkomen tot zelfs wel 10%). Hieronder 
delen we een staatje met richtlijnen die in een aantal protestantse gemeenten gehan-
teerd worden. Het is slechts een handvat, willen we benadrukken. Bij geven gaat het er 
immers niet om ‘standaarden’ te volgen, maar om te geven met uw hart en te bedenken 
wat de kerk u werkelijk waard is.  

Het is geen verrassing dat we er als kerk financieel niet goed voor staan. Op de website 
van de kerk (www.kerkdebron.org)kunt u een ingekorte versie van onze begroting vinden. 
Daar ziet u dat we een tekort verwachten van bijna € 180.000,- voor komend jaar. Dit te-
kort moeten we binnen 5 jaar terugbrengen naar een gezondere balans. De kerkrent-
meesters doen er, samen met de financiële commissie, alles aan om meer subsidies aan 
te vragen (voor het onderhoud en verbouw van het kerkgebouw). Daarnaast denken we 
na over een systeem van donateurs: mensen uit de buurt die hart hebben voor het ge-
bouw, dan wel kerkgemeenschappen elders uit het land, die de missie van de bron willen 
ondersteunen. Maar zonder uw support lukt het niet. Ook wij moeten substantieel meer 
bijdragen om de kerkgemeenschap in de Watergraafsmeer toekomst te geven, om deze 
plek van stilte, verlangen, gemeenschap, vreugde – het hele gedeelde leven – te bewaren 
voor de toekomst.  

Heeft u nog niet opgegeven hoeveel u dit jaar zou willen delen van uw financiële midde-
len met de kerk? Ga dan naar de website van de kerk, of scan de onderstaande QR code, 
om uw opgave te delen met de kerkrentmeesters.  

 

Namens de kerkrentmeesters,  

Nel Westera 

Steven Groenendaal 

Hans Teerds 
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Kerkelijke bijdrage. Richtlijn naar inkomen:  

- € 1.600 p/mnd. > € 8 tot € 16 bijdrage p/mnd 
- € 2.000 p/mnd. > € 15 tot € 30 bijdrage p/mnd 
- € 3.000 p/mnd. > € 25 tot € 75 bijdrage p/mnd 
- € 4.000 p/mnd. > € 60 tot € 120 bijdrage p/mnd 
- € 5.000 p/mnd. > € 100 tot € 200 bijdrage p/mnd 

Uit de kerkenraad 

Kerst ligt nog maar net achter ons, of we leven alweer toe naar goede vrijdag en Pasen. 

Nu komt dat natuurlijk omdat Pasen dit jaar ook vroeg valt. Toch is het mooi hoe het ker-

kelijk jaar ook een zeker ritme geeft aan het leven: van advent tot veertigdagentijd, van de 

verwachting van het nieuwe en onverwachte, Jezus’ geboorte, naar de verwachting van 

vergeving, de belofte van vernieuwing, de heling van het gebrokene, de vervulling van de 

leegte in ons leven en cultuur, Jezus’ kruisdood en opstanding, en vandaar weer verder, 

naar de verwachting van het Koninkrijk dat zeker is en komen zal. Als kerkenraad wensen 

we u een verwachtingsvolle tijd toe. Elders in deze Meerzicht treft u de diensten aan die 

belegd worden in de aanloop naar Paasmorgen. Het zijn stuk voor stuk diensten die ver-

stilling, concentratie bieden, en helpen om stil te staan bij het leven, de dood, en de op-

standing van onze Heer. Kom, doe mee, en ervaar de vreugde van het gemeenschappelijk 

toeleven naar Pasen! 

Veel van het werk van de kerkenraad speelt zich achter de schermen af. Als kerkenraad 

zijn we verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de zondagse diensten, de doorde-

weekse activiteiten, de medewerkers van de kerk (predikanten, tienerwerkers, beheer-

ders), de commissies, enzovoort. Kerk-zijn is niet een zaak van de kerkenraad. De kerk vor-

men we samen, en daarom kunnen we als kerkenraad ook niet goed functioneren zonder 

uw inbreng! Mocht u vragen hebben over de kerk, suggesties, of anderszins iets wil be-

spreken, neem dan gerust contact op. Schiet iemand aan, of stuur een mail naar  

kerkenraad@kerkdebron.org. Maar als u liever belt, dat kan natuurlijk ook: bel mij berust 

op 06-13461961. 

Namens de kerkenraad, 

Hans Teerds  

mailto:kerkenraad@kerkdebron.org
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Woestijn 

Onlangs bracht ik 24 uur door in het Lioba Klooster te Egmond samen met collega-

predikanten en geestelijk verzorgers. Het thema van deze mini-retraite was ‘Theologie van 

Verlies en Verlangen’.  Onze bezinning spitste zich toe op de kerk, naar aanleiding van het 

boek van collega Aarnoud van der Deijl, die trouwens ook te gast was. In dat boek kijkt de-

ze dominee als zestiger terug op zijn loopbaan in de kerk. Hij geeft een opsomming van 

alle plannen en projecten die er in de afgelopen decennia waren om de kerk te redden. En 

ik realiseerde me hoe hard veel van mijn voorgangers hebben gewerkt om op allerlei ma-

nieren de kerk aantrekkelijk te maken en te houden voor de mensen van hun tijd. Er werd 

van alles uit de kast getrokken: nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe vormen, nieuwe 

liturgie, nieuwe manieren van communicatie, de kerk als een vitale gemeenschap, de kerk 

die maatschappelijk relevant is. Maar de treurige conclusie in het boek van ds. Van der 

Deijl luidt: Alle plannen en projecten hebben de kerk niet kunnen redden. De ontkerkelij-

king is onverbiddelijk doorgegaan. En alles wijst erop dat het nog niet klaar is. De kerk als 

instituut gaat voorbij, zo stelt hij.   

Die boodschap kwam wel bij mij binnen. Het voelde even als een stomp in mijn maag. Je 

hapt naar adem en bedenkt van alles om dit gevoel wat te verzachten. ‘Misschien zal het 

zo’n vaart toch niet lopen. Je moet geloof houden, er kunnen wonderen gebeuren. God 

laat ons niet vallen.’ Maar… waarom niet het probleem onder ogen komen? Waarom niet 

de pijn aankijken zonder meteen toe te geven aan al die impulsen van oplossing of vermij-

ding?     

We leven in de veertigdagentijd. Dat doet denken aan Jezus die zich veertig dagen terug-

trok in de woestijn. Niet om ergens voor weg te lopen, integendeel. Juist daar komt de cri-

sis en de pijn in alle hevigheid op hem af. Alsof het kwaad zelf, satan, hem op de korrel 

neemt. Veertig dagen om de pijn te verduren, en niks om je achter te verschuilen. Geen 

kerk, geen heiligdom. Enkel wildernis. Leegte.  Alleen. Daar voel je al de pijn van het kruis. 

Het is juist in deze confrontatie dat iets zichtbaar wordt van Gods ondoorgrondelijkheid. 

Het ware, het nieuwe, het goede dient zich aan in de weg van beproeving. Het is haast 

een wetmatigheid van het leven, en ook als kerk ontkomen we er niet aan.  Door op onze 

grenzen te botsen en de pijn te voelen, worden we wakker. Wakker voor dingen die we 

voorheen niet zagen. Wakker voor datgene wat geen mens kan/kon bevroeden. 

Het meest zorgelijke als het om de toekomst van de kerk gaat is niet zozeer of het door-

gaat. De eeuwen door gaat God zijn weg met deze wereld, en het verhaal van Christus zal 

altijd weer de kop opsteken, als een bloem uit het moeras van mislukking. Wat wel zorge-

lijk is: hoe gaan wij om met onze verliezen, ook met het verlies van de kerk? Loop je er 

voor weg? Steken we onze kop in het zand en gaan we blind door? Blijf je jezelf  
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overschreeuwen dat alles toch wel goed komt, als we maar dit of dat…? Blijf je je verschui-

len achter je geloof?  

De hele weg van Jezus in deze veertigdagentijd moedigt ons aan om niet weg te lopen van 

het kruis –symbool van verlies, mislukking, van schande en sterven -  maar om het op je te 

nemen. Niet als een heldendaad, maar als nederige oefening in vertrouwen, Godsvertrou-

wen. Dat dit de weg is die wij hebben te gaan, met alle onzekerheid van dien. En dat in de-

ze weg, op een dag, iets nieuws zal aanbreken. Een nieuw licht, een nieuwe morgen. Pa-

sen.   

Gerbrand Molenaar 

                                                                               -/- 

Bij de diensten 

Op zondag 3 maart zal de Heilige Doop worden bediend aan Joris Marinus Soff Jansen, 

zoon van Maaike en David, en aan Elisa Sofia Tol, dochter van Linda en Steven. Wat een 

mooi moment voor beide families om te ervaren dat hun kind zichtbaar opgenomen is in 

het grote verhaal van God, en verbonden is met de kerk van Christus. We bidden dat Joris 

en Elisa dit geschenk van de doop in de loop van hun leven zullen ontdekken. De ouders 

wensen wij veel liefde en wijsheid in de opvoeding van deze kinderen. (zie pagina  23) 

Op zondag 10 maart is de dienst afgestemd op studenten van NSA (Navigators Studenten-

vereniging Amsterdam). De vereniging viert in die week haar verjaardag (Dies Natalis) en 

op de zondag krijgt dat vorm door middel van een kerkdienst bij ons in De Bron. Studenten 

zullen zelf ook een bijdrage leveren aan de dienst. Het thema van de Dies-week is 

‘Uitzinnig!’ En daar zullen we in de kerkdienst ook bij aansluiten.  

Op zondag 24 maart is het Palmpasen. Deze dienst vieren we samen met mensen met een 

verstandelijke beperking. Onder andere de Mee-praters zullen erbij zijn, en ook de H.J. 

Smidband zal optreden. Dat belooft weer een feestelijke dienst te worden, waar Margriet-

ha en Gerbrand zullen voorgaan. Let wel op de gewijzigde aanvangstijd!! Deze dienst be-

gint om 11:00 uur 

In de Goede Week vieren we met heel de kerk de drie dagen voor Pasen: Op Witte Don-

derdag gaan we samen aan tafel, zoals Jezus deed met zijn vrienden op de avond voor zijn 

dood.  Op Goede Vrijdag staan we in stilte rondom het kruis en gedenken we Christus’ 

dood. Beide diensten beginnen om 19:30 uur. Op Stille Zaterdag is om 21:00 uur een Paas-

wake, waarin het wonder van dood naar leven wordt gevierd, gesymboliseerd in de doop; 

we gedenken dan ook onze doop.  



8 

 

Brood en Vis k ring 
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Een kwestie van perspectief 

Door buurtdominee René Visser 

 

Wat definieert De Bron als kerk? Is dat het opvallende kerkgebouw in Watergraafsmeer 
met die altijd onnauwkeurige klok? Of zijn het de diverse individuen die, ondanks verschil-
len, allemaal een thuis vinden in onze gemeente? Misschien zijn het de gevarieerde week-
activiteiten die hier plaatsvinden. Het antwoord hangt waarschijnlijk af van je ervaringen, 
stemming en perspectief. 

Je perspectief bepaalt wat je deelt. Na een in-
spirerende dienst deel je enthousiast je erva-
ring, terwijl moeilijke momenten je doen afvra-
gen hoe het verder moet. Daarom wil ik delen 
wat ik als buurtdominee zie in en rond De 
Bron. Hoewel bescheiden, is er reden tot en-
thousiasme. Kijk maar eens naar de getallen. 
In de afgelopen 3,5 jaar, hebben er ongeveer 
450 mensen meegedaan met activiteiten rond-
om kerst, de hightea en buurtactiviteiten. Van 
die groep is er met zo’n 150 mensen regelma-
tig contact. Sommigen doen mee aan een Alp-
ha cursus, anderen schuiven aan bij de Give & 
Getkast of komen af en toe langs voor een ge-
sprek.  

Maar er is alle reden om deze activiteiten te 
vieren! Want het betekent dat we groeien. We 
groeien in het zaaien, in het uitdelen, in de im-
pact die het evangelie maakt in de levens van 
mensen. En dan is er nog zoveel meer wat er gebeurt in de gemeente onder jong en oud 
en wat niet zichtbaar en meetbaar is. God is aan het werk in de Watergraafsmeer, en wij 
mogen daar onderdeel van zijn.  

Maar verhalen zeggen vaak meer dan getallen. Zondag vertelde ik het verhaal van me-
vrouw J. Ze was lid van de kerk, maar we kenden haar niet, dus ze stond op het lijstje om 
te bezoeken. Ik werd hartelijk ontvangen en ze deelde haar indrukwekkende levensver-
haal. Na het gesprek besloot ze mee te doen met de Alpha. Ze zat vol verhalen en vertelde 
honderduit, maar door de cursus heen, kreeg het gebed een grotere plaats in haar leven 
en begon geloof te groeien. Maar ze werd ook steeds zieker, en tegen het einde van de 
zomer was ze aan het einde van haar krachten. De laatste keer dat ik haar zag mocht ik 
met haar bidden en haar leven in de hand van God leggen. Dat voelde als net op tijd, 
want een aantal weken later kregen we de rouwkaart. Bij het afscheid gebeurde er iets 
bijzonders, Allerlei mensen kwamen naar mij toe en vroegen of ik van de  kerk was, waar 
ze zo graag kwam. Blijkbaar had zij haar vrienden en familie erover verteld en enthousiast 
gemaakt.  
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Rembrandt ~ De hemelvaart  

Uit de Passiecyclus ~ 1636   

 

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo 

mrt-apr 2024 

Het zijn juist deze verhalen die laten zien dat onze inzet in het koninkrijk van God nooit te-
vergeefs zijn. Dat er alle reden is om te danken voor al het goede dat er is. We kunnen het 
afkijken van de apostel Paulus, die in zijn brief aan de gemeente in Filippi schreef:  

 

Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik 
altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af 
tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal 
tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1:3–6. 

 

Dat was niet omdat er niets op de gemeente aan te merken was of omdat er geen zorgen 
waren. Maar wel omdat hij ervoor koos om zijn ogen door alles heen te richten op God. 
Nu we midden in de 40 dagen tijd zitten, is dat misschien wel een mooie aansporing. Om 
te ‘vasten’ van een blik op wat er tekortschiet, en te danken voor het goede dat er is, en 
met blijdschap te bidden voor alles wat God nog zal doen!  

Activiteiten in de komende periode 

Heb je een vraag of wil je met iets meedoen, stuur een bericht naar  

buurtdominee@kerkdebron.org  

 

Nieuwe alpha cursus  

Op dinsdag 5 maart start er een nieuwe Alpha cursus! Samen met een diverse groep deel-
nemers gaan we in op de kernvragen van het christelijk geloof. Wat is geloven? Hoe lees je 
de Bijbel? En wat is nu eigenlijk de betekenis van Pasen? In de afgelopen seizoenen heb-
ben we met de Alpha groepen hele mooie en leerzame bijeenkomsten gehad, waarin we 
samen met de deelnemers zijn gegroeid in geloof. Zou je zelf mee willen doen, of weet je 
nog iemand die meer van het geloof zou willen weten? Nodig ze uit voor de eerste 
(introductie)bijeenkomst. Zou u iedere dinsdagavond willen meebidden, dat het hele goe-
de en gezegende bijeenkomsten zullen zijn?  

Dinsdag 5 maart, 18.30-21.00 kerk de Bron, vervolgens iedere week (10x).  

Vasten in de vastentijd 

De 40-dagen tijd heet ook wel de vastentijd. Een tijd waarin we vooruitkijken (en leven) 
naar Pasen. Een mooie manier om daar mee bezig te zijn is om een vorm van vasten toe te 
passen in je leven. Dat kan op vele manieren. Je kunt periodes helemaal niet eten (zoals 
de vast vroeger vaak werd ingevuld) of juist een bepaald onderdeel van je voeding wegla-
ten. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om gedurende deze periode iets anders 
te laten: bijv. je telefoon minder of niet gebruiken of tijdelijk van social media afgaan. Iets 
wat je in je dagelijks leven vaak doet en wat je tijd kost. En als je het dan niet doet die tijd 
in deze periode gebruiken om je op God te richten, bijvoorbeeld door te bidden. Mis-
schien ben je er al mee begonnen, en anders moedigen we je graag aan om er alsnog mee 
te beginnen. In de lijdensweek op woensdagavond willen we een korte samenkomst orga-
niseren rondom het thema vasten.  

mailto:buurtdominee@kerkdebron.org
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.Daarin willen we God centraal stellen en ervaringen met elkaar delen. De precieze invulling 
volgt nog, wat ook geldt  

voor de andere avonden in de die week. Voor vragen kun je terecht bij René Visser of Pop-
ko van Meekeren. 

Mazzel op maandag 

We hebben nu twee keer Mazzel op Maandag ge-
had. Een nieuwe activiteit waar we samen met 
buurtbewoners verder ingaan op een relevant 
thema. Onder leiding van Elly van Wageningen 
zijn we aan de slag gegaan met talentfluisteren 
en respectvol omgaan met je kind. Met een 
mooie groep ouders van de basisscholen in de 
buurt en uit de kerk zijn we interactief aan de 
slag gegaan met opvoeding. En dat leidde tot 
mooie inzichten, want wat blijkt? Achter elk ge-
drag zit een behoefte, en ieder kind heeft talen-
ten. Als je die op het spoor komt, kan allerlei ge-
drag zomaar veranderen. Ook voor volwassenen 
was er nog genoeg te leren dus :). Op maandag 
15 april gaan we ermee verder. Dan staat het the-
ma ‘communicatie en grenzen’ centraal.  

Buurtdominee Rene Visser 

Gratis concert zaterdag 23 maart 2024    

Kerk de Bron aanvang 20.00 uur. 

 

VS Choral 
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Knipsels lokaal 
Bron DiemerNieuws 24 jan. 2024 

Lieve mensen, 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen 
en de fruitmand die ik tijdens mijn ziekte mocht 
ontvangen. 
Het heeft mij erg goed gedaan. Je weet, dat je 
niet alleen bent. Er wordt aan je gedacht en voor 
je gebeden. 
 
Lida Blaauw- de Groot. 

——————

Als je goed bent voor anderen,                          

doe je het meest goed aan jezelf 
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Vesper in de Vasten 
Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te 
houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus 
Christus. 

Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere geza-
menlijke maaltijd.  

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse 
karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.  

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zon-
dagse themavieringen over het lijden in de wereld. 

Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.  

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke 
soep en een broodje. 

Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject 
“Schoon water op West Timor”. 

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de 
mail jannekedebruin53@gmail.com 

Van harte welkom! 

De afgelopen jaren schreef ik een boekje over mijn vader. Hij 

was predikant van de Bron (Emmakerk) tussen 1964 en 

1975. 

Op zaterdag 2 maart, 16:00 uur, hoop ik het boekje te pre-

senteren in de kerkzaal. En daarna drinken we een glas in 

een van de ruimtes van het voormalige balkon. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze presentatie: hartelijk 

welkom. Als u het boekje wilt kopen, is dat ook leuk. €12,-  

gaat het kosten. 

Maarten van Tricht 

——————

Feestdagen vieren in                                                                  

verbondenheid; wat een feest 

mailto:jannekedebruin53@gmail.com
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(Wijzigingen voorbehouden)  

Rooster kerkdiensten  maart - april 2024 

mrt-apr 2024 

Zondag 3 maart Gerbrand Molenaar doopdienst 

zondag 10 maart Gerbrand Molenaar studentendienst 

zondag 17 maart René Visser  

zondag 24 maart 

AANVANG 11:00 UUR 

Margrietha Reinders  & 
Gerbrand Molenaar 

palmpasen icm Philadelphia 

donderdag 28 maart  19:30 u Gerbrand Molenaar witte donderdag   H.A. 

vrijdag 29 maart         19:30 u Gerbrand Molenaar goede vrijdag 

zaterdag 30 maart     21:00 u René Visser paaswake 

zondag 31 maart René Visser 1e paasdag 

   

zondag 7 april Gerbrand Molenaar  

zondag 14 april René Visser  

zondag 21 april Gerbrand Molenaar  

zondag 28 april Gerbrand Molenaar  

Die Weisse Roze 

Onder deze naam verspreidden de leden van een geweldloze verzetsgroep in München vlugschriften te-

gen Hitler en de nazi’s. Het was 1943, kort na de nederlaag bij Stalingrad, waarbij de Duitsers 330.00 

man troepen verloren. De studenten en hun professor beriepen zich tijdens hun actie op het Christen-

dom en de beschaving van Goethe en Schiller. Hun pamfletten waren een tegenwicht tegen de joden-

haat om hen heen. 

Sophie Scholl was pas een en twintig jaar toen de (nazi)conciërge van de Universiteit haar een bundel 

vlugschriften de trap zag afgooien. De hele groep van zes leden werd ingerekend en – na een proces-- 

door een scheldende en schreeuwende rechter ter dood veroordeeld. 

 

Gedurende de maand mei organiseert het Vredesmuseum een tentoonstelling over deze dappere groep 

in de kerk De Bron. Tot woensdag 29 mei. Er ligt een Nederlandse vertaling bij gereed. 

Opening van de tentoonstelling: Op vrijdag 3 mei, 16.30 uur door Dr. Leo van Bergen, medisch historicus.  

Adres: Kerk de Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam  

Open tijdens de diensten en op maandag/ woensdag/ vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.  

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ’s middags toezicht willen houden. Wilt u daarvoor svp contact op-

nemen met de beheerder van de Bron, Chris van der Veer 06-250 554 81 of met Hein van der Kroon 

020 / 66 55 333?    
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Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag  25 juni 2022 

Bericht vanuit de Diaconie 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL10INGB0004622084 

mrt-apr 2024 

Februari Februari staat in het teken van Actie Kerkblans 

3 maart Sany Babies Home - Uganda 

10 maart KIA - 40 dagentijd - Indonesië - sterke vrouwen in de kerk 

17 maart Stichting Surinamekalender 

24 maart Betondorp Bloeit 

31 maart KIA - Paascollecte - Colombia - kansarme jongeren 

7 april Flame Foundation 

14 april KIA - zending - Rwanda - kerk als plek van hoop 

21 april Give en Get project 

28 april Stap Verder Amsterdam Z.O. 

5 mei Oudezijds 100 

Diaconale collectes 2024 

Verantwoording Diaconale collectes 2023 / 2024 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

17 december Classicale Commissie Pastorale Zorg 
Gehandicapten 

477,95 

24/25 december KIA – kinderen in de Knel 913,05 

31 december Stichting Surinamekalender 121,70 

7 januari Barthimeus Sonnenheerdt 206,85 

14 januari Give en Get project 170,10 

21 januari Stichting Raad van Kerken 466,65 

28 januari Wereld Lepradag 113,60 

Februari Actie Kerkbalans 2024  1760  
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Give&Get 

 Wees de reden dat iemand glimlacht vandaag 

De wereld groeit als we delen 

 

Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Di-

aconie onder vermelding van ‘Give & Get’. IBAN NL10INGB0004622084 

Lieve mensen van De Bron, 
 
Sinds een aantal maanden zamelen we elke 2e zondag van de maand in voor de Give en 
Get. Daar komen wekelijks meer dan tien mensen, die allemaal 4 a 5 producten meekrij-
gen. U begrijpt dat de kast dan snel leeg is. Mocht de kast zo leeg zijn, dan vullen we van-
uit de Diaconie altijd aan.  
 
Gelukkig zijn er ook mensen die elke week wat meenemen! Zo wordt de kast week voor 
week weer bijgevuld. We willen iedereen die geregeld wat meeneemt daar enorm voor 
bedanken! 
 
Ondertussen gaan we gewoon door met inzamelen. Op het hoogtepunt zamelden we 2 
volle kratten per maand in. Inmiddels zijn we terug naar 1 krat per maand. Laten we daar 
met zijn alle weer 2 volle van maken! We hopen dat u daar iets aan bijdraagt. Zo maken 
vele handen licht werk. 
 
                                               
 
                                                         
 
                                  
 
 
                             
 
                       Met een hartelijke groet namens de Diaconie en het Missionaire Team 

mrt-apr 2024 
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Brood & Vis kring 

mrt-apr 2024 

Brood en vis is de tweede zaterdag van de maand 

De Brood & viskring gaat weer naar buiten…. 
 Afgelopen maanden zijn we vooral binnen in de kerk bezig geweest met brood & vis 
klussen (10:00). Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen keer wielen onder de kerktafels 
gemonteerd. Daardoor loopt het nu op rolletjes bij het klaarzetten van het meubilair 
voor de verschillende kerkactiviteiten (blijde zondagskosters en beheerders). In novem-
ber maakten we met 15 kinderen (en hun ouders) uit de buurt lampionnen voor Sint-
Maarten. René vertelde toen bij het ontbijt (9:15) tijdens de korte hagepreek wie Sint-
Maarten was en nodigden ons uit om warmte te delen met anderen net als hij. Die licht-
jes hebben ’s avonds gelijk ontstoken in de buurt. 
  
En nu kijken we er naar uit om ons hoofd buiten de kerk te steken en zonnestralen op te 
vangen tijdens de brood en vis kring op 16 maart (let op de kring is verschoven van 9 
naar 16 maart!). We kunnen dan de tuin bemesten met wormenthee uit ons wormenho-
tel. De narcissen van voorgaande jaren komen alweer uit….  
  
En op zaterdag 13 april openen we het moestuinbakken seizoen officieel. Zo fijn dat we 
ook tijdens de brood & vis altijd hulp krijgen op het kerkplein van de moestuinders uit 
de buurt! De samenstelling van de mensen die komen helpen op zaterdag is elke keer 
weer anders. Van harte uitgenodigd om mee te doen! Of kom aanwaaien voor 
een bakje koffie of thee (rond 11:15) op het kerkplein. 
                                                                                         
Vriendelijke groet, 
René, Paul, Mari en Mirjam v M 
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Op zaterdag 10 februari was een concert in de 

Bron om 17.00 uur. Van bovenstaande groep uit 

Bristol  Engeland (hier wat foto’s) 
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HEIN HEIJNEN 

mrt-apr 2024 

Cent 
Elke zondagmiddag maak ik een uitstapje naar mijn moeder. Ze is negentig plus en nog 
heel goed bij de tijd. Met haar zilverwitte lange haren en haar innemende bruine ogen lijkt 
ze wel een sprookjesfee. 
Lammerdina  is haar naam maar van jongs af aan wordt ze ‘Lammie’ genoemd.  Meestal 
neem ik mijn dochter Loesje mee bij dit bezoek. Grootmoeder is zeer op haar kleine har-
tendief gesteld. Samen drinken we thee en eten een  taartje.    
Op een dag zegt Loesje bij zo’n gelegenheid dat ze een super mooi toneelstuk heeft zien 
uitvoeren. Op Kerstavond in de kerk. Door kinderen uit haar basisschool. 
Nu gaat een emotionele snaar meetrillen bij mijn moeder. Levendig begint ze over een 
voorval uit haar kinderjaren te vertellen. Op zondag krijgt ze van haar vader één cent. Om 
in het zakje te doen in de kerk. Op een dag zijn haar ouders druk met haar kleine zusje in 
de weer. Ze  is ernstig ziek. Op eigen houtje mag Lammie naar de kerk. Ze krijgt wel een 
cent mee.  
Het is een schitterende lentedag. Ze besluit naar een snoepwinkeltje te gaan en koopt er 
voor één cent drop. Daarna gaat ze in het park zitten snoepen. Op een bankje In de zon. 
Deze ochtend laat ze de kerk links liggen.   
Destijds waren vrouwen uit een orde van religieuze zusters heer en meester op haar basis-
school. De gezichten door een witte boord omgeven, waren ze in een zwarte toga gehuld. 
Een soort Roomse boerka zonder haremmasker. Ze werkten ofwel in de verpleging ofwel 
in het onderwijs.  
Het hoofd van de school werd mère Mathilde genoemd. Haar knoet werd door alle kin-
deren gevreesd. Zelfs door sommige ouders.  
Wanneer Lammie die maandag op school komt, wordt ze bij mère Mathilde geroepen.  
Het schoolhoofd kijkt haar ernstig aan: ‘Lammerdina, wat deed je afgelopen zondag in de 
snoepwinkel? Zuster Clarissa zag je er stiekem binnengaan.’ 
Grootmoeder beeft bij de herinnering. ‘Ma mère, ik kocht er voor één cent drop.’ 
De non heeft een stem waarbij vergeleken azijn suikerwater is. Ze zegt: ‘Dat was natuurlijk 
je gift voor in de kerk.’  
Ja,’ zegt Lammie en begint te huilen. 
Het school hoofd en zij staan recht tegenover elkaar. Voor straf geeft de zuster haar een 
loei van een klap in haar gezicht.  Vervolgens vraagt ze met opgeheven hand:  ‘Wat zég je 
nu?’ 
Lammie herinnert zich wat haar klasgenootjes haar hebben verteld. Angstig snikt ze: 
‘Merci, m‘Toen ik die muilpeer kreeg,’  zegt grootmoeder nu, dacht ik: ‘als ik groot ben, ga 
ik nooit meer naar de kerk.’ a mère Mathilde.’ Ze mag weer naar haar klas terug. 
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Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Tel.     020.6184658 

mrt-apr 2024 

Na dit relaas zijn we een tijdje stil. Even weet ik niet wat ik zal zeggen.  
Met grote ogen heeft mijn dochtertje naar dit verhaal geluisterd. Nu vraagt ze: 
‘grootmoeder, is je zieke zusje helemaal genezen?’  
‘Goddank wel. Het was vreselijk op het randje.’ 
Opeens merkt Loesje op: ‘Grootmoeder, misschien speelde G*D toen wel verstoppertje 
met je.’ 
Blij verrast kijkt mijn moeder haar aan. ‘Je hebt helemaal gelijk, mijn lieve kind. Volgens de 
chassidische vertellingen klaagde de kleinzoon van rabbi Baruch eens dat zijn vriendje hem 
niet wilde zoeken. Bij het verstoppertje spelen. Toen zei  de wijze rabbi met tranen in de 
ogen: “Zo spreekt God ook: “Ik verstop me maar niemand wil me zoeken”.’  
www.heinheijnen.nl 

Beste gemeenteleden, 
Sinds vorig jaar juli woon ik met plezier in de voormalig zorgcentrum de Open Hof. Samen 
met nog 30 studenten doen we tot 1 april aan leegstandsbeheer en doen we 10 uren per 
maand vrijwilligerswerk in de buurt. Op die manier ben ik afgelopen maanden ook actief 
geweest bij de Bron, waar ik help bij de Alpha cursus en graag op zondag de eredienst be-
zoek. 
Misschien bent u mij wel eens tegen gekomen.  
Ik ben Hester de Graaf en 2e jaars geneeskunde student. In de maanden april, mei en juni 

zoek ik nog een woonplek/ inwoning / een kamer. Kunt u mij helpen aan een kamer voor 3 

maanden?' Ik ben op onderstaande nummer bereikbaar. 

Hartelijke groet, 
Hester de Graaf 
06-57787775 
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Ongemak 

 

Ofschoon wij al een jaar of zestig met grote regelmaat op de Veluwe verwijlen, een kilome-
ter of vijftien verwijderd van Apeldoorn, was het er nog nooit van gekomen om Paleis Het 
Loo te bezoeken. Daarom togen wij er op een mooie februari dag maar eens naartoe; ten-
slotte is het paleis onlangs geheel gerenoveerd en dat maakt nieuwsgierig. 

 

Via een megalomane, marmeren onderdoorgang en de koninklijke stallen, waar geen 
paard was te zien, bereikten wij het paleis zelf. Een ingewikkelde route –de centrale trap 
hebben we denk ik zes keer beklommen en afgedaald- voert de bezoeker van het ene ver-
trek naar het andere. Alles vol met oude meubelen en gebruiksvoorwerpen. Best aardig 
maar na een kamer of vier heb ik zoiets wel gezien.  

Het dakterras was ook open voor publiek. Je hebt daar een prachtig gezicht op de Versaille-
achtige tuinen en op de Kroondomeinen erachter. Daar werd en wordt gejaagd. Binnen 
hangen tenminste heel veel jachttrofeeën, zoals geweien, de kop van een everzwijn en een 
edelhert, en de slurf van een olifant. Die laatste is waarschijnlijk niet in de Veluwse bossen 
geschoten, of hij moet bij een reizend circus hebben gehoord. De kop van een wolf heb ik 
niet gezien, maar wolven waren ten tijde van William en Mary nog niet uitgeroeid dus die 
zullen toen ook wel eens een koninklijk schaap hebben opgepeuzeld. Of daar destijds ook 
zo’n heisa over werd gemaakt, is mij niet bekend. Nu wel, nu er in het hele land een stuk of 
veertig van die beesten rondlopen. Die eten wel eens een schaap op, maar vergeet niet dat 
wij mensen er veel meer nuttigen en dat het blauwtongvirus een ware slachting heeft aan-
gericht. Moeten we ook maar beter op onze schaapjes passen, in plaats van die achter een 
klein hekje te laten staan en zelf op de bank naar voetbal te kijken. 

‘Jongens, jongens, daar is toch dat liedje van?’ 

‘Liedje?’ 

‘Van die herdertjes!’ 

‘Inderdaad!’ 

‘De herdertjes lagen bij nà-hà-hachte 

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden getrouwe de wà-hà-hachte 

Zij hadden hun schaapjes geteld.’ 

Minstens tweeduizend jaar geleden wist men dus al hoe je schapen beschermt tegen wol-
ven en andere roofdieren. En de metafoor van de herder en zijn schapen kom je in de Bij-
bel om de haverklap tegen. Zeker in onze kringen en op de Veluwe zou men dat allemaal 
toch moeten weten. 

De Blik van Dick 
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Even tot hier, want ik dwaal af. In het paleis is ook een kapel. Ik ben geen kapelkenner, 
maar toch durf ik deze te bestempelen als bijzonder. De langgerekte vorm, eigenlijk is het 
een soort pijpenla, zal vaker voorkomen, maar merkwaardig vind ik dat de preekstoel in 
het midden van de ene lange zijde staat, en een soort loge met een troonachtige zetel daar 
recht tegenover aan de andere lange muur. Die zetel was ongetwijfeld bestemd voor de 
kasteelheer of –vrouw, maar staat door deze indeling slechts een paar meter van de preek-
stoel verwijderd.  

 

Dat is een oncomfortabele opstelling. Nekloge, zeiden we vroeger over de eerste rij van de 
bioscoop. Dat was dit, zo dicht bij de preekstoel, voor de Oranjes ook. Wat het natuurlijk 
dubbel zo erg maakte was het verschil in hoogte. Net alsof je door je baas/bazin eens ste-
vig wordt onderhouden over iets doms dat je hebt gedaan: jij op een stoel en hij/zij vlak 
voor je staand. Een beproefde opstelling voor zo’n slechtweergesprek. Zouden onze stad-
houders ook wel eens op die manier door de voorganger zijn onderhouden? Over de zo-
veelste belastingverhoging om een veldtocht te bekostigen? Over een voorgenomen 
machtshuwelijk? Of zouden de predikanten makke schapen zijn geweest die het woord tot 
een wolf richtten?  

 

Waar je ook niet aan moet denken zo vlak voor je snufferd, is een predikant die niet verder 
komt dan exegese, of een kwezel die alleen zoetsappige teksten weet te debiteren, of ie-
mand die spreekt met consumptie. Er is immers geen ontsnappen aan zo’n man. Je kunt 
niet even wegdommelen of een fluisterend gesprek met je buurman voeren. Toch al niet 
eenvoudig als je in je eentje achter zo’n hekwerk zit. 

 

Wij mogen ons gelukkig prijzen in de Bron. Niets van al dat ongemak. De predikant op een 
podiumpje van slechts twintig centimeter hoogte en op een veilige afstand. Voor ons ook 
geen loges, maar de ene keer de stoelen in ouderwetse rijen, de andere zondag in een hal-
ve cirkel rondom de Paaskaars. 
Ik moet toch eens uitzoeken waarom dat zo is. 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 
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Terug naar de Bron 6: concurrentie, de dood van Rienko Pieter Haan en de Rehobothkerk 

We wenden ons in deze voor Gereformeerde Watergraafsmeer treurige tijd even af van dit kerkgenootschap om even een 

blik te werpen op de activiteiten van de kerkelijke concurrentie: de katholieken. Daarnaast komt de vroege dood van de 

tweede predikant van de Watergraafsmeer aan de orde, de komst van de derde predikant en de start van de bouw van de 

Rehobothkerk. We beloven de volgende keer meer aandacht aan de Nederlands Hervormden te 

zullen besteden. 

Martelaren 

Op 21 februari 1901 meldt het Nieuws van de Dag dat de RK kiesvereniging van de Watergraaf-

smeer bekend heeft gemaakt een kerkje met pastorie en school te gaan stichten. Ook valt de 

spoedige benoemenis van een titularis spoedig te verwachten, aldus voorzitter Budde, een mede-

deling van lid Van Deudekom bevestigend. Dit blijkt de Haagse kapelaan J.F.M. Busch (Heilige Ja-

cobus) te zijn, daartoe aangewezen door de bisschop van Haarlem, Caspar Bottemanne. Tot op 

dat moment gaan de katholieken van de Watergraafsmeer naar Diemen, hoewel er ook wel zullen 

zijn die sinds 1882 naar de Bonifatiuskerk in de Oosterparkbuurt naar de mis zullen gaan. 

 

 Het zijn sombere tijden voor de Gereformeerden van de Watergraafsmeer, nu ds. Gezelle Meer-

burg vanwege aanhoudende lichaamszwakte op het punt staat met emeritaat te gaan en boven-

dien de aanhouding van ouderling A. Wijtman, initiator van 

de Gereformeerde kerkbouw in de Watergraafsmeer, landelijk nieuws is. Met de ka-

tholieken gaat het aanmerkelijk beter. Zij weten in het Linnaeuspark, juist achter de 

Linnaeusdwarsstraat, een stuk grond te bemachtigen, aldus een bericht in De Maas-

bode van 3 juni 1902. Het is de bedoeling dat het kerkje tegen de winter geopend zal 

worden. (Amsterdams) architect is Paul de Jongh, met medewerking van de Rotter-

damse architectr B.Th. Kraayvanger, en de bouw zelf wordt uitgevoerd door de be-

kende Amsterdamse aannemer Hillen & Roosen, voor een bedrag van f 13.390. .Als 

patroons worden de Martelaren van Gorkum gekozen. Ook alweer een pijnlijk geval 

voor de Gereformeerden, want deze dertien martelaren werden in 1572 als oorlogs-

daad juist door aanhangers van de Gereformeerde religie omgebracht. De kerk wordt 

opgetrokken uit drijfsteen en van binnen afgedekt met rietplanken, afgepleisterd en 

van binnen beschilderd met eenvoudige ornamentmotieven. De breedte van de kerk 

is 16 meter, de diepte 17.35 meter en de hoogte 10.25 meter. Er is een priesterkoor 

met een breedte van 8 meter en een diepte van 4,5 meter. De daken hebben rode 

pannen en de ramen licht getint kathedraalglas. Begin juli 1902 zijn de eerste  heipa-

len al geslagen. Eind oktober 1902 wordt kapelaan Busch definitief tot pastoor be-

noemd en wordt tevens officieel de parochie van de Watergraafsmeer opgericht. De 

kerk is af en zal in functie blijven tot de opening van de huidige Hofkerk in 1929. Uit 

De Tijd van 31 oktober 1902 nemen we het volgende verslag van de inwijding over. 

De nieuwe kerk te Watergraafsmeer 

Hedenmorgen woei uit de gevels van vele huizen in het Linnaeuspark, waar schier een geheel nieuwe stad verrezen is de 

nederlandsche driekleur, ten teeken van vreugde over de oprichting der parochie Watergraafsmeer en de inwijding der pas 

voltooide noodkerk. 

Na de plechtigheden der wijding te hebben verricht, droeg Mgr. A.G. Schweitzer, deken van Amsterdam, geassisteerd door 

de weleerw. heeren P.M.A. Donkers als diaken en A.J. Holiërhoek als subdiaken in het kerkle een plechtige Hoogmis op. Het 

altaar was smaakvol versierd met bloemen, varens en andere sierplanten. ’t Zangkoor kweet zich op verdienstelijke wijze van 

zijn taak. 
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Na afloop der H. Mis installeerde Mgr. Schweitzer den weleerw. heer F.J.M. Busch als pastoor der nieuwe parochie en hield 

hij tot de aanwezige geloovigen een korte toespraak. Hij wees op de gewichtige beteekenis van dezen dag en het groote 

geluk der parochianen, die thans in hun midden een, zij het dan ook bescheiden, bedetempeltje bezitten, waar God zetelt in 

zijn H. Liefdessacrament om hun gebeden te aanhooren en te verhooren, en waar zij dagelijks het H. Misoffer kunnen bijwo-

nen. Voorts spoorde de gewijde spreker de parochianen aan, hun nieuwen herder te beschouwen als van God gezonden en 

hem steeds trouw ter hulp te zijn. Met een gelukwensch aan den weleerw. heer Busch besloot Mgr. Schweitzer zijn toe-

spraak. Nadat de geloovigen gezamenlijk hun herder een schoon welkomstlied hadden toegezongen, was de plechtigheid 

afgeloopen. 

Dat wat betreft de Martelaren. Nu weer verder met de geschiedenis van De Bron. Het valt niet mee een nieuwe dominee te 

vinden, nu de kerkelijke gemeente zo slecht in het landelijk nieuws is geweest. De afscheidsdienst van Gezelle Meerburg op 

zondagavond 20 april 1902 wordt door een grote menigte bezoekers bijgewoond, van wie een aantal zich noodgedwongen 

zelfs op straat voor het kerkgebouw bevindt. 

Een vroege dood 

Na een aantal beroepingen en vele bedankjes neemt eind augustus 1902 uiteindelijk dominee Rienko Pieter Haan (30 mei 

1872, zoon van landbouwer Johannes Haan en Grietje Veldman) het beroep uit de Watergraafsmeer aan. Rienko Pieter 

Haan, geboren in Nieuw Scheemda, is dertig jaar oud wanneer hij in de Watergraafsmeer arriveert. Het is alweer de derde 

gemeente van de jonge predikant, die aan de Theologische School te Kampen stu-

deerde, sinds ca. 1897 in Tiel stond – waar hij met Cornelia Ada Tilanus trouwde - 

en vanaf 1899 in Hardinxveld-Giessendam. We weten weinig van het optreden van 

dominee Haan. Rienko Pieter de Haan overlijdt op 25 februari 1904 al op 31-jarige 

leeftijd, vermoedelijk bij zijn ouders thuis Scheemda. Zondag 14 februari van dat-

zelfde jaar had hij nog twee keer opgetreden voor de gemeente Watergraafsmeer. 

Een korte maar hevige ongesteldheid maakte een einde aan zijn leven. Hij stierf en 

werd begraven te Scheemda. Er zijn ons geen afbeeldingen van Rienko Pieter Haan 

bekend. Haan was naast predikant ook bestuurslid van de Christelijke School van de 

Watergraafsmeer. Ter herdenking van Rienko Pieter Haan, geestelijk dienaar van 

wat later De Bron zou gaan heten, nemen wij hier het verslag van de teraardebestelling van de jeugdige predikant over uit 

De Standaard van 3 maart 1904. 

Omtrent de teraardbestelling van Ds. R.P. Haan, in leven predikant der Geref. Kerk te Watergraafsmeer, schrijft men ons:  

Reeds vroegtijdig had zich Maandag j.l. een aanzienlijke schare verzameld op het 

kerkhof te Scheemda om getuige te zijn van de bijzetting in het familiegraf van het 

stoffelijk overschot van den ontslapen leeraard Ds. R.P. Haan. Ds. D. Vrieling, predi-

kant der Geref. Kerk te Scheemda, hield een indrukwekkende toespraak in het 

sterfhuis. Op het kerkhof werd gesproken achtereenvolgens door de heeren J. Al-

bersem afgevaardigde van de Geref. Kerk van Watergraafsmeer, die wees op het 

kortstondig maar niettemin zegenrijk verblijf in de kerk van Watergraafsmeer van 

Ds. Haan; daarna sprak Ds. K.J. Kapteyn, van Giessendam; Ds. T. Jongbloed, van 

Westerlee; Ds. P.A. Sietsema, van Schoonhoven; Ds. J.E. Reijenga, van Leerdam en 

Ds. J.C. Dagevos, van Zuid-Beijerland, terwijl ten slotte Ds. D. Vrieling, namens de 

familie van den overledene, hartelijk dank betuigde voor de troostrijke woorden die 

bij dit graf gesproken waren, en voor de innige deelneming die vooral de gade van 

de afgestorvene in dit droevig verlies had mogen ondervinden. Met het uitspreken 

van een gebed van Ds. Vrieling was deze droeve plechtigheid afgeloopen. 

Schouten en de Rehobothkerk 

Vanaf juni 1904 wordt weer beroepen. Het eerste drietal bestaat uit W. Breukelaar 

te Zaandam, J.L. Schouten te Hazerswoude en Dr. L.H. Wagenaar de Middelburg. Al op 27 juni 1904 wordt bekend dat Jo-

hannes Lambertus Schouten (Zwolle, 22-07-1872 – Amsterdam, 11-5-1940), met op dat moment standplaats Hazerswoude, 

het beroep zou hebben aangenomen. Dit bericht blijkt echter niet correct en het Gereformeerde dagblad de Standaard 

meldt op 29 juni 1904 nadrukkelijk dat Schouten het beroep nog NIET heeft aangenomen. Er zijn nog enige weken nodig 

om Schouten definitief over te halen. Half juli is er definitief groen licht en op 25 september 1904 doet Schouten zijn intre-

de in de gemeente, waar hij wordt bevestigd door niemand minder dan Prof. Dr. H. Bavinck. Uit de Standaard het volgende 

verslag. 

Men schrijft ons uit Watergraafsmeer: 
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Zondag voorm. werd Ds. J.L. Schouten, van Hazerswoude, in den Dienst des Woords alhier bevestigd door Prof. Dr. Bavinck 
naar aanleiding van Efeze 4:11-13. Na de bevestiging zong de gemeente den nieuwen leeraar de bekende zegenbede toe uit 
Ps. 134:3. Des avonds deed Ds. Schouten zijn intrede, daarbij sprekende over Exodus 3:14. In zijne toespraken dankte Ds. 
Schouten zijn leermeester, Prof. Bavinck, voor de bevestiging, alsmede de Professoren Geesink, Kuyper en Biesterveld voor de 
diensten, gedurende de vacature aan de Kerk van Watergraafsmeer bewezen, en sprak daarbij zijne beste wenschen uit voor 
hunne personen en werk. Ook tot het hoofd der Christelijke School en de mannen van “Nederland en Oranje” en 
“Patrimonium” werd een woord van liefde en sympathie gericht. Ds. Schouten eindigde zijne toespraak met hartelijke woor-
den te spreken tot Kerkeraad en gemeente. Zoowel de bevestiger als de bevestigde gedachten in hunne toespraken den vori-
gen leeraar, wijlen Ds. R.P. de Haan, die op 25 Febr. l.l. (juist 7 maanden geleden) door den Heere van zijn post werd afgeroe-
pen. 
 
Johannes Lambertus Schouten wordt in 1872 in Zwolle geboren 
en wordt in eerste instantie apothekersbediende in Rotterdam. 
Intussen voelt hij een steeds sterkere roeping om predikant te 
worden, waardoor hij uiteindelijk wordt overmeesterd. Na een 
studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen werd hij in 
1899 in zijn eerste gemeente, Hazerswoude, bevestigd. Ds. 
Schouten is ook betrokken bij de Gereformeerde zending en is 
een geliefd spreker op de Gereformeerde Zendingsdag.  
De Watergraafsmeer heeft weer een predikant. Dominee Schou-
ten zal met de kerkeraad verantwoordelijk zijn voor de bouw van 
een nieuwe kerk, de Rehobothkerk (afbeelding rechts), die in 
1908 tot stand zal komen, en zal pas in 1911 een beroep elders 
aannemen: in Arnhem. Nog later, in 1920, zal Schouten terugko-
men naar Amsterdam en daar een belangrijke rol in de Gerefor-
meerde Kerk vervullen. Maar daar horen we mogelijk later nog 
wel eens meer over. Het wordt nu dringend tijd eens wat aan-
dacht aan de Nederlands Hervormden in de Watergraafsmeer te 
gaan wijden. Want die zitten ook niet stil. 
 
Rogier Schravendeel 

 
Geboren 24 december 2023 

    Elisa Sofia Tol 

Dochter van Linda en Steven Tol 

De doop zal zijn zondag 3 maart 2024 

Kerk de Bron 

10.00 uur  
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Voor al onze zieken in de gemeente  

Yolande Roest, Mevr. S.H. Manuputy,  Marja van Gaalen,  

Ook voor hen die niet bij naam genoemd willen worden 

mrt-apr 2024 
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De Levensboot 

Wanneer het bootje op de golven deint:                                                                                       

niet wordt bedreigd door velerlei gevaren                                                                                    

van storm en noodweer op de wilde baren,                                                                                     

dan liggen plan en toekomst vastomlijnd. 

Maar als  de storm opsteekt –de golven hoog                                                                                           

het levensbootje dreigen te verslinden–                                                                                              

zal ik dan nog de veil’ge haven vinden?                                                                                             

Zie ‘k aan de hemel nog een regenboog? 

Toch mag ik -Goddank!- weten: Hij blijft trouw.                                                                                 

Zijn hand behoedt het schip, dat dreigt te zinken.                                                                           

En in de verte zie ‘k  de zon weer blinken: een gouden horizon, 

die zich ontvouwt. 

Van: Jelly Verwaal                                                      

Uit: Veelkleurigheid 


