27e jaargang nr.6
nov-dec 2023

Meer-Zicht

b

Blad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

De zomer voor'loij

Als de gouden kleuren stralen
in het bos en op de hei,
dan is de herfst toch echt gekomen
en de zomer is voorbij.

Het begint wat meer te waaien
en de eikels vallen neer,

‘t wordt al vroeg weer donker
ja typisch herfstig weer!

Maar als de vele groene blaadjes
veranderen in een rode gloed,
met gouden glas en diepe kleuren
is dit God Die dit alles doet!

Hij schenkt ons de seizoenen
de herfst hoort daar ook bij
en met een overdaad aan kleuren
maakt Hij ons dankbaar blij!

Van: Els Hengstman

Afzender: Kerk “de Bron”
Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2 1097 ED Amsterdam
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Eigcnwijs

Ben je anders dan een ander?
Ja, natuurlijk, Jij bent jij,
want je bent apart geschapen
uit een ander hoopje klei.

Kijk gerust eens in de spiegel
naar het kustwerk dat je bent
jouw gezicht, jouw lijf, jouw leden,
jouw karakter jouw talent.

Zie je wel, je bent een wonder
niets aan jou is saai en grijs
wees maar jij en blijf bijzonder
zing gewoon je eigen wijs
Van:Marjet de Jong

Het eerst volgende nummer zal verschijnen omstreeks half dec 2023
Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op vrijdag 15 december 2023

email: meerzicht@kerkdebron.org

Let op nieuw emailadres
2
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Einde van het kerkelijk jaar — gedenken van de overledenen

26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw ge-
denken we dan de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Een dienst
waarin ruimte is voor herinneringen, voor gedenken, voor verdriet, maar waarin we
ook troost zoeken in het Bijbelse verhaal dat God onze namen nooit vergeet. Want
ze staan geschreven in de palm van zijn hand en nooit zal iemand ze daaruit wis-
sen. Over de grens van dood en leven is er een verbondenheid die blijft. In die zin
valt er niet alleen te treuren, er is ook iets te vieren: het Leven dat eeuwig is. In dit
licht gedenken wij:

Aaltje Weiss-Evenboer overleden op 27 november 2022 98 jaar
Leendert Johannes Stasse overleden op 2 januari 2023 94 jaar
Tjeerd van Wieringen overleden op 5 maart 2023 86 jaar
Michel Adriaan Baard overleden op 18 maart 2023 56 jaar
Freek Degen overleden op 21 maart 2023 94 jaar
Catharina Maria Deschan overleden op 22 juli 2023 74 jaar

Trijntje Mentink-Horst overleden op 18 oktober 2023 97 jaar
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Advent

Op zondag 3 december begint een nieuw kerkelijk jaar: de periode van Advent. We
bereiden ons voor op het eerste grote feest in de kerk: kerstmis! Geen feest komt
zomaar uit de lucht vallen. Dat vraagt om voorbereiding, anders gaat de zin ervan
volledig langs je heen. Voor de kerk bestaat de voorbereiding op Kerst vooral uit
inkeer. Je onderzoekt je eigen hart, je schrikt van de wildgroei en beseft dat het an-
ders moet. En vanuit het donker groeit een diep verlangen naar licht, naar nieuw
leven, dat er een nieuw mens geboren wordt.

Tot Slot

Een gedicht van Willem Barnard, dat als lied 732 in ons Liedboek staat opgeno-
men:

VOOR DE TOEGEWIJDEN

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij u, Heer.

Vaders die ons leidden,

moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult gij ze vergaren,

schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Gerbrand Molenaar
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"Volg mij."

Twee jaar geleden nodigde een goede vriend me uit om samen met hem te gaan sporten.
Ergens was ik wel enthousiast; het leek me leuk en ik wilde fitter worden. Tegelijkertijd
was er ook een vleugje angst, want wat als ik het niet aankan? Dit is iets wat iedereen wel
herkent, want we kijken vaak met een mengeling van angst en verlangen naar nieuwe uit-
dagingen. We zijn bang voor het onbekende, maar verlangen naar ontdekkingen. Uitein-
delijk heb ik mijn angst overwonnen en ben ik meegegaan. Het bleek veel beter te gaan
dan ik had gedacht, en nu moedig ik anderen aan om mee te doen.

Dit deed me denken aan het volgen van Jezus. Wanneer Jezus mensen vraagt om Hem te
volgen, kan dat in het begin behoorlijk spannend zijn. Kunnen we Hem wel echt volgen?
Willen we dat eigenlijk wel? Dit geldt zeker voor mensen die nog niet veel met geloof heb-
ben. Jezus volgen voelt als een grote stap. Maar niet minder voor ons allen. Want op wel-
ke vlakken zou jij nog een stap achter Jezus aan kunnen zetten? Bijvoorbeeld door iets
voor Hem te doen, of juist iets anders los te laten? Dat kan best beangstigend zijn!

Tegelijkertijd voelen we verlangen. Want het is goed om dichtbij Jezus te zijn. Jezus zegt
zelf dat waar Hij is, de hemel opengaat (Johannes 1:52). Is dat niet wat we als kerk verlan-
gen? Dat we in de Bron gaan zien en ervaren dat God dichtbij is. En we staan niet alleen,
de Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die over hun angsten, twijfels en scepsis
heenstapten om Jezus te volgen. Het mooie is dat al deze verhalen zeer persoonlijk zijn,
iedere discipel heeft zijn eigen verhaal. Lees maar in Johannes 1 vanaf vers 35. Andreas en
Johannes werden door Johannes de Doper op het juiste pad gezet. Simon Petrus werd
door zijn broer naar Jezus geleid. Filippus werd door Jezus zelf benaderd, en Nathanaél
had twijfels maar erkende uiteindelijk dat Jezus de Zoon van God was. Dit zijn gewone
mensen die door God werden geroepen en Jezus volgden in hun leven.

Ook vandaag roept God mensen. Afgelopen zondag hebben we prachtige video's bekeken
waarin filmmaker Adriaan van der Hoeven vijf mensen van de Bron heeft gevolgd terwijl
ze hun persoonlijke ontmoeting met God deelden. Sommigen zijn tot geloof gekomen
vanuit een leven zonder God en volgen nu Jezus met overgave. Anderen kenden God al,
maar hebben wonderbaarlijke ervaringen gehad in termen van bescherming en voorzie-
ning.

Lars, die het afgelopen jaar werd gedoopt, kwam ook in
beeld. Hij had altijd al het gevoel dat er een God moest zijn,
ondanks dat hij er niet mee was opgegroeid. Dankzij Luit
raakte hij betrokken bij de kerk en begon hij zich meer in
het geloof te verdiepen. Hoewel hij al bezig was met geloof, | ©
miste hij nog een Bijbel en een fiets om naar de kerk te
gaan. Enkele dagen later ontmoette hij iemand in het Von-
delpark die Bijbels uitdeelde en hij kreeg een Bijbel van die
persoon. Even later belde een goede vriend hem op en
bood hem een fiets aan. Dit zijn prachtige verhalen van de
persoonlijke zorg van God, zelfs in deze tijd!
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En de verhalen van God die mensen roept gaan gaan door. In septem-
ber hadden we een geweldige burendag. Dit zijn activiteiten die we
organiseren om Gods liefde in de buurt te verspreiden. Samen met Ta- » &%
mara van 't Hartje, de kringloopwinkel, hebben we een prachtig eve-
nement gehad met veel buurtbewoners die meededen. Het is ook
mooi om te zien dat twee mensen die de burendag hebben bijge-
woond, nu deelnemen aan de Alpha-cursus. Daarnaast schoven er
spontaan nog wat mensen aan die ik kende van de kerstnacln de Alp-
ha-cursus gaan we dieper in op de liefde van God. Op dit moment lo-

' N,

v

pen er drie groepen. Een groep is een vervolg op het vorige jaar, bestaande uit mensen die
dieper willen duiken en groeien in hun geloof. Daarnaast zijn er een middaggroep en een
avondgroep met nieuwe deelnemers. Bij de eerste ontmoeting kwamen mensen wat on-
wennig binnen, niet wetend wat ze konden verwachten, en bang dat ze de enige gelovigen
zouden zijn. Maar al snel verdween die spanning, en er ontstond een goede sfeer met inte-
ressante gesprekken. Natuurlijk verschillen de meningen over diverse onderwerpen. Soms
is het spannend als het gaat om de vraag van Jezus: "Volg mij." Toch, door de behandeling
van verschillende thema's, vragen, verhalen en filmpjes, krijgen de deelnemers de kans om
Jezus beter te leren kennen. Zou u het leuk vinden om een keer te koken voor de groep
van Alpha deelnemers? Laat het weten via buurtdominee@kerkdebron.org.

Er gebeurt veel in en rond de Bron. Het is prachtig om te zien hoe we op diverse manieren
het goede nieuws van het evangelie in de buurt kunnen verspreiden. Soms simpelweg
door een kop koffie en aandacht op maandagavond, soms door middel van de Alpha-
cursus en alles wat daarbij komt kijken. In alles volgen we samen Jezus en verspreiden we
Zijn liefde in de buurt!

Tot slot wil ik uw aandacht nog vestigen op de volgende activiteit:
Cursus "Ontdek het Talent van Je Kind"

Op 6 en 20 november organiseren we in De Bron een cursus voor ouders/verzorgers die
het talent van hun kind(eren) willen ontdekken, herontdekken of beter willen helpen ont-
wikkelen. Ook zullen we ingaan op het omgaan met lastig gedrag en hoe je jouw kind kunt
helpen om zijn of haar talenten positief in te zetten. Deze cursus wordt geleid door Elly van
Wageningen,
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een senior onderwijskundige die werkzaam is bij de
lJsselgroep. Ze zegt het volgende over de cursus: "Elk
kind heeft overvloedig talent, maar soms zijn deze ta-
lenten niet zo duidelijk zichtbaar. Tijdens deze avon-
den zal ik helpen om te ontdekken waar je kind ener-
gie van krijgt, hoe je zijn of haar talenten kunt onthul-
len, en hoe je kind deze talenten positief kunt be-
nutten." De avond begint om 20:00 uur met koffie en
thee en duurt tot 21:30 uur. U kunt zich aanmelden
via Harda, hardavanwageningen@gmail.com

Buurtdominee Rene Visser

buurtdominee@kerkdebron.org.

ralenten

ledereen heeft een talent, en dus heeft ook ieder kind een talent.
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Uit de kerkenraad

U heeft ongetwijfeld gezien dat De Bron een nieuwe website heeft. De website is tijdens de
startzondag gepresenteerd door René. Mocht u het gemist hebben, neemt u dan een kijkje
op www.kerkdebron.org. Een website is — eigenlijk net als een kerk — altijd in ontwikke-
ling. De oude website was verouderd geraakt, en in de loop van de tijd ook wat onoverzich-
telijk geworden. De nieuwe website heeft een eigentijdsere uitstraling, passend bij het nieu-
we logo van de kerk, en is, hopelijk, ook overzichtelijk. Dat was althans de ambitie: om met
een heldere structuur en korte teksten de kerk te presenteren en alle benodigde informatie
aan te bieden voor zowel gemeenteleden als ook omwonenden of andere belangstellenden.

Een website geldt allereerst als een visitekaartje: het geeft een indruk van wie erachter zit.
Zo zien wij ook de website. Naast dat er informatie wordt aangeboden die voor kerkleden
interessant is, is het ook het eerste gezicht naar buiten. Als buurtbewoners iets willen weten
over de kerk, is daar de website als eerste toegang tot onze gemeenschap. Daarom is de uit-
straling belangrijk: het kan drempelverlagend werken. Die ambitie, om de drempel tussen
binnen-en-buiten te verlagen is onderdeel van het plan dat we enkele jaren geleden hebben
geformuleerd. Willen we een bron van zegen voor de buurt zijn, dan moeten we geen geslo-
ten gemeenschap vormen, maar een open gemeenschap. En dat is precies waar ook de web-
site aan bij wil dragen. Dat mensen zich welkom weten, in het kerkgebouw, maar ook in de
gemeenschap. Als u nog aan- of opmerkingen heeft, horen we het natuurlijk graag. Ook aan
de nieuwe website valt nog genoeg te sleutelen!

Met de komst van de nieuwe website structureren we ook de e-mailadressen die in gebruik
zijn. Er zijn in de loop van de tijd verschillende al dan niet persoonlijke adressen in gebruik
genomen. Voor de duidelijkheid zullen alle mailboxen omgezet worden naar een
(@kerkdebron.org adres. Voor het overzicht vermelden we hier de belangrijkste adressen:

Algemeen info@kerkdebron.org

Ds. Gerbrand Molenaar dominee@kerkdebron.org

Ds. René Visser buurtdominee@kerkdebron.org

De kerkenraad kerkenraad@kerkdebron.org

De Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@kerkdebron.org
De Diaconie diaconie@kerkdebron.org

De beheerder van het kerkgebouw beheerder@kerkdebron.org

De ledenadministratie ledenadministratie@kerkdebron.org
Meerzicht meerzicht@kerkdebron.org

Het daadwerkelijk overzetten en in gebruik nemen van de adressen is natuurlijk altijd iets
complexer dan voorzien. Daarom kan het zijn dat bepaalde adressen nog even tegelijkertijd
gebruikt worden. Maar het doel is om op termijn alles via de @kerkdebron.org adressen te
laten verlopen.
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Het beheer van de website komt overigens in handen van Vincent Lageweg Tot nu toe
heeft Dick Spijker de website voor zijn rekening genomen. Bij het beheer en onderhoud
van een website komt veel kijken — veel werk wat achter de schermen verricht wordt. Ja-
renlang heeft Dick ervoor gezorgd dat de website in de lucht was, dat alle informatie up-to
-date was. Hij deed dat secuur, snel, met kennis van zaken (of anders wist hij wel de kana-
len om aan de juiste informatie te komen). We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn
jarenlange inzet als ook voor de manier waarop hij de transformatie naar de nieuwe web-
site heeft ondersteund. Als kerk zijn we athankelijk van vrijwilligers als Dick, die zich al
dan niet achter de schermen en vaak ongezien inzetten. Dat stemt dankbaar.

Namens de kerkenraad,

Hans

Hierbij dank ik alle mensen voor de bloemen, kaarten en tele-
foontjes tijdens mijn ziekte in het ziekenhuis en thuis.

Kees de Zwart

10
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5-nov

12-nov
19-nov
26-nov
3-dec

10-dec
17-dec

Rooster kerkdiensten in De Bron aanvang 10.00 uur
dankdag

Laatste zondag kerkelijk .jaar
le advent
2e advent

Gerbrand Molenaar

René Visser

Gerbrand Molenaar

Gerbrand Molenaar

Gerbrand Molenaar

René Visser - Heilig Avondmaal

3e advent Kerstviering samen met verstandelijke beperkte mensen

(Wijzigingen voorbehouden)

11
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Brood en vis is de tweede zaterdag van de maand

Brood & Vis en meer ...
Dit jaar is de tuin enorm gegroeid in rijkdom: planten, bloemen, en daarmee ook insec-
tenetcetera. En daarmee neemt de biodiversiteit enorm toe. Niet alleen goed voor het kli-
maat, ook voor Gods Schepping! Daar werken we aan, oogsten en genieten we van, en-
spreken we over. De Brood &Vis kring is een begrip en we zijn dankbaar, zo ook om de sa-
menwerking met de moestuinbakkengroep. ledere tweede zaterdag van de maand te be-
ginnen om 9.15 uur met ontbijt inclusief hagepreek (een kort bezinningsmoment), koffie
en dan aan het werk, jong en oud, tot circa 12.00 uur. Ook 11 november (Sint Maarten)
gaan we weer aan de slag met de tuin en klussen! Ook nieuwe deelnemers of koffiedrin-
kers: welkom! En: op 9 december hebben we de jaarlijkse 'special’: kerst versieren van de
kerk (zaal).

Groet,
Mirjam, Paul en Mari

IK HEB EEN IK HEB EEN KADO

H ADO! MAAR HET IS
OOSQ%;E o' GENOEG YOOR

IEDEREEN. IEDEREEN.

12
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Diaconale collectes november - december 2023

29 oktober Stichting Surinamekalender

5 november Drugspastoraat Amsterdam

12 november Sanyu Babies Home Namirembe Diocese Kampala-Uganda -

19 november Give & Get project

26 november Flame Foundation

3 december Kerk in Actie - adventscollecte - Oeganda - nieuwe kansen voor
straatkinderen

10 december Kerk in Actie - adventscollecte - Myanmar - ontheemde kinderen op
weg naar een toekomst

17 december Stichting SurinameKalender ( Dick Spijker)

Verantwoording Diaconale collectes 2023

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s
27 augustus Jeanette Noélhuis 642
3 september Kerk in Actie — Werelddiaconaat — Israél 95
10 september | Give en Get project 197
17 september | Oecumenische dienst in de Hofkerk -
24 september | KIA-Vredesweekcollecte - Syrie 528
1 oktober PKN-Israélzondag 107
8 oktober Betondorp Bloeit 125
15 oktober Diaconie Amsterdam — maaltijden voor 50
ongedocumenteerden
22 oktober KIA-werelddiaconaat - Indonesié 132

Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084

13
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Lieve mensen van De Bron,

Sinds een aantal maanden zamelen we elke 2e zondag van de maand in voor de Give en

Get. Daar komen wekelijks meer dan tien mensen, die allemaal 4 a 5 producten meekrij-

gen. U begrijpt dat de kast dan snel leeg is. Mocht de kast zo leeg zijn, dan vullen we van-
uit de Diaconie altijd aan.

Gelukkig zijn er ook mensen die elke week wat meenemen! Zo wordt de kast week voor
week weer bijgevuld. We willen iedereen die geregeld wat meeneemt daar enorm voor
bedanken!
Ondertussen gaan we gewoon door met inzamelen. Op het hoogtepunt zamelden we 2
volle kratten per maand in. Inmiddels zijn we terug naar 1 krat per maand. Laten we daar
met zijn alle weer 2 volle van maken! We hopen dat u daar iets aan bijdraagt. Zo maken
vele handen licht werk.

De komende inzameldata zijn:

12 november 2023

De maand december mag de gehele maand = FEESTMAAND

Met een hartelijke groet namens de Diaconie en het Missionaire Team

Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Di-
aconie onder vermelding van ‘Give & Get’. IBAN NL10INGB0004622084

Wees de reden dat iemand glimlacht vandaaa

14
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Trijntje (Truus) Mentink - Horst

*24 mei 1926 1 18 oktober 2023

Op woensdag 18 oktober jl. overleed Truus Mentink in de leeftijd van 97 jaar. Haar leven
was verweven met de Watergraafsmeer. Met haar man nam ze de winkel van haar schoon-
ouders over in de Torricellistraat. Samen werkten ze hard, en kregen vier kinderen. In haar
veertiger jaren kwam Truus al alleen te staan, haar man overleed plotseling. Ondanks ver-
driet ging ze door met de winkel, geholpen door haar schoonmoeder. Later verloor ze ook
nog haar dochter aan kanker.

Truus’ leven was ook verweven met de kerk in de Watergraafsmeer, aanvankelijk de Ko-
ningskerk en later De Bron. Velen kennen haar niet anders dan als diaken. Zij belichaamde
het diaconale/dienende karakter van de kerk; de betrokkenheid op mensen in armoede en
de zorg voor wie geen helper heeft. Zo ontwikkelde zij door de jaren heen nauwe banden
met mensen in Oeganda en in Roemenié. Ze ging daarnaartoe en zorgde ook dat daar
steeds weer (door haarzelf gebreide) kleren en andere spullen terecht kwamen. Haar
grootste voldoening was de dankbaarheid van de mensen die zij daar ontmoette. Tot het
laatst toe was dit wat haar dreef.

Ondertussen worstelde Truus de laatste jaren met haar ouderdom, het gemis van mobili-
teit en de angst om haar zelfstandigheid te verliezen. Ze wilde niemand tot last zijn, en het
liefst gewoon meedoen zoals ze altijd gedaan had. Onverstoorbaar. Zo kwam ze tot het
laatst toe naar de kerk en telde na de dienst het collectegeld, ging ze naar de Bijbelkring
en deed ze in alle bescheidenheid haar zegje. Maar het meest spraken toch haar daden die
voortkwamen uit een goed en gevoelig hart.

De levenslust ebde weg en twee weken terug voelde zij dat het op was. Haar laatste dagen
verbleef ze in Eben-Haézer. Ze verlangde om thuis te komen bij God. Daar vertrouwde ze
op, een vertrouwen dat gepaard ging met strijd. Maar die is nu voorbij. Zij mag rusten in
Gods eeuwig Licht.

Op Woensdag 25 oktober was er 12:00 uur een dienst zin De Bron waarin we afscheid
hebben genomen van Truus en dankten we, voor haar leven. Aansluitend vond om 13:15
uur de begrafenis plaats op De Nieuwe Ooster. We wensen haar familie en allen die haar
zo zullen missen, troost en Gods nabijheid toe. (pagina 16 brief uit Oeganda)
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In memorium door Grace Nakazibwe / Oeganda

In liefdevolle herinnering aan Jajja (grootmoeder) Truus, een bijzondere vrouw wier hart over-
stroomde van vriendelijkheid en vrijgevigheid. Vandaag vieren we het leven van mijn Neder-
landse moeder, die een diepgaand verschil heeft gemaakt in de wereld.
Ik ontmoette Truus in 1998 toen ik Nederland bezocht om een cursus Volksgezondheid te vol-
gen. Ik werd bij haar geplaatst en we hadden meteen contact. Ze werd een moeder voor mij; op
dat moment was het ijskoud in Nederland en ik had niet een jas die warm genoeg was bij me. Zij
heeft er een verstrekt. We bespraken de problemen in Oeganda, de behoeftige kinderen waar-
mee ik werkte, de vrouwen die geen basisbehoeften hadden en de gezondheidsproblemen in
dergelijke huishoudens. Truus organiseerde kleding, poppen, truien en wat ze maar kon om de-
ze huishoudens te helpen, iets wat ze tot haar laatste dagen bleef doen. Truus was een lichtend
voorbeeld van onbaatzuchtigheid en compassie. Haar niet aflatende inzet om de minder bedeel-
den te helpen was een bewijs van de goedheid die in de menselijke geest schuilt. Ze wijdde haar
leven aan de nobele zaak van het helpen van de armen, en haar nalatenschap zal voor altijd ge-
graveerd worden in de harten van degenen die ze raakte.
Met elke vriendelijke daad en elke donatie die ze deed, was Truus een voorbeeld van de ware
betekenis van filantropie. Ze zocht nooit erkenning of lof, maar haar daden spraken boekdelen
over haar karakter. Ze was een baken van hoop voor de gemeenschappen hier, een bron van
kracht voor degenen die die niet hadden, en een symbool van liefde en mededogen in een we-
reld die vaak vol uitdagingen is.
Ze geloofde in de kracht van geven, en haar inspanningen boden voedsel, onderdak en hoop aan
talloze individuen en families in nood via onze organisatie Community Based Efforts for Health
and Development, samen met haar kerk en vrienden in Nederland.
Ze begreep dat rijkdom niet wordt afgemeten aan materiéle bezittingen, maar aan het verschil
dat iemand kan maken in de levens van anderen. Haar nalatenschap ligt niet in de rijkdommen
die ze heeft vergaard, maar in de harten die ze heeft aangeraakt en de levens die ze in Afrika
heeft getransformeerd. De gemeenschap hier in Oeganda hield van haar en zal haar heel erg
missen.
In 2011 bezocht Truus Oeganda en ontmoette daar mijn familie en de gemeenschappen die ze al
jaren hielp. Het was een onvergetelijke tijd voor ons allemaal. Ze sloot vriendschap met mijn bi-
ologische moeder, die een paar jaar later overleed.
Onlangs heeft Truus contact opgenomen met een tehuis dat voor verlaten kinderen zorgde,
Sanyu Babies Home, en deelde opnieuw haar vrijgevigheid door middel van broodnodige voed-
sel- en hygiéneartikelen. Ze zijn geschokt door het nieuws en willen graag hun condoleance-
boodschap overbrengen aan Truus' familie, vrienden en haar kerk.
Er wordt gezegd dat de ware maatstaf voor iemands waarde ligt in de impact die hij of zij ach-
terlaat. Truus laat een erfenis achter die onmetelijk is. Ze heeft ons geleerd dat we allemaal een
bijdrage kunnen leveren aan positieve verandering, en haar nalatenschap inspireert ons om
haar missie om de minder bedeelden te helpen, voort te zetten. Laten we ter ere van haar het
werk voortzetten waarmee ze is begonnen, en ervoor zorgen dat haar geest voortleeft in onze
daden.
Laten we, terwijl we voor het laatst afscheid nemen van Truus, haar niet met verdriet gedenken,
maar met dankbaarheid voor de liefde en het licht dat ze in de Oegandese gemeenschappen
heeft gebracht. Ze was een geweldige vrouw die een buitengewoon leven van dienstbaarheid en
vriendelijkheid heeft geleid, en haar nagedachtenis zal voor altijd een bron van inspiratie voor
ons allemaal zijn.
Rust zacht, lieve Jajja Truus. Je liefde en vrijgevigheid zullen nooit vergeten worden, en je nala-
tenschap zal helder blijven schijnen in de levens van degenen die je hebt aangeraakt.
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Truus is lang betrokken geweest bij het werk van Sanyu Babies Ho-
me — Uganda. Als u in haar geest ook een bijdrage wilt leveren aan dit
mooie werk, kan dat d.m.v. een gift via

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Watergraaf-
smeer o.v.v. Uganda.

Uitje naar de Orchideeén Hoeve in Luttelgeest

Er zijn nog plaatsen in de bus over. U kunt zich nog aanmelden voor zaterdag 18
november a.s. naar de mooie Orchideeén Hoeve in Luttelgeest.

Tegenwoordig is de Orchideeén Hoeve niet allen een tropische planten tuin maar
ook kun je er tropische vogels en prachtige vlinders spotten. Ook voor de kinderen
zijn er speelmogelijkheden. De kosten van dit uitje voor u is voor u € 35,00. Kin-
deren € 15,00. Als u de €35,00 niet kunt betalen laat het mij dan weten dan is er
altijd een oplossing te vinden. De werkelijke kosten per persoon zijn € 74,25 Als u
zegt, ik kan wel wat meer betalen dan zouden we dat erg op prijs stellen. Het ver-
schil wordt door de Diaconie en Kerk betaald. We gebruiken in de Orchideeén
Hoeve een lunch, inbegrepen in de prijs. We hopen dat het een gezellige dag
gaat worden voor iedereen. Als u zich nog niet hebt opgegeven dan kunt u dit aan
mij doorgeven per mail of telefonisch.

We hopen op een bus vol!

Namens de Diaconie,

Ans van Raalte-Deschan
e-mail: ans.deschan@live.nl
tel. 06 51078854

Waar staat U vanc/aag even bj sti?
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'}uinman
Een man buigt zich over groene struikjes in het plantsoen. Als hij overeind komt om zich uit
te rekken, groet ik hem: ‘Goedemorgen, heer.’ Zo raak ik met hem in gesprek.

‘Goh,’zegt hij. ‘Vandaag bent u de eerste die mij hier opmerkt.’

‘Dat is onbehoorlijk,” antwoord ik. ‘U bent de koning van de tuin.’

‘Dank u,’zegt hij. Vervolgens vertelt hij me zijn levensverhaal. Zijn naam is Tim. Destijds
studeerde hij medicijnen. Na drie jaar krijgt hij echter vreselijk aangezichtspijn. Medicijnen
helpen nauwelijks of niet. Hij stopt de studie en wordt artsenbezoeker van beroep. Bij be-
weging valt de last van zijn lijden beter te verdragen. Hij laat artsen hun patiénten nieuwe
pillen voorschrijven. Daartoe verleidt hij ze met studiereisjes naar een Grand Hotel in Nice.
Op kosten van zijn firma.

Opeens verbiedt de overheid die snoepreisjes. Hij raakt overbodig. Zijn bedrijf ontslaat
hem.

Door de gesel van de pijn blijft hij lang ziek thuis. In die tijd ontdekt hij dat zijn kwelling af-
neemt bij het werken met zijn handen. Hij laat zich omscholen tot hovenier en krijgt een
baan als tuinman. Regelmatig bidt hij: ‘God, als U bestaat, wilt U dan een einde maken aan
mijn kwelling.’

Vol medeleven zeg ik: ‘Tim, volgens mij bestaat de Eeuwige echt.’

Hij kijkt mij somber aan. ‘Hoe kan ik daarvan uitgaan terwijl ik nooit iets van Hem heb ge-
merkt of gevoeld?’

‘Ik ga mijn best voor je doen,’antwoord ik.

Enkele dagen later wandel ik weer naar de tuin. Tim is bezig met het grondig uitrukken
van een kluwen heksenkruid tussen groene sprietjes van bloembollen. Als hij me ziet richt
hij zich op.

‘Blij dat ik je tref,” zeg ik. ‘lk vond een indrukwekkend godsbewijs. Nog uit de middeleeu-
wen.’

Met een grimmig gezicht roept Tim dat het vast een hersenkronkel is. Toch wil hij het
graag horen.

Ik vang aan. ‘De monnik Anselmus omschrijft God als een wezen waarbij vergeleken niets,
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maar dan ook niets groter gedacht kan worden.’

‘Bedoel je: Hij reikt ver boven mens en wereld uit?’ vult Tim aan.

‘Ja. Hij is volmaakt. Let op. Nu komt een verbluffende gedachtesprong. God zou niet vol-
maakt zijn, als Hij niet bestond. Want zijn werkelijk bestaan is groter dan alleen maar het
idee van God. Conclusie: Hij moet dus wel bestaan. Tim, spreekt deze benadering jou mis-
schien aan?’ ‘Diepzinnig hoor,’antwoordt hij. ‘Het is bijzonder aardig van je dat je dit voor
mij hebt uitgezocht.” ‘Je tuin staat er goed bij,” merk ik op. Dank je. Vertel mij liever eens:
hoe werd dit bewijs later weerlegd?’ Er waren clowns die het belachelijk wilden maken. Ze
schertsten dat je op deze manier het bestaan van een ideaal eiland ook kon aantonen. Of
van een volmaakte theepot.’Dat zijn toch materiéle aardse dingen?’ ‘Dat lijkt mij ook. Weer
andere geleerden vonden het een cirkelredenering.” Ja ja. Ik wil er graag een tijdje over
nadenken,” zegt Tim. Een week later kom ik weer in het plantsoen. Tm staat bij een zon-
beschenen braamstruik. Op afstand roept hij me al toe: ‘Je godsbewijs is larie.” —In een
droom was zijn onlangs overleden vader hem verschenen. Hij droeg een verstelde zwarte
toga. Verkleed als dominee zei hij: Mijn zoon. Tranen spreken de waarheid. Onze tranen
van ontroering om een schilderij van Vincent van Gogh. Om madame Butterfly van Puccini.
Om de pianomuziek van Eric Satie. Om zonnestralen op de koperen kruinen van de bomen
in de herfst. Tranen laten troost toe en zijn argumenten voor de liefde van de Eeuwige.

Uit die droom wil hij niet meer ontwaken. Even leg ik mijn arm om zijn schouders.

Hein Heijnen

Fysio
Beter

Bewegen

Vestigingen:

Fys I o Overtoom 256
Veeteeltstraat 20
Beter -
Johan jongkindstraat 3
\ Bewegen Tel. 020.6184658
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De Blik van Dick q®

/
Slaapt het orgel? / %\

Deze nazomer vertoefden wij een tijdje in Goedereede op Goeree-Overflakkee, zo’'n hon-
derd meter van de monumentale kerk van het stadje. Tussen kerk en toren was een klein
plantsoen, want een deel van de kerk is in de loop der eeuwen ingestort of afgebroken en
om een en ander te herstellen zal geen geld voorhanden zijn geweest. In de huidige tijd is
een nieuwe aanbouw gezien de ook daar afkalvende aantallen zusters en broeders, niet
nodig.

De kerktoren drong vier keer per uur tot ons verblijf door met een vrolijk deuntje van het
carillon, gevolgd door een aantal slagen van de kerkklok. De systematiek van die slagen is
ons nooit duidelijk geworden, zodat we altijd ook nog even op onze telefoon moesten kij-
ken als we wilden weten hoe laat het was. Maar wat doet tijd ertoe in de vakantie.

Ook duidelijk hoorbaar op ons terras waren de psalmen en gezangen van de twee zondag-
se diensten. Op hele noten, waardoor de meeste liederen onherkenbaar waren. ledereen
moet natuurlijk zelf weten of hij of zij zingt op hele, halve of achtste noten, daar zal ik
niets van zeggen. Al denk ik dat David, aan wie veel psalmen worden toegeschreven, toch
echt wel wat vlottere muziek gebruikte bij zijn teksten. Dit gezien de huidige muziek uit
het Midden-Oosten. Waarom onze reformatie dan die hele noten heeft opgeleverd, ik
durf het niet te zeggen. Het lijkt wel of je nergens plezier in mag hebben van een aantal
van onze kerkvaderen. Zoals gezegd, iedereen moet dat zelf weten, maar op een toevalli-
ge toehoorder komt het over of de liederen zich voortslepen. Erger nog, of het orgel in
slaap is gesukkeld of dat ieder moment kan doen.

Alle orgels slapen is een bundeltje Kronkels (‘stukkies’, zoals hij zelf zei) van Simon Carmig-
gelt. Het gaat niet over kerkorgels. De titel verwijst naar de manier van werken van Car-
miggelt. Het voorwoord begint zo: De herfstmiddag verschemerde al naar de avond toen
de moeder haar zoontje aan de hand huiswaarts voerde. Eerst liep hij braaf mee, maar
opeens wilde hij haar de zijstraat intrekken, naar de plaats waar zo vaak des middags het
draaiorgel staat te spelen. ‘Nee, het is al laat,” zei de moeder. ‘Alle orgels slapen’.

Simon Carmiggelt geeft hiermee aan dat poézie, humor, aandoenlijkheid, kortom: stof
voor zijn verhaaltjes op straat liggen. Je komt ze overal tegen. Ik raad iedereen dringend
aan (al was het maar om woorden als ‘verschemeren’) om (weer eens) een bundeltje van
deze grootmeester te lezen. Of op Youtube een paar afleveringen te bekijken van het TV-
programma waarin hij als dagsluiting een Kronkel voorlas.

Predikanten hebben daar ook een handje van. Hoeveel preken beginnen niet met ‘lk las
onlangs in de krant een artikel over ...../, of ‘In de TV-serie ....... zag ik ....., of ‘De bekende
Duitse filosoof ..... schreef ...... Het valt wel op dat ze meestal verwijzen naar iets wat ze
hebben gelezen of op TV hebben gezien. Vrijwel nooit over iets wat ze in het bos of op de
Dappermarkt hebben gezien of gehoord. Misschien komen predikanten te weinig buiten.

Tijdens ons verblijf in Goedereede was het ook Monumentendag. Natuurlijk hebben we
de kerk bezocht. Daar was juist een concert gaande.
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Daar was juist een concert gaande. De organist en twee blazers speelden een aantal klas-
sieke stukken, lekker up-tempo. Nee hoor, het orgel sliep beslist niet. Orgels kunnen door
merg en been gaan. Vooral als de bazuinen klinken.

Dick spijker

www.deblikvandick.nl

SurinameKalender

Al 31 jaar brengt de Stichting Suriname Jaarkalender een kalender uit met foto’s en inte-
ressante achtergrondverhalen. Met de opbrengst ondersteunt de stichting kleinschalige
projecten in Suriname op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Aanvragen worden al-
tijd door onze bestuursleden in Nederland en Suriname beoordeeld en de uitvoering wordt
door ons gevolgd. In de meeste gevallen kennen wij de aanvragers ook persoonlijk.

Wij zijn de Bron zeer dankbaar dat er een paar keer per jaar voor onze stichting wordt ge-
collecteerd. Grantangi! Wees ervan overtuigd dat uw geld goed wordt besteed!

Eind september is de SurinameKalender 2024 gepresenteerd. Eerder dit jaar hebben wij
ook een verjaardagskalender uitgebracht met werk van twaalf Surinaamse kunstenaars.

U kunt de kalenders bestellen via www.surinamekalender.nl of aanschaffen bij een van on-
ze verkooppunten. In de Watergraafsmeer is dat de Linnaeus Boekhandel op de Midden-
weg. Natuurlijk kunt u mij ook een mailtje sturen.

Met hartelijke groeten,
Dick Spijker
dickspijker@xs4all.nl
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Terug naar de Bron 5: de eerste predikant

Zoals in de vorige aflevering beschreven is er sinds 1891 inmiddels een eigen kerkgebouw
voor de Gereformeerde kerk van Watergraafsmeer, aan de Cornelis Drebbelstraat. Deze
noodkerk wordt gebouwd in het achterdeel van perceel 22 aan de Ringdijk. Aannemer is
As. Reinoud, die het werk voor fl. 2.614 aanneemt. In verhouding tot de kleine fl. 200,-
huur die men voor de zaalhuur in het Rechthuis vindt men dat een goede investering. Het
vinden van een eigen gebouw is voor de meeste kerken uit de Doleantie in de omgeving
van Amsterdam niet zo gemakkelijk. In Holysloot bijvoorbeeld moet de gemeente samen-
komen in een koestal vlak tegenover de Nederlands Hervormde kerk. In andere plaatsen
zwerft men van de ene gehuurde locatie naar de andere.

Allettinus Hendrikus Gezelle Meerburg

De Gereformeerde kerk in de Watergraafsmeer telt de eerste tien jaar geen eigen predi-
kant. Kerkdiensten worden geleid door predikanten van elders. Ook wordt voorgegaan
door oefenaars H.A. de Ruijter uit Nieuwer-Amstel en H. Voordewind van Ringdijk 42, door
leden van de kerkenraad of door studenten uit Kampen. In 1899 is het dan eindelijk zo ver.
Allettinus Hendrikus Gezelle Meerburg, geboren 15 juni 1845, wordt vanuit Delft als eerste
dominee van de Watergraafsmeer beroepen, met als tegenkandidaat D. Koffijberg uit Bar-
neveld, die het dus niet wordt. Ds. Gezelle Meerburg, die bekend staat als een zeer zachte
man en een zeer evangeliegetrouw prediker, blijft maar een paar jaar aan de gemeente
verbonden. Zijn gezondheid is dan al uiterst broos. Op zondag 20 april 1902 is de afscheids-
dienst in een ovcervolle kerk en gaat Gezelle Meerburg op 56-jarige leeftijd met emeritaat.
In 1905 zal hij op 59-jarige leeftijd overlijden. Gezelle Meerburg is wel bekend van zijn Reis
naar Egypte en het Heilige Land, die hij in de jaren negentig ondernam, waar hij graag le-
zingen over gaf, ook in de Watergraafsmeer, en waar na zijn dood in 1905 een brochure
over uitkwam.

Een nieuw kerkgebouw

In de periode van het predikantschap van ds. Gezelle Meerburg is de noodkerk aan de Cor-
nelis Drebbelstraat ruim te klein geworden.
Het kerkje kan 260 kerkgangers bergen, maar
door de snelle groei van zowel de Water-
graafsmeer als Amsterdam Oost, is dat niet
meer voldoende. Er moet een nieuwe kerk ko-
men. Een geschikt terrein wordt gevonden
aan de Simon Stevinstraat. Als architect
wordt Tj. Kuipers uit Amsterdam aangetrok-
ken. Aannemer is wederom Renaud; de in-
schrijfsom is ditmaals fl. 13.975.
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in de loop van de volgende jaren terugbetaald worden. De eerste steen van het nieuwe
kerkgebouw wordt door ds. Gezelle Meerburg gelegd op 2 maart 1900 en de ingebruikna-
me vindt op woensdagavond 25 juli 1900 plaats, waarvan hieronder een verslag uit de
Standaard van 28 juli 1900.

Men schrijft ons uit Watergraafsmeer, d.d. 25 dezer:

Hedenavond werd het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerden alhier, in gebruik ge-
nomen. De dienaar des Woords, Ds. A.H. Gezelle Meerburg, hield daarbij een treffende
toespraak naar aanleiding van Exodus 20:24b. De Gereformeerde kerken van Amsterdam
en Diemen waren daarbij vertegenwoordigd. Ds. N.A. de Gaay Fortman sprak een kort
slotwoord en ging in dankzegging voor. Ook het gemeentebestuur van Watergraafsmeer
en de meeste raadsleden waren tegenwoordig. De plechtigheid werd besloten met het
zingen van Psalm 72:11

Het kerkgebouw, dat in kruisvorm is opgetrokken, bevat 432 zitplaatsen, en ziet er echt
gezellig en vriendelijk uit. Het fraaie orgel, een geschenk van een belangstellend gemeen-
telid, alsmede de electrische verlichting van het R

gebouw, voldeden uitnemend. De heer Tj. Kuipers | GEBEF“[]E KEBK
architect in Amsterdam, onder wiens leiding het Hi
gebouw is opgetrokken, heeft alle eer van zijn te Watergraafsmeer.

_— Coupon No. 5 der 4 pCt. Obli-|
werk. De opkomst was zoo groot, dat velen buiten gatieleening van 1899, vervallende

moesten blijven staan. 1 Juli 1902, is betaalbaar federen
Woensdsgavond, van 715—9 unr, aan
Het fraaie orgel met pedaal in de kerk is geleverd |de Consistorie

- De Commissie van Administratie.
door M. Vermeulen te Woerden, de elektrische Amsterdam, 26 Jani 1902,

verlichting door de firma Geveke en co, de gaslei- —
ding is aangelegd door de Bouwmaatschappij Linnaeus. Het gebouw van het noodkerkje
blijft nog even overeind: daar komt de christelijke schoolvereniging in.

Een nieuwe predikant

Al in mei 1902 wordt een drietal opgesteld ter opvolging van ds. Gezelle Meerburg. De
kandidaten zijn J.L. Schouten te Hazerswoude, J.A. de Vries te Fijnaart en P. Warmenhoven
te Harderwijk. Beroepen wordt J.L. Schouten, die echter bedankt. Een nieuw drietal is in
juli 1902 A.T. van Dijken te Aalten, R.P. Haan te Giessendam en P. Warmenhoven te Har-
derwijk. Nu wordt R.P. Haan beroepen en deze dominee neemt het beroep uit de Water-
graafsmeer wel aan. Hierover meer in de volgende aflevering van Terug naar de Bron.

Rogier Schravendeel
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Voor al onze zieken in de gemeente

MIIN ZIEL WEES STIL
EN WEES NIET BANG

VOOR DE ONZEKERHEID VAN MORGEN
(GOD OMGEEFT JE STEEDS
HIJ 1S R BLJ IN J
BEPROEVINGEN EN ZORGEN

Jolanda Roest, Mevr. S.H. Manuputy, Kees de Zwart, Greet de Vries, Lida Blauw

Ook voor hen die niet bij naam genoemd willen worden
24



ik bid voor hen die sterven gaan,
en ook voor hen die achterblijven.

Ik zal niet trachten te beschrijven,
hoe eenzaam men dan komt te staan.
Ik bid voor elk die troosten moet,
maar haast de woorden niet kan vinden,
omdat verdriet zo kan verblinden,
soms is een woord meer kwaad dan goed
Ik bid voor elk, die heel goed weet:
“Ik kan U liefde niet vertolken,
zelf zie ik zoveel zwarte wolken,
dan lijkt het dat U mij vergeet.”

Ik bid, maar soms ben ik zo moe,
half slapend stamel ik dan “Amen”,
toch vat U die gebeden samen,
en dekt mij als een moeder toe.

Ik bid, soms enkel door een zucht,
ik kom er niet met mijn gebeden,
er wordt oneindig veel geleden,
mijn God, draagt dit gebed wel vrucht?
Mijn kind zeg Heer der Heere,
ik ben niet alleen je God,
maar in de eerste plaats je Vader,
en elk gebed brengt ons toch nader,

elk “Amen” is een machtig slot!
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