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                  De mensen van voorbij 

De mensen van voorbij,                                                                                           

ze blijven met ons leven.                                                                                      

De mensen van voorbij,                                                                                                  

ze zijn met ons verweven.                                                                                                    

In liefde, in verhalen,                                                                                             

die wij zo graag herhalen,                                                                                   

In bloemen, geuren, in een lied,                                                                                   

dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen van voorbij,                                                                                                      

zij worden niet vergeten..                                                                                            

De mensen van voorbij,                                                                                                       

zijn in een ander weten.                                                                                      

Bij God mogen ze wonen;                                                                                

daar waar géén pijn kan komen. 

De mensen van voorbij,                                                                                             

zijn in het licht, zijn vrij! 

 

 

Van: Hanna Lam 
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Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan,                        

zorgt Hij voor stevige schoenen 

Corrie ten Boom 



3 

 

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  

 
Adres Kerk De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
020-665 55 32  (kantooruren) 
E-mail kerkdebron@live.nl 
Internet: www.kerkdebron.org 

Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL78INGB00004612 09 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL10INGB0004622084 
 
Stichting Betondorp Bloeit 
IBAN NL39 trio 0320258513 t.g.v. 
Betondorp Bloeit 
  

      Predikanten 
 
Ds. Gerbrand Molenaar  
gemeente predikant 
tel. 06 13831450 
molenaargt@gmail.com 
 
 

 
Ds. René Visser  
Buurtdominee 
tel. 06 53489239 
hnrvisser@gmail.com 
 
 

 
Ds. Margrietha Reinders  
kerngemeente  Betondorp Bloeit 
tel. 06 10421819 
margriethareinders@gmail.com  

Jeugdwerker: 
 
 
   VACANT 

             Meer-Zicht  
       Is het blad van de 
       Protestantse Gemeente 
       Amsterdam-Watergraafsmeer. 

 
Het is een platform voor berichten, 
meningen en achtergronden. 
Meer-Zicht wordt verzonden aan 
gemeenteleden  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te 
wijzigen, in te korten of in het 
geheel niet te plaatsen. 

 
           Redactie: Wim Knabe 
   Kopij: meerzicht@knabe.nl 
 

              

               Meer-Zicht  
Wordt in digitale vorm gepubliceerd op 
              www.kerkdebron.org 
 
       Ledenadministratie 
      Ans van Raalte-Deschan 
       ledendebron@gmail.com 

Kerkenraad 
Contact opnemen met de scriba, 
Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl 
 
Beheerder Chris van der Veer 

beheerder@kerkdebron.org 
tel.0625055481 
Aanwezig : maandag, woensdag, vrijdag 

Kerkdienstgemist.nl Kerkdebron.org 
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De kerk als vakantieplek 

De zomer is voor velen een tijd om je even terug te terug te trekken, vaak ook letterlijk, 

weg van huis, weg van je werkomgeving. In een andere omgeving kom je vaak ook in an-

dere sferen, krijg je andere gedachten en leef je bijna vanzelf in een ander tempo, langza-

mer. Heilzaam is dat. Je komt op adem. Het is een teken aan de wand dat mensen in deze 

tijd steeds frequenter zo’n periode nodig hebben. Alsof het normale dagelijks leven teveel 

van ons vraagt.  

Inderdaad, we leven vaak met druk, prestatiedruk, werkdruk, sociale druk, de druk om 

niks mis te lopen en overal aan mee te doen. En nu een nieuw seizoen voor de deur staat 

en alles weer gaat beginnen, vliegt het je misschien wel aan om al die ballen weer in de 

lucht te houden. Advies: rustig door blijven ademen. Een beetje goedkoop, maar toch… 

Nu staan we als kerk ook op de drempel van een nieuw seizoen. Betekent dat nu het vol-

gende punt van drukte? Naast alle andere verplichtingen ook nog eens je mouwen opstro-

pen voor de kerk? Vooral als je één of meerdere taken hebt in de kerk, kan dat zo voelen.  

En vaak is de kerk ook beschouwd als een soort club of vereniging waar steeds weer zo’n 

heel programma moet worden afgedraaid. Niet zelden alleen omdat we dat zo gewend wa-

ren, of omdat wij vonden dat het zo moest. Het kerkgebeuren krijgt dan iets vermoeiends 

en na verloop van tijd ben je er klaar mee. 

Ik maak me er sterk voor dat we dit pad niet opgaan. Eerder hoop ik dat de kerk voor ons 

steeds meer gaat voelen als vakantie. Een plek om je terug te trekken, gewoon heel dicht-

bij. Midden in ons volle leven een plek waar de druk van je afvalt, waar je in andere sferen 

komt en andere gedachten krijgt. Waar het tempo laag ligt en je op adem komt.  

Voor ieder mens is zo’n plek van rust en weer opladen broodnodig. Een plek waar je hele-

maal tot jezelf kunt komen, waar je bezieling vindt, geïnspireerd wordt. Waar je geest ge-

voed wordt en levendig blijft, waar het levensvuur wordt aangewakkerd.  

De vraag is: wat hebben wij als kerk nodig om zo’n plek te zijn? Het lijkt me zo waarde-

vol om daarover het gesprek met elkaar te voeren, en onze verlangens uit te spreken: wat 

heb jij nodig in je zoektocht naar bezieling? Waar verlang jij naar? En als je daar iets van 

deelt blijkt vaak dat een ander daar dan ook weer enthousiast van wordt. Alleen al dit ge-

sprek is een bron van inspiratie, van waaruit zich soms zomaar iets aandient om te doen: 

een activiteit, een gespreksgroep, een maaltijd. Niet omdat het moet, maar omdat het 

voortkomt uit verlangen.  

Vaak gaat het in de kerk zo dat een dominee iets bedenkt 

en voorstelt, en dat de rest al of niet meedoet, naar gelang 

men het interessant vindt. Zelf geloof ik eigenlijk meer in 

die andere organische weg waarin dingen ontstaan uit ver-

langen, en voortkomen uit een menselijke ziel.  

Mijn vraag aan jou is dus om jezelf eens te onderzoeken 

op dit punt. Een nieuw seizoen in de kerk – waar verlang 

ik naar, wat heeft mijn hart nodig om vreugde te vinden,  
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wat heeft mijn hart nodig om vreugde te vinden, dat het niet hard wordt maar dat de liefde 

blijft stromen. Het kan van alles zijn. Schroom niet om mij hierover te benaderen. Je bent 

juist heel welkom! Wie weet wat zo’n gesprek oplevert voor een inspirerend nieuw sei-

zoen.  

Gerbrand Molenaar 

                                                                  -/- 

10 september: Startzondag 

Zondag 10 september markeren we als de start van dit nieuwe seizoen. Jeugdwerk, cate-

chisatie, gesprekskringen die er voorgaande jaren waren, zullen vanaf die tijd weer ver-

volgd worden. Tijdens de dienst op 10 september zullen René en ik een overzicht geven 

van wat er zoal te doen is in onze gemeente en waar jij dus aan mee kunt doen. Het is ook 

een mooie gelegenheid om met elkaar door te praten over de vragen die hierboven gesteld 

staan: Waar verlang jij naar als gemeentelid/bezoeker van De Bron? Uiteraard is er na af-

loop volop ruimte voor gezelligheid, ontmoeting en lekkers. 

 

17 september: Vredeszondag 

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat 

iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vre-

desweek. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale activiteiten 

samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar onze demo-

cratie die onder druk staat. Meer informatie vindt u op paxvoorvrede.nl/vredesweek 

Traditiegetrouw organiseren de gezamenlijke kerken van Watergraafsmeer een oecumeni-

sche viering op zondag 17 september. Deze vindt plaats in de Hofkerk om 10:30 uur met 

voorgangers van de Martelaren van Gorcum, de Evangelische Broedergemeente, Beton-

dorp Bloeit en namens De Bron ds. Rene Visser.  
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Visie voor het nieuwe seizoen 

 

September staat in het teken van opstarten. Misschien heb je na een heerlijke vakantie 
veel zin om weer te beginnen met je werk, je opleiding of is er iets leuks waar je naar uit-
kijkt. Het kan ook zijn dat je er tegenop ziet, de sleur van het dagelijks leven begint weer, of 
er zit een moeilijke operatie of een verdrietig moment aan te komen. Al snel bepaalt onze 
visie op de toekomst hoe we ons vandaag voelen. Toch vraag ik me af of dat terecht is, als 
we geloven in God die voor ons zorgt, die goed is en die altijd met ons blijft. Dat zou toch 
ook juist een stuk ontspanning, rust en blijdschap kunnen geven, wat er ook voor ons ligt?  

 

Ik zal eerlijk toegeven, dat lukt mij niet altijd. En toch oefen ik erin om vaker door een ‘God 
filter’ naar de toekomst te kijken. Drie dingen helpen mij daarbij:  

 

Herinneren: Hoe heb je God in het afgelopen jaar ervaren, hoe was Hij erbij, welke ge-
beden zijn verhoord en welke wonderen heb je gezien? Herinneren maakt dankbaar 
en geeft visie en geloof voor de toekomst.  

Bidden en geloven: Schrijf op wat je voor het komende jaar bidt en gelooft. Bijvoor-
beeld: “ik geloof dat ik dit jaar een blijer mens wordt”, “ik geloof dat ik dit jaar ga sla-
gen voor mijn opleiding” of ik “bid dat ik dit jaar goed contact met mijn familie krijg”. 
Vaak sta ik versteld als ik teruglees wat ik eerder heb gebeden en wat er daadwerke-
lijk is gebeurd. God verhoort gebeden en Hij kent onze verlangens.  

Wees doelgericht en maak bewuste keuzes. Het leven overspoelt ons vaak met eisen, 
verwachtingen en taken. Toch hebben we allemaal de mogelijkheden om bewuste 
keuzes te maken. Over wat je dit seizoen op wilt pakken, of juist wilt laten vallen. De-
ze keuzes helpen om (weer) grip te krijgen en doelen te bereiken.  

Om dit in de praktijk te brengen, schrijf ik vanuit deze drie punten een kort verslag met 
herinneringen, gebedspunten en concrete plannen.  

 

1 Herinneren:  

 

Alpha dag 

Met een prachtige groep deelnemers voltooiden we in april de Alpha cursus. In zeven 
avonden groeiden onze onderlinge band en kregen we meer inzicht in God, de Bijbel 
en het geloof. Op 15 juli hadden we een mooi hoogtepunt met de Alpha Dag, gewijd 
aan de Heilige Geest. We startten met een gesprek over de rol van de Heilige Geest, 
en ontdekten dat deze al actief is in iedere deelnemer. Veel deelnemers hadden al 
iets van God ervaren en ook het deelnemen aan de Alpha cursus heeft alles met God 
te maken.  
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Matthew Helland, die vanuit Chili naar Amsterdam kwam om te werken met Spaanstalige 
vrouwen in het Red Light District, deelde zijn inspirerende verhaal. Hij sprak over profetie 
en het luisteren naar Gods stem voor anderen. Na een beknopte uitleg bad hij voor elke 
deelnemer en deelde hij persoonlijke woorden en beelden. Dit ontroerende moment liet 
zien hoe de Heilige Geest werkt, waarbij iedere deelnemer 
treffende woorden ontving, ondanks dat Matthew hen nooit 
eerder had ontmoet. 

Na de lunch namen we deel aan een creatieve workshop onder 
leiding van Monique Touwen. We schilderden samen 'De Tuin 
van Ons Hart'. Dit symbolische project leverde unieke resulta-
ten op die persoonlijke groei en inzichten weerspiegelden. In de 
Bijbel wordt ons leven vaak vergeleken met een tuin en Jezus 
met een tuinman. Welke gebieden bloeien, waar moet worden 
gesnoeid en waar wordt gezaaid? De prachtige kunstwerken die 
hieruit voortkwamen, lieten al het mooie zien dat God in de le-
vens van deelnemers doet.  

High tea 

Van buurtbewoner Jo Haen kreeg ik een 
prachtig verslag van de High Tea voor de 
buurt die we hebben georganiseerd. Een 
geweldig feest met maar liefst vijftig deel-
nemers. Extra dankbaar zijn we voor alle 
vrijwilligers die dit event tot een prachtig 
succes hebben gemaakt!  Met toestem-
ming van Jo deel ik de foto’s en het ver-
slag hier:  

“Wat een geweldig initiatief: een High Tea bij De Bron! Het voorplein van de kerk was op 
vrijdagmiddag 28 juli jl. ingericht als 
Grand Café. Mooi gedekte tafels met 
echte kop en schotels, alsof je in een 
chique restaurant terecht was geko-
men! “Wat een geweldig initiatief: 
een High Tea bij De Bron! Het voor-
plein van de kerk was op vrijdagmid-
dag 28 juli jl. ingericht als Grand Café. 
Mooi gedekte tafels met echte kop en 
schotels, alsof je in een chique res-
taurant terecht was gekomen!  

Werkelijk alles was uit de kast gehaald om de middag te doen slagen: diverse soorten heer-
lijk belegde broodjes, theesoorten, sapjes, donuts, bonbons en last but not least: diverse 
soorten heerlijke taarten. En dat alles met live muziek op de achtergrond! Zelfs het weer 
werkte mee! 
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We hebben genoten, leuke contacten gemaakt. En natuurlijk heerlijk genoten van al dat 
lekkers, dat door vrijwilligers was klaargemaakt. 
Hartelijk dank aan Tamara en René. En uiteraard alle vrijwilligers die samen met jullie de-
ze High Tea mogelijk hebben gemaakt! Jullie 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
evenement. Voor herhaling vatbaar! Ik denk 
dat ik namens alle High-Tea-ers spreek als ik 
nogmaals zeg: HARTSTIKKE BEDANKT  

2. Geloof en gebed voor het komende jaar 

Als ik kijk naar het komende jaar heb ik een 
aantal punten van geloof en gebed:  

Ik geloof dat we weer een tiental nieuwe deelnemers op de Alpha cursus mogen verwel-
komen in het nieuwe seizoen.  

Ik geloof dat we als gemeente zullen groeien in onze relatie met de buurt en dat er 
mooie nieuwe contacten zullen ontstaan.  

Ik bid dat we een plek mogen zijn waar mensen God ontmoeten, in de grote events zoals 
een high tea, of de kleine ontmoetingen die plaatsvinden in de Open kerk.  

Ik bid dat de Bron een thuis zal zijn voor God en mensen, waar mensen zich thuis voelen 
in de aanwezigheid van de hemelse Vader.  

Ik bid dat we de wijsheid, kracht en middelen krijgen om te bouwen aan een duurzaam 
gemeente-zijn met voldoende financiën, vrijwilligers en al het andere wat ervoor nodig 
is. 

3. Concrete plannen en keuzes 

We hebben al een aantal mooie plannen voor het nieuwe jaar. Het afgelopen seizoen wa-
ren er behoorlijk wat mensen geïnteresseerd in de Alpha cursus, dus we hebben beslo-
ten om een extra dAlpha cursus te organiseren in de ochtend. Op die manier kunnen 
mensen die in de avond lastig zitten toch mee gaan doen. Deze start op dinsdag 5 okto-
ber om 10.30. Vindt u het leuk om mee te doen, of kent u iemand voor wie dit echt iets 
zo zijn, laat het vooral weten!  

We gaan aan het werk met de plannen die zijn gemaakt voor Oostbegroot. Het project 
‘hemelwater voor de buurt’ en ‘ophaalservice voor levensmiddelen’ staan klaar en we 
hebben al een klein team om mee te denken hoe we dit in de praktijk gaan brengen. 
Vindt u het leuk om mee te denken, laat het me weten!  

Binnenkort is het weer Burendag! En omdat we als kerk geloven in de buurt, organiseren 
we op zaterdag 23 september van 13.00-15.00 samen met Dynamo en Kringloop ’t Hartje 
een gezellige Picknick op het Robert Kochplantsoen. Er zijn volop vrijwilligers, maar het 
zou erg leuk zijn als en jij hier bij zou kunnen zijn. Toegang is gratis, maar opgeven is wel 
nodig.  

Wilt u meedoen, zich opgeven of reageren? Neem contact op via  

buurtdominee@kerkdebron.org  

sept-okt 2023 
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Vanuit de kerkenraad 

Het einde van de zomer markeert het begin van een nieuw seizoen in de kerk. Op zondag 
10 september gaan we ‘officieel’ weer van start. Niet dat er in de zomer niets heeft plaats 
gevonden in de kerk. De diensten zijn gewoon doorgegaan, veel werk achter de schermen 
lag niet stil, en bovendien was er weer de reeks zomerconcerten in op woensdagen, geor-
ganiseerd door Chris van der Veer. Prachtig! Hoe mooi is het dat juist in de zomer daar de 
kerk voor open kan gaan! Het is een van de mooie initiatieven die er in de afgelopen jaren 
zijn genomen. Dank Chris! 

 

De afgelopen maanden is er onder leiding van ds. René Visser ook gewerkt aan de nieuwe 
website. De oude website was sterk verouderd, terwijl dit vaak het eerste beeld is dat 
mensen van de kerk meekrijgen. De website moest dus niet alleen aantrekkelijker worden, 
passend bij het karakter van de gemeente, maar ook overzichtelijker. Naast dat het uiter-
lijk een opfrisbeurt heeft gekregen (in lijn met het nieuwe logo van de kerk), zijn er ook 
nieuwe foto’s gemaakt, die een mooi beeld geven van zowel zondagse diensten en andere 
activiteiten die we als kerk organiseren. Op de site is verder de ‘livestream’ van de dien-
sten te vinden, naast informatie over pastorale of diaconale hulp, de agenda, en op welke 
manier men (financieel) bij kan dragen. Op de startzondag zullen we de nieuwe website 
lanceren.  

Deze zondag is het bovendien ook drie jaar geleden dat Gerbrand Molenaar en René Vis-
ser zich als predikant aan onze gemeente verbonden. Die tijd is omgevlogen. Vlak voor de 
vakantie hebben we daar met elkaar ook over doorgesproken: hoe hebben zij de afgelo-
pen jaren beleefd, en hoe zien ze de komende jaren? Na de uitdagende start (vanwege de 
corona-pandemie) hebben ze hun plaats in de gemeente gevonden, en hebben ze ook op 
prettige manier het voortouw genomen in het kerk-zijn, het gestalte geven aan het vor-
men van een gemeenschap, in de missionaire opdracht die we als gemeente hebben, en 
in het present-zijn in de buurt. Zo zijn zij daadwerkelijk onze voor-gangers. Als kerkenraad 
zijn we daarvoor zeer dankbaar. Tegelijkertijd beseffen we dat de uitdagingen, ook voor 
hen, groot zijn. De mooie initiatieven die zij nemen, kunnen alleen blijvende impact heb-
ben, als deze gedragen worden door de gemeente zelf, in de vorm van gebed, in de vorm 
van inzet, en in de vorm van financiële bijdragen. Dat hun werk, ook in de komende jaren, 
tot zegen mag zijn voor de gemeente, dat het mag leiden tot bloei van de buurt. Dat De 
Bron een plek mag zijn waar ieder ‘thuis’ mag komen, waar mensen elkaar vinden en bij-
staan, en waar de lofzang klinkt!   

Als kerkenraad hebben we vlak voor de zomervakantie afscheid genomen van Aart Noord-
zij. Hij heeft meer dan 10 jaar de kerk gediend in de kerkenraad, het meest van deze tijd in 
de rol van scriba (kerkelijk jargon voor secretaris). We zijn hem enorm dankbaar voor zijn 
inzet: een secretaris verzet veel werk achter de schermen. Naast de organisatie van de 
vergaderingen en agendering van onderwerpen die besproken moet worden, verzorgde 
Aart ook de correspondenties,  en regelde hij het zogenoemde ‘preekrooster’. Dat laatste 
blijft Aart gelukkig nog even doen. Het is een teken van Aart’s betrokkenheid bij de ge-
meente. Binnen de kerkenraad zullen we zijn afgewogen inbreng missen.  
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Brood en Vis kring 

We hebben hem leren kennen als iemand met een groot hart voor de kerk – of beter ge-
zegd, voor de mensen die samen de kerk vormen. Hij kon bezorgd zijn over de toekomst, 
maar zag ook de hoop die in het hart van het Evangelie is. Eigenlijk precies zoals we sa-
men kerk-zijn in de Watergraafsmeer: uitgedaagd door de tijd, met hart voor de mensen, 
met liefde voor de stad, levend van de hoop die in ons is. Ondertussen heeft Edith Wol-
dring aangegeven om vanaf september de taak van scriba op zich te nemen. Daar zijn we 
enorm blij mee en dankbaar voor  

Wij wensen u en elkaar een gezegend seizoen! 

Namens de kerkenraad, 

Hans Teerds 

Brood en Vis k ring 

Beste gemeente leden, 

 

Van Klimhal Amsterdam naar de THUISROTS!!! 

Zie hieronder meer over dit project die ik voor draag. Drie van de enthousiaste organisa-

toren komen uit Amsterdam Oost ook betrokken bij scouting Frankendael met hart en 

ziel willen ze deze mooie klim plek niet verloren  laten gaan en met enthousiasme  zetten 

ze de schouders eronder. Mooi voorbeeld  van jongeren vanuit de buurt waar onze kerk is 

gevestigd en we hopen dit zo te mogen delen met onze jongeren en de rest van de ge-

meente. De jongens hebben er ook een mooi filmpje bij.  

Alvast bedankt dat jullie deze crowdfunding willen opnemen in jullie overdenking.  

Korte samenvatting van de website: 

Klimhal Amsterdam B.V. gaat helaas na 27 mooie jaren sluiten. Het was de eerste klimhal 

van Amsterdam. De stad mag deze unieke locatie natuurlijk niet verliezen! Wij willen het 

heropenen in een nieuw innovatief jasje! Klimhallen zijn bij uitstek plekken waar hechte 

gemeenschappen gevormd en in stand gehouden worden.Daarom willen wij deze klimhal 

omtoveren tot een community klimhal waarin de klim gemeenschap centraal staat. Daar-

om zullen we te werk gaan als non-profitorganisatie. 

Verder willen we hard inzetten op de klim gemeenschap met een volle programmering 

van niet klim gerelateerde activiteiten waar je als buitenstaander ook welkom bent. Met 

live muziek, lezingen, studieruimtes en een bruisend café. Het doel is een plek te creëren 

waar iedereen zich welkom voelt! 

https://thuisrots.nl 

Hartelijk dank van Linda Tol (Schol) 

Namens de jongens Eran Brinkman, Sammy Frankel en Yuri Heiligers en het team  
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Overleden 

Op zaterdag 22 juli overleed Tini Deschan 
in de leeftijd van 74 jaar.  

We kennen Tini als de (schoon)zus van Ans 
en Ben van Raalte, die in de laatste periode 
van haar leven betrokken raakte bij De Bron; 
ze kwam geregeld bij ons naar de kerk.  

Tini was een zoeker. Na een turbulent leven 
zocht ze naar rust en vrede.. 

Daarin was zij vaak moeilijk te helpen. 

De laatste periode werd getekend door haar 
ziekte en sneller dan ze dacht kwam haar 
einde.  

De laatste weken bracht ze door in het hos-
pice in Ouderkerk a/d Amstel. 

Op zondag 23 juli hebben we in de dienst 
stilgestaan bij haar heengaan, en op 
dinsdag 1 augustus vond de cre-
matieplechtigheid plaats op begraafplaats 
De Nieuwe Ooster.  

We gedenken Tini als een kostbaar en 
geliefd kind van God. Thuisgekomen bij hem 
mag zij nu rusten in zijn armen. 

We wensen haar familie, kinderen en klein-
kinderen, en natuurlijk ook Ans en Ben, van 
harte sterkte toe!  

Einde 

De laatste uren voor het einde,                                                                                              

dan wordt die grote wereld klein,                                                                                            

is plotseling alles onbeduidend,                                                                                             

tot aan het laatste beetje pijn.  

Wat wij zo indrukwekkend vond-

en,                                                                                                                                                             

verliest zijn glans, verliest zijn 

zin,                                                                                                                                                                               

maar achter de gesloten ogen                                                                                                 

glanst een gigantisch groot 

begin. 

                                                               
Toon Hermans 

sept-okt 2023 

Goed herinneringen:                                                                                                        

gedachtegoed met                                                                                                        

terugwerkende kracht 
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(Wijzigingen voorbehouden)  

Rooster kerkdiensten  juni-sept 2023 

                 Rooster kerkdiensten in De Bron aanvang 10.00 uur 

 

3-sep      Jerrit Vellenga  

10-sep  Gerbrand Molenaar Startzondag 

17-sep  René Visser Vredeszondag  Hofkerk om 10:30  

24-sep  Gerbrand Molenaar  

    

1-okt  Hanneke Allewijn  

8-okt  Gerbrand Molenaar  

15-okt  Gerbrand Molenaar Heilig Avondmaal 

22-okt  René Visser  

29-okt  Gerbrand Molenaar  
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Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag  25 juni 2022 

Bericht vanuit de Diaconie 

sept-okt 2023 

Diaconale collectes september –oktober 2023 

Verantwoording Diaconale collectes 2023 

3 september Kerk in Actie - Israël - werelddiaconaat 

10 september Give en Get project 

17 september Stichting Suriname Kalender 

24 september Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Syrië 

1 oktober PKN – Israëlzondag – onopgeefbaar verbonden 

8 oktober Betondorp Bloeit 

15 oktober Diaconie Amsterdam – maaltijden voor ongedocumenteerden 

22 oktober Kerk in Actie – Indonesië - sterke vrouwen in de kerk 

29 oktober Bloemenfonds – De Bron 

5 november Drugspastoraat Amsterdam 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

21 mei Amnesty International 151,60 

28 mei Sany Babies Home – Uganda 211,30 

4 juni Stichting Flame Foundation - Kenia 162,55 

11 juni Give en Get project 215,20 

18 juni Alzheimer Centrum Amsterdam 234,70 

25 juni De Regenboogstichting – Amsterdam 153,20 

2 juli KIA – werelddiaconaat – Indonesië 232,40 

9 juli Stichting Surinamekalender 139,85 

16 juli Nederlands Bijbelgenootschap 127,70 

23 juli Jeroen Pit Huis – hospice voor kinderen – 
Emma Kinderziekenhuis 

  
64,05 

30 juli Classicale Commissie Pastorale zorg geeste-
lijk gehandicapten 

  
145,45 

6 augustus Stichting Flame Foundation - Kenia 107,30 

13 augustus Sany Babies Home – Uganda 203,30 

20 augustus Hospice Kuria Amsterdam 72,90 



14 

 

Give&Get 

 Wees de reden dat iemand glimlacht vandaag 

De wereld groeit als we delen 

sept-okt 2023 

 

Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Di-

aconie onder vermelding van ‘Give & Get’. IBAN NL10INGB0004622084 

Lieve mensen van De Bron, 
 
Sinds een aantal maanden zamelen we elke 2e zondag van de maand in voor de Give en 
Get. Daar komen wekelijks meer dan tien mensen, die allemaal 4 a 5 producten meekrij-
gen. U begrijpt dat de kast dan snel leeg is. Mocht de kast zo leeg zijn, dan vullen we van-
uit de Diaconie altijd aan.  
 
Gelukkig zijn er ook mensen die elke week wat meenemen! Zo wordt de kast week voor 
week weer bijgevuld. We willen iedereen die geregeld wat meeneemt daar enorm voor 
bedanken! 
 
Ondertussen gaan we gewoon door met inzamelen. Op het hoogtepunt zamelden we 2 
volle kratten per maand in. Inmiddels zijn we terug naar 1 krat per maand. Laten we daar 
met zijn alle weer 2 volle van maken! We hopen dat u daar iets aan bijdraagt. Zo maken 
vele handen licht werk. 
 
                                              De komende inzameldata zijn: 
 
                                                           10 september  2023 
                                                                 8 oktober   2023 
                                                            12 november  2023 
 
 
Met een hartelijke groet namens de Diaconie en het Missionaire Team 



15 

 sept-okt 2023 

Uitje naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest 
 
De Diaconie heeft ook dit jaar een uitje voor u ge-
pland. Niet in september maar in november naar de 
mooie Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Tegenwoor-
dig is de Orchideeën Hoeve niet allen een tropische 
planten tuin maar ook kun je er tropische vogels en 
prachtige vlinders spotten. Ook voor de kinderen zijn 
er speelmogelijkheden. 
 
We gaan op zaterdag 11 november 2023 
 
De vraag aan u, gaat u mee!  Alleen als we een 40-tal mensen hebben kunnen 
we gaan. 
 
De kosten van dit uitje voor u is voor u € 35,00 terwijl het € 56,50 kost. Kinderen € 
15,00. Als u de €35,00 niet kunt betalen laat het mij dan weten dan is er altijd een 
oplossing te vinden. Als u zegt ik kan wel wat meer betalen dan zouden we dat erg 
op prijs stellen. 
We gebruiken in de Orchideeën Hoeve een lunch, inbegrepen in de prijs. 
We hopen dat het een gezellige dag gaat worden voor iedereen. 
Wilt u mij het per mail doorgeven als u met ons mee wilt gaan, u kunt mij ook tele-
fonisch bereiken. 
We hopen op een bus vol! 
 
Namens de Diaconie, 
Ans van Raalte-Deschan 
e-mail: ans.deschan@live.nl 

Er zit nog steeds muziek in 

de Bron! 

Woensdag 2 augustus 2023 

waren we begonnen, voor 

het derde jaar op rij, met  

onze reeks  

     “Muziek in de Bron”!  

Mocht u niet in de gelegen-

heid zijn geweest dan kunt 

u, net als op zondag de re-

guliere kerkdiensten, deze 

bijeenkomst terug kijken 

via kerkdienstgemist. of via 

ons YouTube kanaal 
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Rembrandt ~ De hemelvaart  

Uit de Passiecyclus ~ 1636   

 

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo 

sept-okt 2023 

De truitjes van Truus Mentink 

Diaconale collecte op 13 augustus:2023 

Sanyu Babies Home Namirembe Diocese Kampala-Uganda. 

Truus Mentink heeft nauwe betrekkingen met Grace die het weeshuis een 

warm hart toedraagt. Truus breit truitjes voor de kinderen en stuurt die 

regelmatig op. Het heeft huis behoefte aan melk voor de kinderen en luiers. 

De Diaconie ondersteunt dit project met eens per jaar € 1.000,-- over te 

maken. We hopen dat u ook mee wil helpen. 

 

U kunt ook geld overmaken op: 

NL10INGB0004622084 t.n.v. DIAC PROTESTANSE GEM 
WATERGRAAFSMEER o.v.v. collecte diaconie 13 augustus.2023 
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HEIN HEIJNEN 

sept-okt  2023 

Zondag in Anduse  

Tijdens onze vakantie in Zuid-Frankrijk ga ik samen met Lonneke het Evangelische kerkje 

binnen. Deze zondag willen we genieten van de muziek tijdens de kerkdienst.   

Vóór de aanvang komt de dominee ons begroeten.  Zijn hoofd doet me denken aan de le-

raar maatschappijleer op de middelbare school. Die had ook zo’n  Che Guevara-hoofd. 

Donkere ogen, zwart baardje en een snor.  

De dienst begint. Al snel loopt een lid van de gemeente naar voren en leest voor uit een 

boek met indrukwekkende sloten, --  de Bijbel. Vervolgens houdt de zielenherder in rate-

lend Frans een preek. Vaak gebruikt hij het woord l’Arche . Al kan ik er niet veel touw aan 

vastknopen, toch begrijp ik dat het over de Ark van Noach gaat.  

Hij heeft een aangename stem. Hij preekt zonder twijfel over de liefde van onze Schepper 

voor mens én dier. Zoals wordt verbeeld in de regenboog aan de hemel. Als kind van deze 

tijd heeft hij het waarschijnlijk ook over de zorg voor een duurzame natuur. 

Mijn gedachten dwalen af.  

Die leraar maatschappijleer van destijds heette Jozef. Hij was een communist in hart en nie-

ren, die zijn ideeën hartstochtelijk beleed. Mogelijk werd hij naar Jozef Stalin genoemd. Als 

je hem zegt dat er een hiernamaals bestaat krijgt hij oprispingen van maagzuur. Volgens 

hem is er niks na de dood. De hemel  is een complot van Kerk en Kapitaal om Henk en Ingrid 

onnozel en dom te houden. Als aanbidder van zijn god Lenin ziet hij zichzelf als deugdzaam 

en wijs. Andersdenkenden zijn volgens hem  door en door slecht. Hun executies zijn voor 

hem onvermijdelijk.   

Soms houdt hij ons voor hoe de verhalen uit de Bijbel naar zijn mening zijn ontstaan: als 

sprookjes van een woestijnvolk. Karl Marx heeft ze ontmaskerd als uitingen van klassen-

strijd.   

Op een gegeven moment vraagt de leraar ons vol afkeer en hoon:  ‘Wie zaten er nou alle-

maal in die Ark van Noach?’  Na deze stupide vraag valt de klas even stil.  

Daarop neemt één leerling het woord. Het is Ewoud die regelmatig onvoldoendes krijgt om-

dat hij niet oplet. Hij zegt dat er stellig ook een zeemeermin, een paar eenhoorns en griffi-

oenen in de ark zaten. De klas beloont hem met gelach. Deze dromer had natuurlijk dichter 

moeten worden !  
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Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Tel.     020.6184658 

sept-okt 2023 

!  (Een verwachting die hij overigens niet waar maakte. Later werd hij accountant van een 

internationaal bedrijf. Hij raakte betrokken bij een schandaal dat mede uit zijn creatief 

boekhouden werd geboren. Hij werd er publiekelijk voor aan de schandpaal genageld. Dat 

laterale denken zat bij hem al vroeg in zijn hersenpan). 

Intussen preekt de dominee vol vuur door. Met heftige gebaren. Lonneke kan hem prima 

verstaan maar ik niet. Gelukkig volgen er een paar prachtige liederen met orgelbegelei-

ding. Tot slot krijgen we allen de zegen. 

Hierop volgt een uitnodiging om achter in het kerkje koffie te gaan drinken. Samen met de 

beide bezoekers uit Nederland. De dominee heeft zelfs onze namen onthouden. Hij stelt 

ons aan de gemeente voor. Monsieur et madame Otto en Lonneke Lodeziel, uit Amster-

dam.  

We nemen de uitnodiging graag aan. Tijdens het koffie drinken blijkt dat deze vrome Che 

Guevara perfect Nederlands spreekt.  Tot onze verrassing roept hij: ‘Ik ben op en top Frans-

man maar ben tweetalig opgevoed en studeerde een paar jaar theologie in Kampen. Dat 

werd hier gezien als de beste opleiding.’ 

 

Voorpublicatie uit de bundel  ‘Maanlichtverhalen,’ door Hein Heijnen2023  
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De Blik van Dick 

sept-okt 2023 

Zitten of staan 

 

Niet zo lang geleden stonden achter in de kerk een aantal stoelen. Om die eens uit te pro-
beren hadden we ze in bruikleen gekregen van wat leveranciers. Ons huidige meubilair be-
gint hier en daar immers wat krakkemikkig te worden en dus moet er worden uitgezien 
naar iets anders. De stoelen waar we nu op zitten zijn nog een resultaat van de SOD-
commissie (Samen Onder Dak) die in de jaren negentig verantwoordelijk was voor de ver-
bouwing van de kerk. Studio Dunn heeft al het meubilair ontworpen en daarvoor een prijs 
voor industrieel ontwerp gekregen. Reden waarom een van onze stoelen enige tijd in het 
Stedelijk Museum heeft gestaan. Of we die later hebben teruggekregen, ik durf het niet te 
zeggen. 

 

Het is voorwaar geen sinecure om stoelen uit te zoeken voor een kerkzaal. Jan en alleman 
stelt eisen: de beheerder vind terecht dat de stoelen niet te zwaar en ook makkelijk stapel-
baar moeten zijn, de brandweer eist dat de stoelen in rijen gekoppeld zijn, wij simpele 
kerkgangers achten het comfort van de stoelen het allerbelangrijkste. En dan heeft ieder-
een natuurlijk ook een mening over het uiterlijk.  

 

Misschien is het goed om eens wat zitgeschiedenis boven water te halen. Hoewel, zitge-
schiedenis? De grote kerken die in de Middeleeuwen werden gebouwd, stonden niet vol 
stoelen of banken. Slechts een handjevol lieden die meenden boven het plebs te zijn ge-
steld, mocht zitten. De rest moest staan. Over kerkbouw in de Middeleeuwen leze men het 
magistrale boek De kathedraal van de zee van Ildefonso Falcone.  

 

De standsverschil tussen zitten staan was nog lang usance. Rob de Nijs zingt bijvoorbeeld 
over de notabelen die voorin de kerk mochten zitten terwijl Malle Babbe achterin moest 
staan. De tekst van dit mooie lied is niet een-twee-drie geschikt voor een kerkblad, dus die 
moet u maar eens opzoeken. 

 

In het Veluwse dorpje waar wij regelmatig verpozen, zijn we in het verleden ook wel eens 
naar de Hervormde Kerk geweest. Daar was een heel andere regeling. Iedereen had daar 
een eigen zitplaats. Bovenop de kansel brandde een rode lamp en als die uit ging (of juist 
aan, dat weet ik niet meer) vervielen alle rechten op eigen stoelen en mochten bezoekers, 
die tot dat moment achterin moesten wachten, een plaats zoeken. En als die er niet meer 
waren …… Heel gastvrij ontvangen voelden wij ons daardoor niet, nog afgezien van de ma-
nier waarop de boodschap werd verkondigd. 

In de Watergraafsmeer werd er in mijn tijd al niet meer gestaan. Als bij bijzondere gele-
genheden als Kerst en Pasen de Koningskerk tot de nok toe was gevuld . 



20 

 sept-okt 2023 

werden er extra in de gangpaden gezet, zaten er bezoekers de rand van het podium en op 
de trap naar de kansel. De brandweer zal in die jaren minder eisen hebben gesteld. 

 

Het meubilair zelf was in het verleden natuurlijk ook dramatisch. Hoe je op smalle, rechte 
kerkbanken of een klein soort keukenstoeltje je aandacht bij de dienst moest houden en 
niet bij je achterwerk en onderrug, het is mij een raadsel. Onze Katholieke broeders en zus-
ters hebben daarin voorzien door in de liturgie onderdelen op te nemen waarbij geknield 
wordt en je dus even een andere houding kunt aannemen.  

Maar goed, het ouderwetse meubilair had als voordeel dat je er niet op in slaap kon vallen, 
als nadeel dat je niet bij een bevlogen dienst op het puntje van je stoel kon gaan zitten. 
Voor beide is wat te zeggen. Sommige diensten nodigen uit om de nachtrust nog wat te 
verlengen, andere kunnen het tegendeel bewerkstelligen. 

 

Onlangs kwamen wij in Oosterend op Texel een geweldige oplossing tegen. De Maartens-
kerk in het centrum is voorzien van het ouderwetse soort stoelen en banken. Daar langer 
dan een kwartier op zitten zonder ernstige schade aan lijf en leden aan te richten behoort 
echt niet tot de mogelijkheden. Het kerkbestuur had dat ook ingezien, blijkens een opmer-
king van een van de gemeenteleden die uitleg bij het gebouw gaven: er is besloten het ou-
de meubilair te verkopen en iets nieuws aan te schaffen.  

Eén van de gemeenteleden had daar blijkbaar niet op kunnen wachten. Op de hoek van rij 
vijf stond in ieder geval een klein soort crapaud. Heel comfortabel zo te zien. 

 

Mij lijkt dat wel wat. Ik stel dan ook voor om ons naar Kringloop ’t Hartje te reppen en daar 
ieder een stoel van onze gading uit te kiezen. Alleen onze beheerder Chris zal het hier niet 
erg mee eens zijn, vrees ik. 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 
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Terug naar de Bron 3: eerste stappen tot een gereformeerd geloofsleven in de 

Watergraafsmeer; lauwe reactie van de Nederlands Hervormden 

Zoals we de vorige keer hebben gelezen in Terug naar de Bron deel 2, stond de 

Gereformeerde Kerk van de Watergraafsmeer op het punt zich definitief af te schei-

den van de Nederlands Hervormde moedergemeente te Diemen. Op 2 maart 1890 

worden de eerste ouderling en twee diakenen gewijd door dominee Nicolaas Adri-

aan de Gaay Fortman. Hieraan is een verkiezing voorafgegaan, door enige leden 

van de Nederlands Hervormde kerk te Diemen georganiseerd. Vermoedelijk wer-

den alle lidmaten van deze kerk aangeschreven door de uittreders, om zo tot de 

verkiezing van een kerkenraad voor de nieuwe gemeente te komen. De gekozenen 

zijn C.A. van Wijngaarden, Jouke Wiersma en Jan Rentzenbrink, waarover hieron-

der meer. 

Dominees 

Dominee de Gaay Fortman wordt in 1845 in Nederlands Indië geboren in een pre-

dikantenfamilie, studeert in Utrecht en is eerder predikant te Vleuten, Elden en Vlis-

singen, voordat hij in Amsterdam terechtkomt. Hij wordt in 1886 door de Neder-

lands Hervormde kerkenraad geschorst, waarna hij zich aansluit bij de Doleantie 

onder Abraham Kuyper. Dominee de Gaay Fortman zal tot 1922 de Gereformeerde 

kerk van Amsterdam blijven dienen. We konden geen foto van Nicolaas Adriaan de 

Gaay Fortman terugvinden. 

Op 3 maart 1890, een dag na de wijding van de Kerkenraad, wordt de eerste offici-

ële Kerkenraadsvergadering in de Gemeente Watergraafsmeer geopend door Ge-

reformeerde consulent Bastiaan van Schelven. We bevinden ons in de woning van 

D. Martens aan de Ringdijk. Bastiaan van Schelven is op dat moment behalve do-

minee ook curator van de Vrije Universiteit. Hij zal dat 

tot 1928 blijven. Van Schelven is in 1847 in Breda ge-

boren, doet van 1866-1872 zijn theologische studie in 

Utrecht en wordt predikant in Vlissingen, ’s-

Hertogenbosch en Haarlem, totdat hij in 1883 naar Am-

sterdam komt waar de Doleantie op het punt van uit-

breken staat. Hij speelt daar een belangrijke rol in en 

opent nu de vergadering aan de Ringdijk met gebed. 

Wie is wie 

Het is ons helaas niet gelukt volledig achter de identi-
teit van D. Martens te komen, bij wie de eerste Kerken-
raadsvergadering plaatsvindt. Wat hieronder volgt zijn 
wat gevolgtrekkingen uit archiefonderzoek, die wat 
wankel zijn omdat we de doopceel van Martens niet 
hebben ? kunnen lichten. Martens moet rond 1840 of 
1845 geboren zijn.  

Figuur 1 Dominee van Schelven 
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Hij brengt in zijn jeugd 12 jaar in het weeshuis door en trouwt in 1865 met J.H. de 
Klein. Eind jaren tachtig is Martens een niet onbemiddeld man en huisjesmelker. 
Hij wordt in december 1886 tot ‘zetter der belastingen’ benoemd door de Commis-
saris des Konings te Noord-Holland. Een zetter is in het dan geldende belastings-
systeem iemand die goed op de hoogte is van de plaatselijke toestanden. Hij is 
verantwoordelijk voor de omslag van de grondbelasting over de grondeigenaren 
en het vaststellen van de verschuldigde persoonlijke belasting. De burgemeester 
staat aan het hoofd van het college van zetters, terwijl de zetters samenwerken 
met de inspecteur van de belastingen en de plaatselijke ontvangen. In 1887 komt 
Martens zelfs in de Gemeenteraad van de Watergraafsmeer terecht. In 1891 
wordt Martens bovendien aangesteld als weesvader voor de Wezenstichting van 
de Gereformeerde Kerk. Dit gebouw bevindt zich juist buiten de Raampoort. Meer 
wisten we over Martens niet te vinden, maar de studie naar de kerkgeschiedenis 
van de Watergraafsmeer is natuurlijk nog jong. Wie meer weet, mag het zeggen. 
Nu iets over de gekozen leden van de Kerkenraad.. 
 
Wat betreft Cornelis Adriaan van Wijngaarden wisten we het volgende te achter-
halen. Cornelis werd geboren in 1846 in Diemen en is timmerman, en in het bij-
zonder wagenmaker. Hij trouwt in 1875 in Amsterdam met de vijf jaar jongere 
Everdina Overman, die uit Over-Amstel afkomstig is en een eigen winkel heeft. 
Het echtpaar woont eerst een tijdje in Over-Amstel en later op de Middenweg. 
Cornelis van Wijngaarden is geruime tijd voorzitter  van de Kerkenraad van Gere-
formeerd Watergraafsmeer en sterft in 1905 op 59-jarige leeftijd. 
 
Koopman Jouke Wierstra hoort ook tot degenen die gekozen zijn door stemge-
rechtigde leden van Diemen, ‘krachtens het ambt der gelovigen’, staat er nadruk-
kelijk bij, want de verkiezing voor een eerste Kerkenraad voor de Watergraaf-
smeer vindt plaats vanuit de Nederlands Hervormde kerk te Diemen, en die zijn 
daar natuurlijk niet zo blij mee. De formule die gekozen is, is vermoedelijk het 
aanschrijven van zoveel mogelijk of alle leden van de Nederlands Hervormde 
kerk, om tot een stemming te komen voor een Kerkenraad voor Gereformeerd 
Watergraafsmeer, en de uitslag daarvan om te zetten in een Kerkenraad. Het ligt 
niet voor de hand dat een groot deel van Hervormd Diemen gestemd zal hebben. 
Jouke is in 1851 geboren, komt uit Friesland en nogal zwerflustig van aard. Hij zal 
uiteindelijk in 1920 ergens in Minnesota, Verenigde Staten, overlijden. Ook zijn 
vrouw, Grietje van der Woude, die één jaar ouder dan Jouke is, komt uit Fries-
land. Zij overlijdt in 1913 in de Watergraafsmeer. We konden verder weinig vinden 
over de verdere activiteiten van Jouke in de Watergraafsmeer.. 
 
Het derde lid van de eerste Kerkenraad van de Watergraafsmeer tenslotte is Jan 
Rentzenbrink, waar uitsluitend nog deze foto bewaard is. Jan wordt in 1848 gebo-
ren in Hilversum en trouwt op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige uit 
Diemen afkomstige Geertje Haring. Het echtpaar gaat een tijdje in 
Nigtevegt wonen en komt later naar de Watergraafsmeer, waar 
Geertje in 1910 overlijdt. Jan zelf sterft pas in 1931 op 83-jarige 
leeftijd in Amsterdam. We konden verder geen gegevens over Jan 
vinden. Zijn zoon had een winkel in kruidenierswaren; mogelijk 
had hij deze van zijn vader overgenomen, maar dat is louter spe-
culatie.  
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De grondlegging 

De eerste beslissing die de nieuwe Kerkenraad neemt is natuurlijk het afzweren 
van de Kerkorde van 1816, en Dordtse kerkordening van 1618-1619 weer geldig 
te verklaren. Een brief hierover wordt aan de overheid en aan de koning van Ne-
derland, Willem III, verzonden. Verder wordt besloten dat er twee keer per zon-
dag dienst zal zijn, om 10 uur en om 18 uur, en gedurende de winterperiode ook 
woensdag om 19 uur. Catechisatie zal voorlopig gegeven worden door broeder 
H.A. de Ruijter van Nieuwer-Amstel, die daar blijkbaar een talent voor heeft; de 
Ruijter wordt aangesteld voor zes maanden. Er wordt een vereniging opgericht, 
De Kerkelijke Kas, en de intentie wordt uitgesproken de Kerkenraad tot vijf man 
te gaan uitbreiden. Woensdagavond wordt de vergaderavond. Het adres van de 
Kerkenraad is voortaan bij van Wijngaarden, op de Middenweg. De nieuwe kerk 
zal voortaan heten de Gereformeerde Kerk te Diemen en Watergraafsmeer. Voor-
lopig wordt voor 180 gulden per jaar een zaal in Het Wapen van Diemen gehuurd. 
Die locatie bevalt echter aan de Ringdijkers, waar er nogal wat lid van zijn gewor-
den van de Gereformeerde kerk, in het geheel niet. Het is veel te ver lopen. Daar-
om wordt in 1891 besloten vanaf september 1891 door-de-weekse en zondags-
middagdiensten voortaan in het Rechthuis te gaan samenkomen. Zo hebben zo-
wel Diemenaren als Watergraafsmeerders 
de kans Gods Woord op de juiste wijze uit-
gelegd te vernemen. Alleen zijn de kosten 
wel wat hoog, met die twee vestigingen.. 
Daarom vraagt de kerkenraad om financiële 
steun aan de Classis van de Gereformeerde 
kerk. Deze wordt verkregen en razendsnel 
wordt nu op een lapje grond aan de Cornelis 
Drebbelstraat een noodkerkje gebouwd, in 
de volksmond de Boerenkoolkerk geheten. 
Het gebouwtje met 260 zitplaatsen is al na 
enige maanden klaar en de eerste dienst 
wordt op 20 september 1891 gehouden met 
als predikant ds. P. van Son (1838-1919), die op dat moment aan de Gerefor-
meerde kerk van Amsterdam verbonden is. P. van Son, in Amsterdam predikant 
sinds 1873 en destijds in de Nieuwe Kerk bevestigd door Abraham Kuyper, is een 
van de vijf Nederlands Hervormde predikanten die tijdens de Doleantie in 1886 
door de Nederlands Hervormde kerk geschorst werden. Van Son is in de periode 
van de Watergraafsmeerse kerkbouw erg actief en reist ook het land door om 
overal Gereformeerde kerken te openen of kinderen te dopen op plekken waar 
nog geen Gereformeerde kerk gevestigd is. 
 
Diemen apart 
Direct komt al een verenigingsleven op gang. In 1891 worden zowel de jongelin-
genvereniging Samuel als de meisjesvereniging Dorcas opgericht, en in 1893 de 
knapenvereniging Jonge Samuel. De afstand tussen Watergraafsmeer en Die-
men wordt steeds meer als een probleem beschouwt, en tevens het financieel in 
de lucht houden van twee locaties  
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Daarom wordt in gezamenlijk overleg tussen Watergraafsmeer en Diemen een 

poging gedaan tot splitsing. In 1894 wordt deze definitief doorgevoerd, met goed-

keuring van de classis. Er is niet langer sprake van de Gereformeerde Kerk te 

Diemen en Watergraafsmeer (een naam die in 1892 officieel vastgelegd werd), 

maar voortaan van twee kerken: de Gereformeerde Kerk van Diemen en de Gere-

formeerde Kerk te Watergraafsmeer. De laatste is duidelijk groter, en zal over 4 

ouderlingen en 4 diakenen beschikken. Voor Diemen zijn dat twee ouderlingen en 

twee diakenen. De Gereformeerde Kerk te Diemen, dus in 1894 gesticht, blijkt 

overigens zeer levensvatbaar en bestaat 112 

 jaar. Zij heeft lange tijd haar kerkgebouwtje 

in de Weesperstraat en verhuist in 1937 naar 

de Schoolstraat, het huidige gebouw De Ont-

moeting (foto rechts), sinds 1968 de Bethle-

hemkerk. Wanneer de Nederlands Hervorm-

den in 2003 hun kerk ‘De Schuilplaats’ verko-

pen, trekken zij in bij de Gereformeerden. De 

naam Bethlehemkerk wordt afgeschaft en de kerk heet weer De Ontmoeting. In 

2006 krijgt wat inmiddels de Protestantse Gemeente Diemen heet een eerste pre-

dikant, mevr. dr. H. Novatkova. Vanaf 2018 is de gemeente een  geruime tijd va-

cant; in 2022 treedt predikant Wim Brouwer in dienst. De kerk heeft een eigen 

maandelijks informatieblad, De Binding geheten, en er wordt ook door andere 

predikanten dienst gedaan, waaronder onze eigen Watergraafsmeerse predikant 

Gerbrand Molenaar. De kerkdiensten worden door ongeveer 40 mensen bezocht, 

waarvan de meesten al op leeftijd zijn. 

Nederlands Hervormde reactie 

Volgende aflevering gaan we verder met de eerste jaren Gereformeerd kerkelijk 

leven in de Watergraafsmeer. Wat doen de Nederlands Hervormden intussen? 

Zien zij de Gereformeerde kerkvorming in de Watergraafsmeer als een bedrei-

ging? Vooralsnog wordt er in ieder geval vanaf 1893 Nederlands Hervormde cate-

chisatie gegeven in de openbare lagere school aan de Ringdijk. Maar aan kerk-

stichting wordt nog niet gedacht. Voor de Nederlands Hervormden in de Water-

graafsmeer is er namelijk sinds 1892 een zeer interessante optie bijgekomen: het 

bezoeken van de Nederlands Hervormde Muiderkerk aan de Linnaeusstraat, bij 

de Dapperbuurt. De afstand van de dorpskern van de Watergraafsmeer aan de 

Ringdijk naar de Muiderkerk is maar ruim een halve kilometer, terwijl de Neder-

lands Hervormde kerk aan de Oudekerkerlaan in Diemen bijna 3 kilometer ver is. 

Vooralsnog hebben de hervormden dus geen dringende behoefte aan een eigen 

kerkgebouw in de Watergraafsmeer, want ze zijn er net enorm op vooruitgegaan. 

Pas vanaf 1900 worden serieuze pogingen gestart tot eigen kerkdiensten en ook 

eigen kerkbouw in de Watergraafsmeer. Daar horen we later meer over. 

 

Rogier Schravendeel 
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sept-okt 2023 

Jolanda Roest 

                        

                           Ook die niet bij naam  genoemd willen worden 

Voor al onze zieken in de gemeente  
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Bij God geborgen 

Zoals soms zwaluwen hun nest                                         

hoog in de kerk muur bouwen,                                                     

zo mag ik schuilen bij mijn God                                              

en vast op Hem vertrouwen. 

Bij God vind ik een toevluchtsoord;                                      

Hij komt voor mij te wapen.                                                  

Onder Zijn vleugels toegedekt                                             

mag ik gerust gaan slapen 

Zou ik, geborgen zijn bij mijn God,                                   

voor dood of leven vrezen?                                                                   

Zou een nietig mens als ik                                                          

ergens zó veilig wezen? 

 

 

Van: Coosje  van Campen                                                                                                          

Uit: Van feest tot feest 


